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Eski Androidiinizi değer endirece iniz 20)y0l 


Hepimiz Yeni cihazlar almayi seviyoruz ama eskilerini ne yapmali? Elbette bu cihazlardan hala yararlanma Yollari bulunuyor. Peki nasil? Eski Android. 
telefonunuzu ya da tabletinizi deferlendirmek için 20 aklllI yola bakallm. 
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Gediz Sezgin 


Kariyer Özel Etkinlik 
8 yaygın özge 51 ”CIO'lar, KiŞisel Verilerin 
ve düzeltmek için ipuçlari! Korunmasi Kanunu'nu tart Kariyerinizi Şekillendirmek isterken en KiŞisel Verilerin Korunmas! Kanunu'nun 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yaptiniz mi? boyutu da masaya yatlrlldi. 
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Bu sene 


gerçekleştireceğimiz 
CIO Ödülleri etkinliğinde aynı zamanda bilişim sektörünün en 

başarılı ürün, hizmet ve çözümlerini de açıklayacağız. Bu sefer 
Jüri koltuğunda sizler olacaksınız. 
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ırden 


Kaplumbağa hızından jet hızına yolculuk 


Evlerde 56 Kbps modem bağlantısı ile birkaç saat internete bağlı kalabildiğimiz günler çok eski değil. Hatta ben o günlerin hatırasını yaşatmak için en 

son kullandığım modemimi bile halen saklıyorum. Daha öncesinde ise birkaç baud seviyesinde hızlarla bağlandığımız BBS dönemleri var. Sunumlarımda ve konferanslarımda hep örnek olarak veriyorum; | #Hoppy diski shareware ile doldurmak için ofiste gecelediğim haftalar olmuştu. 
Dediğim gibi o günlerin üzerinden çok geçmedi. Şimdi cep telefonumuzdan 2 gigabit hızlarla bağlantı kuruyoruz. Bir zamanlar herhangi bir etkinliği canlı olarak yayınlamak için kocaman canlı yayın araçları, pahalı ekipmanlar ve daha da pahalı uplink hatları gerekirdi. Tüm bu ekipmanlarla ise analog video kalitesinde canlı yayına çıkabilirdiniz. Şimdi 
15 yaşındaki fenomen genç elindeki 1500 liralık telefon 

ile 4K seviyesinde canlı yayın açıyor ve milyonlarca kişiye ulaşabiliyor. 

İletişim teknolojileri hayatımızı bu kadar değiştirmişken şimdi de 5G'yi bekliyoruz. 2 yıl önce dergimizde CIO olarak konuk ettiğimiz Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin ile o zamanlar 4.5G'yi konuşmuştuk. Şimdi hem 5G'nin arifesinde hem de geçtiğimiz 2 yıllık süreçteki değişimi konuşmak için tekrar bir araya geldik. Hem iletişim dünyasındaki değişimi hem de güvenlik alanındaki çalışmalarını anlattı bizlere. Umarım keyifle okuyacağınız bir 


röportaj olmuştur. 


Bilişim yıldızlarına siz karar verin 

Bu sene gerçekleştireceğimiz CIO Ödülleri etkinliğinde aynı zamanda bilişim sektörünün en başarılı ürün, hizmet ve çözümlerini de açıklayacağız. Bu sefer jüri koltuğunda sizler olacaksınız. Detayları önümüzdeki ay web sitemizde 


bulabilirsiniz. 
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Üniversiteli oyuncular geliyor 


Dijital oyun pazarı giderek büyürken bu alanda 

yeni ürünler geliştirmenin önemi de artıyor. Büyük oyun stüdyoları ile rekabet edecek oyun geliştirme şirketlerimizin oluşması için artık üniversitelerde özel bölümler var. 


Turkcell'de Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin ile 5G yolculuğunda bizleri nelerin beklediğini konuştuk. 
Turkcell bünyesinde kurulan Siber Güvenlik Merkezi konusunda da bilgi veren Sezgin, bu güvenlik hizmetlerini şirketlere de sunduklarını ve özellikle DDoS saldırılarından büyük başarı ile çıktıklarını belirtiyor. 
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“veri yakıtınız olacak! 
Dell Technologies World, bu yıl 14 bin katılımcı ile £ kapılarını açtı. Las Vegas'ta düzenlenen etkinlikte Dell Technologies CEO'su Michael Dell, yapay zeka ve makine e öğrenimine vurgu yaparak, “Makine öğrenimi rotanız ise, * veri yakıtınız olacak. Veriler en değerli varlığınız” dedi. 


27 
- Korunması Kanunu'nu tartıştı IBM Türk ve Kapitil Bilişim katkılarıyla gerçekleşen Kişisel £ Verilerin Korunması Kanunu'nun (KVKK) tartışıldığı etkinlikte, IBM Türk ve Kapitil Bilişim bu alandaki vizyonlarını ve özel çözümlerini aktarırken, konunun uzmanları da hukuki 


38 


48 Nesnelerin internetinde bu 


6 trendi mutlaka takip edin! 


: Pek çok organizasyon ürünlerine, süreçlerine ve iş 

e akışlarına nesnelerin interneti teknolojilerini adapte etmeye devam ediyor. 2018 yılının geri kalanı nesnelerin interneti teknolojilerinin dağıtımı bakımından önemli gelişmelerin yaşandığı bir süreç olacak. 


GİRİŞ 


Yapay zeka rotanız ise 


ÖZEL ETKİNLİK cIO'lar, Kişisel Verilerin 


* boyutuna yönelik detayları paylaştı. 58 
TEKNOLOJİ 

“ Veri dijital ekonominin 

“yeni ham petrol kaynağı mı? 

Bazıları dijital ekonomi için verinin “yeni ham petrol" 

e olduğunu iddia ederken bazıları da verinin altyapı 

£ niteliği taşıdığı görüşünü savunuyor. Ancak aslına 

: bakılacak olursa her iki söylem de yanlış. Neden mi? 

£ Açıklıyoruz! 


82 


“CEO olmalı? 


£ Sanjay Mirchandani nadir birisi... Son 14 aydır firmalara teknoloji altyapılarındaki operasyonlarını © otomatik hale getirmelerine yardımcı olmada 

« uzmanlaşmış olan Portland merkezli Puppet 

£ firmasının CEO'luğunu yapıyor. 


GÜVENLİK 


* Özellikleveri ihlalleri, dijital dönüşümün organizasyonları büyük bir risk altında bıraktığını 

: düşünmeye yönlendiriyor. Dijital dönüşüm çoğu 

* kıdemli yönetici için elbette önemli; ancak sıklıkla 
| güvenlik geride kalıyor. 


Ön kamerasının yanındaki özel sensörler . Sayesinde yüzünüzü ve irisinizi kolayca : tarıyor ve çok daha güvenli bir şekilde 


STRATEJİ 
Neden daha fazla CIO, 


Güvenliğin dijital dönüşümdeki özel rolü 


ÜRÜN ANALİZ 
Samsung Galaxy S9 * 


telefon kilidi oluşturmanızı mümkün kılıyor. 


FINISH 


www.cio.com.tr | HAZİRAN 2018 


mw Gecen Ay 


Geçen ay neler oldu? 


Apple'ın yüzde 5'i ünlü milyarderin oldu 
80 milyar doları aşkın 
servetiyle dünyanın en zengin isimlerinden biri olan Warren Buffet, 
Apple'a çok büyük bir yatırım yaptı. 2017 yılı sonunda elinde 165 milyon 
adet Apple hissesi olan ünlü milyarder, ilk üç ayda 75 
milyon adet Apple hissesi aldı. 


Otonom araç 

kazaya karıştı 
Sürücüsüz araçlar konusunda araştırmalar yapan Waymo firmasının sürücüsüz aracı bir kazaya karıştı. Waymo aracının kaza anında otonom sürüş modunda olduğu da kesinleşen bilgiler arasında. 


Siri'nin sesi 

davalık oldu 

Radyocu ve seslendirme sanatçısı Yelda Uğurlu, Apple uygulaması Siri'de sesinin iradesi dışında kullanıldığını belirterek dava açtı. Mahkeme sesin Uğurlu'ya ait olduğunu belirledi; ancak sözleşmesi nedeniyle Apple tarafından kullanılabileceğini belirtti. 


Sony büyük satın almayı duyurdu 

Sony yaptığı resmi açıklama ile dev satın almayı duyurdu. Şirket, 
2.3 milyar dolarlık 

(10.5 milyar TL) ödeme ile MI Music Publishing'in çoğunluk hissesinin sahibi olarak platformu bünyesine katmış oluyor. 
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Twitter 330 milyon kullanıcıya uyarı verdi Twitter 330 milyon kullanıcısına sistemlerinde keşfettikleri bir açık 


yüzünden, şifrelerini değiştirmesi için uyarıda bulundu. 


Facebook blockchain için yeni bir takım kuruyor 

Yönetici ekibinde büyük bir yeniden yapılanma görülen Facebook blockchain teknolojisi ve uygulamalarını keşfetmek için yeni bir takım topluyor. 
David Marcus tarafından yönetilecek olan bu takım son yıllarda adını sık sık duyduğumuz blockchain teknolojisine yönelik çalışmalar yapacak. 


Philips Aydınlatma'nın ismi değişti 

Aydınlatmada dünya liderlerinden Signity, 

şirket ana sözleşmesinde yapılan değişiklikler üzerine yeni şirket unvanını 


duyurdu. Philips Lighting N.V. olarak bilinen şirketin yeni ismi Signify N.V. oldu. 


Google yapay zeka sistemini tanıttı 
Google, ses sentezleme özellikleri taşıyan, telefonda bir insanı 
“insan” olduğu yönünde kandıran yapay zeka sistemini tanıttı. 
Duplex adı verilen bu sistem Google Asistan'ın bir parçası olacak. 


Eİ 
? 
: 
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Taya Stat Bilg 
Starlar ve Kurumsal 
Panlama Müdürü 
Erkan Aytürk 


Tekme 


Tse biyük andalabitmedi 


Kapak Konusu: 
İlk amacınız Dijital Marka algısını yaratmak olmalı! 


Toyota Stratejik Bilgi Sistemleri ve Kurumsal Planlama Müdürü Erkan Aytürk, “Hangi ürün ya 

da hizmeti satarsanız satın ilk amacınız müşterilerinizin gözünde Dijital Marka' algısını yaratmak olmalıdır" diyor. 


Teknoloji: 
TP'deki skandallar: Teknolojinin bir yıllık sarsıntılı yolculuğu 


Sosyal medyada cinsiyet ayrımcılığı ve ırkçılıktan Samsung'taki yolsuzluğa, 

You Tube'daki nahoş videolara, 
2017 birçoğu için kötü bir tat 
bıraktı. Teknoloji endüstrisindeki göze çarpan 8 skandala birlikte bakalım. 


Strateji: 

Başarılı bir CIO hava durumu verisinden nasıl yararlanır? 


Earth Networks'de çalışan 

bir meteorolog olarak, hava durumuyla bağlantılı mali, operasyonel ve insani riskleri savuşturmak için hazır olduklarını temin etmek üzere düzinelerce organizasyonla çalışıyorum. 


. Dijital 
Iş Ortağım 


....... 


ii. 
01 ia dağ , 
| , Vodafone ve ITU güçlerini birleştirerek 
| Futu re Lab'ı kuruyor, Türkiye'nin 
| dijitaldönüşümüne destek oluyor. o vodafone 


v Gelecek heyecan verici. 


Hazır mısın? 


Derya COŞKUN SAYIN/ Las Vegas 


merikanın Las Vegas şehrinde Oo gerçekleşen 
Dell Technologies World 


2018'ebuyıl 14 binin üzerinde katılımcı geldi. Açılış konuşmasını her yıl olduğu gibi Dell Technologies CEO'su Michael Dell yaparken, bu yıl açılışta çözüm ortakları ileri görüşlü şirketlere de ödül verildi. 

DELL EMC birleşmesinin ardından geçen yıl aynı şehirde 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Yapay zeka rotanız ise veri yakıtınız olacak! 


Dell Technologies World, bu yıl 14 bin katılımcı ile kapılarını açtı. Las Vegas'ta düzenlenen etkinlikte Dell Technologies CEO'su Michael Dell, yapay zeka ve makine öğrenimine vurgu yaparak, “Makine öğrenimi rotanız ise, veri yakıtınız olacak. Veriler en değerli varlığınız” dedi. 


Dell büyük değişikliklerin sinyalini verdi 
Dell Technologies World 2018'de şirketin geleceğine dair de ipuçları verildi. Şirketin müşteri sayısını artırarak, bilgi teknolojilerine yaptığı desteği pekiştirmek istediği belirtilirken, Dell Techonlogi- 


es çatısı altında birleşen şirketlerin iş ortaklığına da bu anlamda vurgu yapıldı. Dell Technologies birçok yeni ürün tanıtmasına rağmen, önceliğin birtakım büyük değişikliklerin duyurusu olduğu etkinlik, Dell'in yeniden borsa hazırlığında olup olmadığını da bir kez daha gündeme getirdi. 


yapılan etkinlik daha az katılımcı ile daha fazla ses getirmesine rağmen, Dell bu yılki etkinliğinde üzerinde durduğu konularla 
14 bin kişiyi etkilemeyi başardı. 
Şirket, veri analitiği alanında iki yeni sunucusunun yanında, etkinlikte bir de flaş depolama ürünlerini sergiledi. Bu kez “Make It Real*” “Dijitalleştir” mottosu ile gerçekleştirilen dev etkinlikte özellikle yapay zeka ve makine öğrenimi konularına vurgu yapıldı. Dell Technologi- 


es CEO'su Michael Dell, Dell'in teknolojiler odünyasının her milletten insana açılmasının vizyonlarını belirlemek için hir fırsat olduğunu söyleyerek, dünyayı değiştirmek için teknolojiyi kullandıklarını vurguladı. İhtiyaçları belirleyerek, en büyük zorlukları çözme noktasında sık sık konuştuklarını ve daha fazla ilerleme kaydettiklerini belirten Dell, her zamankinden daha hızlı yol aldıklarının altını çizdi. 


“Veriler en değerli varlığınız” Müşterilerinin en küçüğünden en büyüğüne kadar Dell teknolojilerini kullanarak altyapılarından yararlanmaya devam ettiğini ifade eden Michael Dell, “Dell, önemli iş önceliklerine dikkat çekip, müşterilerinin istedikleri çözüme daha hızlı ulaşmalarına yardımcı olmak için sektörün en yenilikçi portföyünü sunuyor ve sürekli genişletiyor” dedi. 

Michael Dell, teknolojinin artık her yerde olduğuna ve özellikle işliderleri için ilk gündem maddesi haline geldiğine işaret ederek, “Teknoloji stratejisi iş stratejisidir” diye konuştu. 

Dell, konuşması sırasında, etkinliğin ana konuları arasında olan yapay zeka ve makine öğrenimine de değindi. Yapay zeka ve makine öğrenimini daha ileriye gitmek için kullanmaya başladıklarını belirten Michael Dell, “Eğer makine öğrenimi rotanız ise, veri sizin yakıtınız olacak. Veriler en değerli varlığınız” dedi. 


Teknoloji 4 aşamada dijitalleşiyor 

Deneyimli CEO, teknolojinin bir dönüşüm sürecinde olduğunu dile getirerek, bu dönüşüm sürecini 4 aşamada anlattı. Teknolojinin; dijital, bilgi teknolojileri, iş gücü ve güvenlik olarak dönüştüğünü söyleyen Dell, bu dönü- 


şümle birlikte firmaların da inovasyon odaklı ve üretken hareket ederek başarıya ulaşacaklarını kaydetti. 


Yeni depolama ürününde makine öğrenimi teknolojisini kullandı 


Dell Ürünler ve Operasyonlar Başkan Yardımcısı Jeff Clarke'ın tanıttığı yeni bir sunucu ürü 

olan PowerEdge MX, müşteriler için özelleştirilebilir altyapı hizmeti sunuyor. 2018'in ikinci yarısında müşteriler ile buluşacak yeni ürün, esnek altyapı imkânı sayesinde yoğun sanallaştırma, yazılım tanımlı depolama ve ağ oluşturma ile büyük veri analitik ortamları için önemli bir ürün olarak tanımlanıyor. Bunun yanında; PowerMax yeni depolama ürünü modern veri merkezleri i b iyi bir performans sunacak şekild 

ken, şirketin buradaki en büyük kozui i 

yerleşik bir makine öğrenim motorunı 

ması olacak. Bu da ürüne rakiplerine göre ik kat daha fazla hız imkânı sağlayacak. 


“Dijitalleşmede heyecan verici yeniliklerimiz olacak” Dell Technologies Capital Başkanı Scott Darling ise yaptığı konuşmada, geçen yılki Dell EMC Worldten bu yana çok başarılı bir yıl geçirdiklerini söyleyerek, pazar performanslarından memnun olduklarının altını çizdi. Darling, Dell Technologies olarak gerçek değerlerinin, çözüm ortakları şirketlerle birlikte müşterilerine en iyi çözümler sunmalarını sağlayan ortak çalışmalar olduğuna vurgu yaptı. 

Etkinliğin genel oturumun- da konuşan bir başka isim de Dell Ürünler ve Operasyonlar Başkan Yardımcısı Jeff Clarke oldu. Şu anda özellikle sunucu ve depolama alanlarında globalde pazar payı olarak lider olduklarını ifade eden Clarke, dünya çapında PC'de pazar payını artırmak ve sunucu, depolama alanlarında da liderliklerini korumak istediklerini kaydetti. 
Clarke, “Bu yıl dijital dönüşüme yol gösterecek heyecan verici yeniliklerimiz olacak” dedi. 

Ayrıca bu yılki etkinlikte; Dell Technologies'in 17 farklı ülkeden 
3 bin 800 iş lideri ile yaptığı ankete 
de yer verildi. Ankete göre; makine öğrenimi zaman zaman bir firsat ya datehdit olarak görülse de anket katılımcılarının çoğu çalışanların ve makinelerinilerleyen 5yıliçinde entegre olacağını düşünüyor. 
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Yapay zeka destekli akıllı telefon ile tanışın! 


Akıllı telefon markası Honor, amiral gemisi modeli Honor 10'u tanıttı. Honor 10, yapay zeka destekli fotoğraf yetenekleri ile gelirken, FullView 5,84 inçlik ekran ve ultrasonik parmak izi teknolojisiyle de dikkat çekiyor. 


m 5 


onor 10'u Londra'da düzenlenen bir etkinlikte 

tanıtan Honor “Yapay 
Zekada Güzellik” konseptini hayata geçirirken, akıllı telefon dünyasında çığır açan iki yeni özelliği de göz önüne serdi. 

Honor 10'un gelişmiş Al 2.0 
teknolojisi çift mercekli kameraya ustalık katarken, telefonun arka yüzündeki 3D cam yüzeye uygulanan, 
Honor 10 CMEJI| adını taşıyan 15 
katmanlı nano ölçekteki optik kaplama Kuzey Işıkları'na benzer bir görsellik sağlıyor. 

Honor 10, 15 Mayıs'tan itibaren İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya'da satışa çıktı. Amiral gemisi model, Türkiye'nin de aralarında olduğu diğer ülkelerde ise çok yakında tüketicilerle buluşacak. 
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Honor 10'un özellikleri 

Honor 10'un 24 MP416 MP çift mercekli yapay zekalı kamerası, Kirin 970 platformundaki ile geliştirildi. Bu sebeple 22 kategorideki 500'den fazla senaryoyu gerçek zamanlı olarak tanıyabiliyor. Kameranın gördüğü nesnelerin dış hatlarını belirleyebilen kamera, gökyüzü, bitkiler, insanlar ya da bir şelaleyi dahi tanıyarak, kadrajdaki konumlarını anında belirleyebiliyor. 

Honor 10'da yapay zeka sadece arka kamerayla sınırlı değil; 24 MP çözünürlüklü ön kamera da selfiellerin akıllı eşlikçisi olacak. 3D yüz tanıma desteği ile insan yüzündeki 100'den fazla noktayı baz alarak detayları piksel düzeyindeki keskinlikte tanıyabiliyor. 

Honor 10'daki ön kamera, çe- 


şitli aydınlatma koşullarında stüdyo aydınlatması efektlerini de destekliyor. Gelişmiş yüz tanıma ile hatasız Bokeh efekti uygularken, 'grofie olarak adlandırılan toplu selfie'lerde herkesin yüzünün ince detaylarını yakalayabiliyor. 


Kuzey Işıklarından ilham alındı Honor 10'daki minimalist dokunuşa erişmek kolay degil. Birinci sınıf endüstriyel teknikler ve sofistike mühendislik süreçlerinin yüksek keskinlik ve zarafet ile buluşması sonucu ortaya çıkan Honor 10'un arka yüzünde 
15 katmanlı 3D cam yer alıyor. Bu tasarım doğal ışıkta 
ve gölgede her açıdan renkli bir ışıltı ortaya çıkartıyor. 

Honor 10, ön camın altına yerleştirdiği ultrasonik parmak izi okuyucuyla sektörde bir ilki gerçekleştirirken, 5,84 inçlik FullView FHD- ekran çerçevesiz yapısıyla 19:9 ekran oranı ve 9686 ekran/gövde oranı sunuyor. 

Ayrıca, Honor 10'daki 5V/4,5Alik Honor Super Charge teknolojisi ve 3.400 mAh pil 25 dakika şarj ile yüzde 50 kapasiteye ulaşabiliyor. ww 


Hayatınıza fark GELECEK. 


Mercedes-Benz yetkili satış ve servis noktası Gelecek Otomotiv artık İstanbul'da. 
Anadolu Yakası'nda dijital snowroomumuzla Emaar Sguare Mall'da, Avrupa Yakası'nda Vadipark'ta. 


f Yy gelecekotomotiv 


Gelecek İstanbul Vadipark: 0212 322 80 00 
Gelecek Emaar Exclusive City Store: 0216 606 01 01 


Mercedes-Benz 
The best or nothing. 
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Sağlık sektörü IT'deki eksiklikler nedeniyle mi saldırıya uğruyor? 


Sektörleri hedefleyen siber saldırılar gün geçtikçe artarken, bu da kritik verilerin riske girmesine neden oluyor. Tüm sektörlerin içerisinde bu konuda en büyük risk sağlıkta görülürken, sağlık sektörü sadece üç yılda en fazla veri hırsızlığının yaşandığı alan oldu. 


—Z. A.L... “ ve 


a 


ağlık sektöründe fidye yazılımları ve diğer zararlı yazılımlarla yapılan saldırıların sayısı büyük bir hızla artıyor. Bu durum, insan hayatının yanı sıra kritik öneme sahip verileri de riske atıyor. 
Kimlik Hırsızlığı Kaynak Merkezi verilerine göre, sağlık sektörü, sadece son üç yılda bile tüm sektörler arasında en yüksek sayıda veri hırsızlığının yaşandığı sektör oldu. 
Forcepoint Türkiye Ülke Müdürü Levent Turan, başta hastaneler, laboratuvarlar ve eczaneler olmak üzere sağlık kuruluşlarının siber suçlular tarafından hedef alınmasının üç ana sebebini açıkladı: 


1. Son derece değerli veriler 

Sağlık kuruluşlarını birincil hedef haline getiren başlıca nedenlerden biri, sahip oldukları verilerin çok degerli olması. Genellikle, çalınan tek bir kredi kartı numarası ortalama 


Gi) m 


T 


2.000 ABD doları kâr sağlıyor fakat günler, hatta saatler içinde değersiz hale geliyor. Ancak korumalı sağlık verileri (PHI) veya kişinin tanınmasına yol açacak veriler (PII) gibi sağlık verileri karaborsada son derece 


değerli. 

Örneğin, CSO Online'da yer alan bir makaleye göre tek bir PHI verisi 20.000 ABD dolarına varan büyüklükte kâr getirebiliyor. Bunun temel sebebi, sağlık verileri çalındı- 


ğında anlaşılmasının haftalar, hatta aylar sürebilmesi. Bu sayede siber suçlular çok daha değerli veriler elde etmiş oluyor. Dahası, sağlık verileri doğum tarihi ve kimlik numarası gibi değiştirilmesi çok zor olan bilgileri içerdiği için hırsızlar bu verilerden daha uzun süre yararlanabiliyor. 


2. IT yatırımı ve eğitim eksikliği 

Sağlık sektörünün siber suçlular arasında popüler olmasının nedenlerinden biri de TT güvenliğine sistematik olarak gerekenden az yatırım yapılması. Siber güvenlik eğitimi ve sertifikaları düzenleyen en büyük şirketlerden biri olan SANS Institute, IT bütçesinin en az 9olO'unun güvenlik alanında harcanmasını önermesine rağmen 
sağlık kuruluşlarının çoğu ancak 963 
kadarını harcıyor. 

Çoğu sağlık kuruluşu için güvenlik genellikle sonradan akla gelen bir konu. Kuruluşlar çalışanlarına içeriden gelebilecek tehditleri kolayca azaltabilecek düzenli siber güvenlik eğitimleri vermiyor. Ayrıca bazı hastaneler izinsiz giriş algılama ve kayıp ya da çalınmış cihazları silme gibi temel IT güvenlik önlemlerini uygulamakta bile zorlanıyor. 


3. Birbirine derinlemesine bağlı sistemler 

İş yüklerini buluta kaydıran sağlık kuruluşları, yüksek ölçüde bağlantılı sistemler kullandıkları için küçük ölçekli, kısmi sistemlere yapılan saldırılarda bile tüm sistemin etkilenmesi riskiyle baş başa kalıyor. Diğer bir deyişle, bir noktaya yapılan bir siber saldırı tüm sistemin çökmesi- ne neden olabiliyor. Mayıs 2017'de, WannaCry fidye yazılımı yüzünden Birleşik Krallık'taki birçok hastane, hasta taşıyan ambulanslarını geri döndürmek ve başlamasına dakikalar kalan ameliyatları iptal etmek zorunda kaldı. Hastaların kaydını 


almak ve bilek bantlarını yazdırmak gibi en basit işlemler bile yapılamadı. WannaCry saldırısının etkileri, sağlık kuruluşlarının siber bir saldırı sırasında çalışmaya devam edebilmesinin ve hastalara hizmet verebilmesinin ne kadar önemli olduğunu gözler önüne serdi. Neticede insanların hayatları tehlikeye atıldığı için işlerin mümkün olan en kısa zamanda normale dönebilmesi kaçınılmaz bir zorunluluk oluyor. 
Saldırganlar için, bu aciliyet durumu sağlık kuruluşlarını hedef almak için bir neden daha sunuyor. Çünkü bu durumun kuruluşların zararlı yazılımın etkilerinden kurtulmak için fidye ödeme olasılığını artırdıgını düşünüyorlar. 


Doğru koruma birincil 

öncelik olmalı 

Sağlık güvenliğiyle ilgili profesyonellerin karşı karşıya oldukları tehditleri ve uyulması gereken kuralları iyi anlaması ve siber güvenlik savunması için en iyi uygulamaları 


İş yüklerini 

buluta kaydı sağlık kurulu yüksek ölçüd bağlantılı sis kullandıkları 


küçük ölçekli, 


kısmi sistem yapılan saldı 


an şları, 

e emler için 


ere ılarda 


bile tüm sistemin 


etkilenmesi riskiyle 


baş başa kal 


yor. 


öğrenmeleri gerekiyor. Tüm personeli güncel tehditler, bir e-posta mesajında veya web bağlantısın- da dikkat edilmesi gereken tehlike işaretleri, zararlı yazılımlardan kaçınma yolları ve etkin bir açık bulunması durumunda yapılması gerekenler hakkında bilgilendiren kapsamlı güvenlik farkındalığı eğitimleri doğru bir yatırım olacaktır. 
Tehdit içerikleri sürekli değiştiği için eğitimlerin de tekrarlanması ve düzenli olarak güncellenmesi gerekiyor. 

Ayrıca, Veri Kaybını Önleme, kullanıcı davranışı analizleri veya uç noktadaki güvenlik teknolojileri gibi doğru siber güvenlik önlemlerini uygulamak kuruluşların altyapılarını ve hasta verilerini fidye yazılımlarına karşı daha fazla koruyacaktır. Sağlık sektörü, kullanıcıların, verilerin ve ağların kesiştiği noktaları dikkate alıp insan odaklı bu tür bir sistem oluşturarak siber tehditlere karşı koruma düzeyini artırabilir. ww 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Perakende sektörünü bekleyen 5 yeni teknoloji 


Dijital Dönüşüm Danışmanı Murat Erdör, yakın zamanda perakende sektörünü etkileyecek teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri paylaştı. Erdör, dijital dönüşümün perakende sektörünü 


urat Erdör sektörü 
M bekleyen yeni teknolojileri şu şekilde sıraladı: Dijital akıllı aynalar Perakendeciler, benzersiz ve kişiselleştirilmiş bir alışveriş deneyimi için giyinme odalarına dijital aygelecekte daha fazla etkileyeceğini söyledi. 
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nalar eklemeye başladı. Gelecekte daha da yaygınlaşacak akıllı ayna teknolojisiyle müşterileriler beden ölçülerini sisteme girebilecek ve bu şekilde internet üzerinden de gönül rahatlığıyla alışverişini gerçekleştirebilecek. Bunun için bir kez magazaya giderek ölçü verilmesi-alın- 


ll 


| 
| 
il 


ması yeterli olacak. Akıllı aynalar ayrıca müşterilerin farklı kıyafetlere ait görüntülerini yan yana karşılaştırmasına da olanak sağlayacak. 


Chatbot'lar 
2017 Chatbot Raporu'na göre, tüketicilerin çoğunluğu (yüzde 57) 


chatbot'ların varlığından haberdar, üçte biri ise (yüzde 35) chatbot'ların daha fazla marka tarafından kullanıldığını görmek istiyor. 
Yapay zeka formlarının hayatlarımıza girmesi şeklinde tanımlayabileceğimiz ve gelecekte daha da yaygın kullanılacak Chatbot'lar, telefon ve bilgisayarlarımızı kullanma biçimimizi kesin olarak değiştirecek. Chatbot'lar, gelecekte kullanıcıların söylediklerini çok kısa sürede analiz edecek ve kullanıcıların isteklerini yerine getirmek için onları yönlendirecek uygulamalar olarak daha fazla hayatımıza girecek. 


Kişiselleştirilmiş yapay zeka 

Artık birçok alanda hizmet vermeye başlayan makineler ve yazılımlar, tıpkı canlılar gibi topladıkları verileri işleyerek yeni şeyler öğreniyorlar. Yapay zekânın gelişimiyle elde edilen tüketici verilerini kullanmak, 2025'te perakende sektöründe odak nokta olacak. Mağazalar, her bir müşterinin gereksinimlerini ve verilerini kullanarak, müşterilerin ihtiyaçlarını daha akıllı hale getirecek ve müşteriye özel kişiselleştirişmiş teklifler, fırsatlar sunacak. Ayrıca Nesnelerin İnterneti, mağaza içi akıllı cihazları ve sensörler sayesinde perakendecilerin daha iyi, veri odaklı kararları verebilmelerine olanak tanıyacak. 2025 yılına kadar yıllık 410 milyar dolar ile 1,2 trilyon dolar arasında ekonomik bir etki yaratması beklenen Nesnelerin İnterneti, perakende sektöründe büyümeyi etkileyecek. 
Nesnelerin interneti, müşterileri, nesneleri, satış ve operasyon işlemlerini dijital platforma taşıyarak, inovasyon ve yeni fırsatlar sunacak. Müşteriler akıllı telefonlarından, ürünlerin stok durumuna bakabilecek, önceden oluşturduğu alışveriş listesinde- 


ki ürünlerin mağazadaki yerini, uygulamadaki yönlendirmelere göre bulabilecek. 


Çalışansız dükkânlar 

İçeride çalışanların olmadığı, OR code ile ürünlerin okutularak ödeme yapılabildiği ve işlemlerin çok daha hızlı yapıldığı çalışansız dükkânların ilk adımları yakın zamanda atıldı. Mağazadan tüketicinin aldığı ürünleri tespit etmek için yazılım altyapısı ve sensörler kullanarak çalışan bu dükkanlara girerken tüketicilerin yapması gereken tek şey, markanın oluşturduğu aplikasyonunun kullanması olacak. 


Yapay zekânın gelişimiyle 

elde edilen tüketici verilerini kullanmak, 
2025'te perakende sektöründe odak nokta olacak. 


Ses ile arama özelliği 

Kelime ile aramanın daha da gelişmiş hali olan “görselle arama”, e-perakendenin yükselen trendlerinden biri olacak. Örneğin elinizde beğendiğiniz montun bir resmi varsa, dilediğiniz bir e-ticaret sitesine girerek, resmi bu e-ticaret sitesine yükselebileceksiniz. E-ticaret sitesi yüklediginiz resme yakın tüm ürünleri ekranınızda size sunuyor olacak. 
2020'ye doğru ise “ses” ile arama özelliği e-ticaret sitelerinde arama opsiyonu olarak karşımıza çıkacak. Sesli arama özelliğiyle istediğimiz ürünleri kolayca aratabileceğiz. ww 
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Tesla inkâr etti ama 


patent ihlali gerçek mi? 


Nikola Motor Company, Tesla'nın elektrikli Semi Truck kamyonunun yapımında, kendi hidrojen yakıtlı kamyonlarının patentlerini ihlal ettiğini düşünerek 2 milyar dolarlık dava açtı. Tesla'dan açıklama gecikmedi: “Bu davada haklı bir durum yok!” 


TT esla patent ihlalini içine alan önemli bir davanın tarafı oldu. Tesla'nın sözcüsü verdiği demeçte, “Bu davada haklı bir durum yoktur. Şu an bu durum mahkemede olduğu için yorum yapamıyorum:” dedi. 

Nikola Motor Company, 2014 
yılında kurulan ve ilk iki ürününden bir tanesi elektrilli dört tekerlekli bir arazi aracı, diğer araçları da yarı hidrojen-yarı elektrikli bir kamyon olan bir firma. 


HAZİRAN 2018 | ww.cio.com.tr 


Kuruluşundan bu yana büyüme ivmesi gösteren Nikola Motor Mayıs 2016 yılında tamamen elektrildi deniz taşıtlarıyla da ürün gamını genişletmişti. 

Görsellere baktığımız zaman Nikola Motor Company haksız da sayılmaz. Tesla'nın tasarımsal olarak Nikola firmasından esinlendiği bizce aşikâr. 

Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletinde devam eden davada bakalım neler olacak. 


Tesla Semi 


ZY XX E L WE ZYXEL nebula 


W 
Your Networking Ally 


Bulut Tabanlı Kablosuz Ağ Yönetimi NebulaFlex ile Limit Sizsiniz 


NWA1123-AC PRO NWA1123-AC HD AC Wavel SU-MIMO AC Wave2 MU-MIMO 


802.llac 


Zyxel Nebula Flex 


» Yönetilebilen Donanımsal Cihaz Limiti : Limitsiz e Gerçek Esneklik ( İstediğiniz zaman bulut yönetimden geleneksel yönetime veya geleneksel yönetimden bulut yönetimine geçebilirsiniz) * Kutuyu Açmadan, Kurulum Öncesi Ayarların Yapılabilmesi « Android ve los için Hızlı Kurulum - GR kod ile cihaz ekleme « Otomatik Yazılım Güncellemeleri (Yazılım & Özellikler) «e Her Zaman, Her Yerde Cihaz Yapılandırma »s Her Zaman, Her Yerde Bulut Log Erişimi : 7güne kadar geçmişe yönelik istatistiklere erişim. 
* Teknik Telefon / Email / Forum Desteği 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BD Stratejik Kuvvetler Komutanlığına bağlı bir alt komutanlık olan Siber 


Güvenlik Komutanlığı, Amerikan ordusunda “muharip komutanlık” olarak bilinen bağımsız bir komutanlığa yükseltildi. Mevcut Siber Güvenlik Komutanı Oramiral Mike Rogers'ın emekliye ayrılmasıyla yerine orgeneral rütbesine çıkarılan Paul M. Nakasone getirildi. 
Böylece, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) 2018 Ulusal Savunma Strateji Belgesinde ”savaş alanı” olarak tanımladığı siber güvenlikle ilgili fili adım atıldı. 
Hâlihazırda Stratejik Kuvvetler Komutanına karşı sorumlu olan Siber Güvenlik Komutanı ise bu adımla birlikte doğrudan Savunma Bakanı Jim Mattis'e bağlı olacak. 

Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre, Siber Güvenlik Komutanlığının dönüşümü eylülün sonuna kadar tamamlanmış olacak. Buna göre, komutanlığın personel sayısı yaklaşık 800'den 6 bin 200'e çıkarılacak. 


Siber güvenlik için bağımsız komutanlık kuruluyor 


Amerika Birleşik Devletleri'nde Siber Güvenlik Komutanlığı bağımsız bir komutanlığa dönüştürülecek. Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre, Siber Güvenlik Komutanlığı'nın dönüşümü eylülün sonuna kadar tamamlanmış olacak. 


Siber operasyonlarda önemli bir artış bekleniyor 

Siber Güvenlik Komutanlığı, aynı çatı altında bulunduğu Ulusal Güvenlik Ajansından da (NSA) ayrılırken, bu adımla ABD'nin küresel siber operasyonlarında önemli bir artış olması bekleniyor. Eski Başkan Barack Obama'nın 2009'da kurdugu Siber Güvenlik Komutanlığı'nın durumu, son yıllarda özellikle de kongredeki tartışmalarda sık sık gündeme geliyordu. ABD'li yetkililer Siber Güvenlik Komutanlığı'nın da Merkez Kuvvetler, Avrupa, Afrika ve Pasifik Kuvvetleri gibi bağımsız muharip komutanlık olması gerektiğini savunuyordu. Amerikan ordusunda bölge ve misyon olarak iki kategoride toplam 10 bağımsız muharip komutanlık bulunuyor. 

Bölgesel olarak Merkez Kuvvetler, Avrupa Kuvvetleri, Afrika Kuvvetleri, Pasifik Kuvvetleri, Güney Saha ve Kuzey Saha Komutanlıkları olarak altı komutanlık bulunuyor. 
Misyonlarına göre de nükleer silahlardan sorumlu Stratejik Kuvvetler Komutanlığı, küresel özel kuvvet operasyonlarından sorumlu Özel Harekât Komutanlığı ile Nakliye ve İkmal Komutanlığı yer alıyor. 

Siber Güvenlik Komutanlığı ise bu komutanlıklara 10'uncu muharip komutanlık olarak katıldı. Bu komutanlıkların bütçe ve planlamaları Pentagon bütçesi altında ancak ayrı başlıklar olarak hazırlanıyor. ww 


halel 


Tea 

ön öd çan De, Put rm 

b e a a, 


demen 
NE e ay 


Nİ en 


... 
TME ART OF NO DERE e * o lM — 


Hem Gul Kamaz Gan aa Geta 


sands march in öry of Nemtsov rawash with conspiracy theories as inek and anaya inme Putin Kuropcan a mere çi 


0 Mü Bk Ya U.S Ça an Bag 


der ermek Kanla akü miei e ke iş yem e Die Örn 3 Dn Ka 


Newsweek Ecö elişi ist Che New York & FI akk 


Dünyanın en önemli gazete ve dergilerine online abonelik artık hem kolay hem de avantajlı... 


Tablet, cep telefonu ve bilgisayarınızdan haber yağmuruna hazırsanız; 


PEKİ 


Giriş 


Teknokentler, Bilgi ve İletişim Teknolojilerine damga vurdu! 


TÜBİSAD Bilgi ve İletişim Teknoloji Sektörü 2017 Yılı Pazar Verileri açıklandı. Bu verilere göre sektör, 116,9 milyar TLlik bir büyümeye ulaştı. 2017 yılında teknokentler dikkat çekerken, bu alandaki büyüme göz doldurdu. 
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soldan sağa: TÜBİSAD Bilgi Merkezi Komisyonu Başkanı Levent Kızıltan, TÜBİSAD e-Ticaret Komisyonu Başkanı Burak Ertaş, 


TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca, Deloitte Türkiye Ortağı Tolga Yaveroğlu. 


ilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), 2017 yılı 


“Bilgi ve İletişim Teknoloji Sektörü Pazar Verileri”ni açıkladı. 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, TÜBİSAD Başkanı Kübra Erman Karaca'nın açılış konuşmasını gerçekleştirdiği toplantıda TÜ-BİSAD Bilgi Merkezi Komisyonu Başkanı Levent Kızıltan ve proje danışmanı Deloitte Türkiye'nin Ortağı 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Tolga Yaveroğlu çalışma hakkında açıklamalarda bulundu. Toplantıya görüntülü telekonferans yöntemi ile katılıp açılış konuşmasını yapan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, Bilgi ve İletişim teknolojileri (BİT) sektörünün diğer sektörlerin gelişimini etkileyen merkezi bir konumda olduğunu belirterek, raporu hazırlayan TÜBİSAD'a ve paydaşlarına teşekkür etti. 


Bilgi ve İletişim sektörlerini geliştirmenin önümüzdeki yıllarda daha önemli bir hale geleceğini vurgulayan Sayan, Türkiye'nin bu alanda teknoloji geliştiren ve üretim yapan bir ülke olması için çaba sarf edildiğini söyledi. 

Yerli ve milli bir BİT oluşturmanın önemine dikkat çeken Sayan şöyle devam etti: “Türkiye'nin 5G'ye yerli ve milli imkânlarla geçmesi için “5G Türkiye Forumu'nu oluşturduk. 


5G Türkiye Forumu'na operatörler, üreticiler ve sektörün tüm temsilcileri üye. Şunu çok açık bir biçimde söyleyebilirim ki, Türkiye 5G'yi, yerli ve milli imkânlarla kullanan ilk 10 
ülke arasında olacak: 

TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca ise, ”Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektör Verileri” çalışmasının her yıl daha önemli hale geldiğini belirterek sektör hakkındaki değerlendirmelerini paylaştı. 2017 yılında bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün büyümesini sürdürdüğünü belirten Karaca, şöyle devam etti: “Her yıl çift haneli büyüme gerçekleştiren Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü, 2017 yılında da büyüme trendini geliştirerek devam ettirdi. Bilişim sektörü için belirlenen 2023 hedefi- ne ulaşmak için, 2017'de kaydedilen büyümenin yaklaşık 2 katı hızda bir yıllık ortalama büyüme hızını yakalamalıyız. Türkiye geçtiğimiz 
5 yılda “Dijital ekonomiye dönüşüm” konusunda önemli adımlar attı. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörleri | (BİTS) altyapısını geliştirdi ve şirketler kesiminde BİT kullanımında belli bir mesafe alındı. 
Kamunun altyapı oluşturmada ve e-devlet hizmetlerinin kalitesinde sağlamış olduğu gelişme, BİT'in şirketler kesimi ve vatandaşlar tarafından daha yaygın olarak kullanılması için önemli oldu. Ancak Türkiye'nin bu alanda kat ettiği mesafeyi, diğer ülkeler ile karşılaştırdığımızda hak ettiğimiz yerden oldukça geride olduğunu üzülerek tespit ettik. Türkiye'de BİTS'in toplam özel sektör katma değeri, istihdamı ve yatırımları içerisindeki payı OECD ülkelerinin oldukça altında seyretmeye devam ediyor. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı artarken, üretim kapasitemiz düşük kalıyor. Bu durumda ancak gerekli önlemlerin alınması ve çalışmaların yapılması ile yaklaşık yüzde 25 
oranında bir büyüme başarıldığı 


takdirde, BİT sektörü yaklaşık 3 yıl gibi bir zaman zarfında kendini katlayacaktır” 

TÜBİSAD adına açıklama yapan Deloitte Türkiye'nin Ortağı Tolga Yaveroğlu'nun verdiği bilgilere göre, Türkiye bilişim sektörünün 
2017 yılında büyüklükleri şu şekilde 
sıralandı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri toplam sektör büyüklüğü Türk Lirası bazında yüzde 18,2lik büyüme ile 2017 yılında 116,9 milyar 
TLlik hacme ulaştı. Sektörün 2012 
yılından bu yana büyümesi yıllık ortalama yüzde 15 olarak gerçekleşti ve bu süre boyunca sektör iki katı boyuta ulaştı. Toplam sektör büyüklüğünü oluşturan iki ana unsurdan birisi olan bilgi teknolojileri Türk Lirası bazında yüzde 18,9'luk büyüme ile 41,3 milyar Tüye, İletişim Teknolojileri ise yüzde 17,8'lik büyüme ile 75,6 milyar TL'ye ulaştı” 


İhracat 1,3 milyar dolar 

Sektörün, toplam ihracat rakamı ise ABD doları bazında bir önceki yıla göre yüzde 10,6 artarak 1,3 milyar 
dolara ulaştı. Toplam ihracatın 898 
milyon dolarlık kısmı yazılımdan geldi. Yazılım ihracatı geçen yıla 


Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı artarken, üretim kapasitemiz düşük kalıyor. Bu durumda ancak gerekli önlemlerin alınması ve çalışmaların yapılması ile yaklaşık yüzde 

25 oranında bir 
büyüme başarıldığı takdirde, BİT 
sektörü yaklaşık 3 
yıl gibi bir zaman zarfında kendini katlayacaktır. 


oranla dolar bazında yüzde 13 büyüdü. Özellikle kurdaki artış ve ihracat odaklı politikaların da desteği ile sektörün ihracatı son 3 yılda dolar bazında iki katına çıktı. 


İstihdam 

2017 yılında sektörün toplam istihdamı 128 bin kişiye çıktı. Toplam istihdamda (karşılaştırılabilir büyüme olarak) yüzde 5'lik bir artış kaydedildi. Sektörün toplam istihdamının yüzde 69'u Bilgi Teknolojileri kategorisinde bulunuyor. 


Teknokentler 

Teknokentlerde büyüme sürdü, 
2017 yılında teknokentlerde yaratılan ciro bir önceki yıla göre yüzde 36,6 oranında artarak 15,8 milyar TLye ulaştı. Bu verilerle teknokentlerde toplam sektör hacminin yüzde 14'ü oluşturuldu. 

Türkiyede e-ticaret pazarını uluslararası standartlara göre ölçümleyen Türkiye e-Ticaret 2017 
Pazar Büyüklüğü raporuna göre de 
Türkiye'de e-Ticaret sektörü 2017 
yılında yüzde 37 oranında artış göstererek 42,2 milyar TLlik büyüklü- ge ulaştı. ww 
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Sektörden Haberler 


Penta Teknoloji halka açıldı 


-Denla 


P enta Teknoloji, halka arz sürecinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayının ardından 
17 Mayısta Borsa İstanbul'da 
işlem görmeye başladı. Penta Teknoloji'nin halka arzı, hem sermaye artırımı hem de ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek. Toplamda 19.764.345 TI; ek satış da dahil olmak üzere 21.345.493 TL nominal değerli payı halka arz edecek şirketin 31.724.000 TL olan sermayesi, 15.862.000 TL artırılarak 47.586.000 TL'ye çıkarılırken; mevcut pay sahipleri de toplamda 3.902.345 TL nominal değerde pay satacak. Penta Teknoloji, 17 Mayıs Perşembe günü itibariyle Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. 


Panasonic'te önemli bir atama gerçekleşti 


anasonic, bu başarıda en 

büyük paya sahip olan Türkiye Ülke Müdürü Ali Oktay Ortakaya'ya Avrupa'nın yönetim ekibinde yeni bir görev verdi. Toughbook ve Toughpad ticari markalarıyla kurumsal mobil çözümler alanında müşterilerine özel hizmetler sunan şirketin büyüyen pazarlardaki başarısına ve yenilenen stratejisine yön verecek olan Ortakaya, bundan böyle İtalya, Doğu Avrupa ve Türkiye'den sorumlu Bölge Müdürü olarak görev yapacak. 
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Serdar Yalçın, Fortinet Türkiye Ulke Müdürü oldu 


ilişim teknolojileri sektöründe 23 yıllık deneyime sahip olan Serdar Yalçın, entegre ve otomatik siber güvenlik çözümlerinde dünya lideri Fortinet'in Türkiye'deki Ülke Müdürlüğü görevini üstlendi. Kariyeri süresince çok uluslu şirketlerin yurtiçi ve yurtdışı ofislerinde çeşitli sorumluluklar alan, bilişim teknolojileri sektörünün deneyimli ismi Serdar Yalçın, Fortinet'e katılmadan önce Check Point Bölge Satış Yöneticiliği ve Riverbed Türkiye Ülke Müdürlüğü gibi görev aldığı pozisyonlarda elde ettiği ağ ve güvenlik teknolojileri alanlarındaki tecrübesiyle yurtiçinde ve yurtdışında çok sayıda kamu ve özel kuruluşun güvenlik mimarisinin oluşturulmasına yardımcı oldu. 


Sony'den sağlık sektörüne özel çözüm 


üm hastaneyi birbirine bağlayan, ameliyathanedeki cerrahların diğer doktorlar ve tıp öğrencileri ile canlı video paylaşmasına imkân veren SONY NUCLeUS, kısa sürede ağa bağlı olarak çalışan, modern hastanelerin tercihi oldu. SONY NUCLeUS, her hastane paydaşının gerçek zamanlı olarak bilgilendirilmesi ve karar alabilmesi için cihazları, uygulamaları ve verileri şeffaflıkla birbirine bağlıyor. Bunu da bağımsız bir IP üzerinden gerçekleştiriyor. NUCLeUS, klinik personelinin ameliyathanede, hastane kampüsünde ve ötesinde video görüntülerini ve diğer hasta verilerini planlamasına, kaydetmesine ve paylaşmasına rehberlik ediyor. Canlı görüntüler, ameliyathanede veya hastane kampüsünün başka bir yerinde herhangi bir ekranda görüntülenebiliyor. 


Xerox'tan ticari baskı için önemli yenilik 


erox, dünyada bir ilk olan, 

dört renkli baskıyı iki özel kuru mürekkeple tek bir baskı geçişinde birleştiren altı istasyonlu renkli baskı ve yüksek hızlı baskı makinesini tanıtıyor. Xerox Iridesse Production Press ticari baskı yapan işletmeler için büyüyen dijital baskı iyileştirme piyasasında rekabet avantajı sağlayacak. Xerox Iridesse, tek bir geçişte metalik altın veya gümüş kuru mürekkep, CMYK ve şeffaf kuru mürekkep baskısı yapan tek dijital baskı makinesi. Cut Sheet Business, Xerox, Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü, Ragni Mehta, “Müşterilerimizin piyasa fırsatından yararlanabilmesi ve işletmelerini büyütebilmeleri için bu özel efekt ve dijital iyileştirmeleri maliyet etkin ve basitleştirilmiş iş akışında üretmek için baskı makinesi yarattık” dedi. 


İ 
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Hitachi Vantara'dan yeni yapay zeka ürünleri 


itachi, sektörün tek yüzde 100 veri erişebilirlik garantisi sunan depolama ailesinin, H İ İ ACH İ 


yüksek performanslı yeni depolama sistemleriy- Inspire the N exİ 


le entegre, platformlar arası kullanılabilen yapay 

zeka destekli analitik ve BT otomasyon yazılımını duyurdu. Flash ve hibrit modellerden meydana gelen yeni Hitachi Virtual Storage Platform sistemleri ve yapay zeka operasyon yazılımı, maliyetleri düşürüp operasyonel verimi artırarak müşterilere eşsiz esneklik ve otomasyon imkanı sunuyor. Bu da modern veri merkezi girişimlerinin temelini oluşturuyor. Geliştiriciler de artan esneklikten yararlanarak, Docker ve Redhat Openshift saklayıcı entegrasyonu üzerinden Swarm ve Kubernetes ile yönetebildikleri tek bir sistemde çok daha fazla iş yükünü çalıştırabilecekler. 


MDS ap, SAP'nin ilk ve tek OCP iş ortağı oldu 


DS ap Türkiye, SAP ile imzaladığı OCP (OEM Kanal Programı) anlaşmasıyla Türkiye'de OEM modeli ile iş ortaklarına SAP ürünleri Gö çevresinde stratejik destek sağlamaya yetkili ilk ve tek isim oldu. Bu anlaş- 
? — M D S ap mayla MDS ap Türkiye; eski Sybase DD verrememöşünireniemeim portföyünün büyük bölümünü, SAP BusinessObjects BI çözümlerini, SAP Veri Hizmetleri dâhil olmak üzere geniş bir SAP ürün gamını Türkiye'de yeni OEM iş ortaklarına sunabilecek ilk ve tek yetkili firma oldu. İş ortaklarına yazılım tedarik etmenin yanı sıra eğitim ve danışmanlık da verecek olan MDS ap, bu uygulamayla yazılım evlerini desteklemeyi hedefliyor. 
MDS ap ilerleyen aylarda İstanbul ve Ankara'da düzenleyeceği OEM Kanal Programı Bilgilendirme Toplantıları'yla mevcut ve potansiyel yazılım ortaklarına ulaşmayı hedefliyor. 


E-ticaret müşterilerinin hayatı kolaylaşıyor 


JA psiburada müşterilerinin ürün teslimat deneyimlerini en üst seviyeye çıkarmak için kurulan Hepsiexpress, e-ticaret dünyasına yenilikçi teslimat modelleriyle birlikte, hızlı, pratik, güvenilir ve dakik taşımacılık anlayışını kazandırdı. Hepsiexpress Genel Müdürü Umut Aytekin, Hepsiexpress'in yenilikçi hizmetleriyle ilgili olarak “Yaptığımız araştırmalardan yola çıkarak, e-ticaret müşterilerinin siparişlerine daha hızlı ve tercih ettikleri zaman diliminde ulaşabilmeleri için; hafta içi ya da sonu fark etmeksizin aynı gün ya da ertesi gün randevulu sipariş seçeneklerini sunmaya başladık. Ayrıca, geliştirdiğimiz performans sistemi ile taşımacılarımızın performansını sürekli takip ediyor, verdiğimiz eğitimlerle onların gelişimine katkıda bulunuyoruz” dedi. 


Intel Optane teknolojisini anlattı 


| es Optane, temelde bir SSD 
teknolojisi, diğer yandan Intel Memory Drive sayesinde sisteme 
DRAM olarak da kullanılıyor. 16 
GB ve 32 GB kapasitelere sahip olan modülleri, dikkat çekici bir performans artışı sağlarken, Optane ile kullanıcılar yüksek depolama kapasitesinden ödün vermeden, disklerinin hızını ise hatırı sayılır oranda artırabiliyor. Toplantının bitiminde Intel Optane teknolojisi (o deneyimlenirken, Optane teknolojisiyle donatılmış klasik sabit diske sahip sistemler ve SATA SSD takılmış eşdeğerleri arasında bilgisayarın ve uygulamaların açılış hızını karşılaştırıldı. 


Gelecek Otomotiv'den dijital dönüşüm odaklı showroom 


bl yetkili servis ve satıcılarından Gelecek 


Otomotiv, o 26 
milyon Euro'luk yatırımla OVadi- 
Park (o Showroom'unu hizmete açtı. Oo Gelecek 
Otomotiv Vadi- 
Park,  ziyaretçilerine tablet üzerinden tasarım ve sanal gerçeklik ile araç görüntüleme gibi teknolojik imkânlar da sunuyor. 
Gelecek Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Hekim Toloğ, “Özel kahve alanı, kütüphane ve çocuklar için simülasyon alanıyla araç satın alma ve araç bakımını keyfe dönüştüreceğiz” dedi. Gelecek Otomotiv, Mercedes-Benz Türk'ün dijital dönüşümünün yaşandığı ilk showroom oldu. 
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" Etkinlik 


logitech 'in 
KAHVALIITILARI katkılarıyla... 


CIO Kahvaltıları Devam Ediyor... 


CIO Kahvaltıları bu kez şehir dışına taşındı. Logitech Türkiye ev sahipliğinde İzmir'de gerçekleşen CIO Kahvaltıları etkinliğinde, önde gelen şirketlerin IT liderleri ile bir araya gelen Logitech katılımcılarla; video konferans çözümleri alanındaki vizyonunun yanı sıra, yöneldikleri yeni konseptlerin detaylarını paylaştı. 


HAZİRAN 2018 | www.cio.com.tr 


* 
İ sviçre'de kurulan firmalarının 


hikâyesini anlatarak söze başlayan Logitech Türkiye Ülke Müdürü Mustafa Uyar, hızlı bir şekilde büyüyen firmalarının önce Amerika'ya, sonrasında da üretim için Çin'e gitmek durumunda kaldığını hatırlatarak, “Şu anda hem Amerika hem de İsviçre borsasındayız” dedi. 

Kendilerini yenilemeye çalıştıklarını dile getiren Uyar, daha çok yaratıcılık ve verimlilik alanında çalıştıklarının altını çizdi. 
Logitech'in bugüne kadar kendini PC ve PC etrafında konumladığını ifade eden Mustafa Uyar, “Bilindiği gibi PC'nin kullanım alanı eskisi gibi yaygın değil. Biz de bu noktada kendimize bir çıkış yolu aradık ve platformlardan daha çok konseptlere yönelme ihtiyacı duyduk. 
Bu konseptlerden biri de müzik oldu. Eskiden PC speaker'larımız vardı, PC'nin kullanım alanı azaldıkça speaker satışları da azaldı. Oysa müzik şu anda her yerde ve bu yönden baktığımızda bunu fırsat gördük. Böylece müzik işine girme kararı aldık” dedi. 


“Her talebe cevap verebiliyoruz” 

Bütün bunların yanında; Logitech'in video konferans çözümlerinden de bahseden Uyar, Logitech'in webcam ile başladığı serüveni düşünüldüğünde, şirketlerinin video konferans çözümlerinin içerisinde hep var olduğunu söyledi. Uyar, “Farklı pazarlardayız ve bünyemize kattığımız her yeni markayla birlikte pazar payımızı her geçen gün artırıyoruz. Sahip olduğu- 


muz geniş ürün yelpazesiyle her talebe cevap verebilir konumdayız” diye konuştu. 

Mustafa Uyar, dijitalleşen dünyada esnekliği baz alarak, ofislerde basit ve kurulumu kolay ürünlerin kullanılması için çalıştıklarını söyleyerek, “Bu anlamda toplantı odalarına odaklandık. Bunun için de Logitech Group, Logitech Connect, PTZ Pro, BCC950 ve Meetup ürünlerimizi tüm sektörlerin hizmetine sunduk” dedi. 

Logitech, klavye ve mouse'larının yanında; sunum cihazları, hoparlörler, kulaklık ve oyun deneyimi için tasarladığı ürünlerle pek çok alternatifi bir arada sunuyor. 


| 
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KVKK 
Özel 
— * Etkinliği 


Teşekkürler 


CIO Dergisi ev sahipliğinde gerçekleşen tartışıldığı etkinliğimizde yanımızda olup bu özel konuda C1IO'larımız ile fikir alışverişinde bulunarak bize destek olan markalarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. 


KVKK Özel Etkinliğimizin detaylarına CIO Dergisi'nden ve CIO Dergisi web sitesinden ulaşabilirsiniz. 


mı dm m vi UN 


CIO Özel Etkinlik 


CIO'lar, 
'nu tartıştı 


IBM Türk ve Kapitil Bilişim katkılarıyla gerçekleşen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (KVKK) tartışıldığı etkinlikte, IBM Türk ve Kapitil Bilişim bu alandaki vizyonlarını ve özel çözümlerini aktarırken, konunun uzmanları da hukuki boyutuna yönelik detayları paylaştı. 


(3 


) ai t i 


asanın hem küresel hem 
| de teknolojik birtakım ihtiyaçlar doğurduğunu söyleyerek sunumuna başlayan IBM Türk Analitik Platformları Satış Yöneticisi Merve Yılmaz, IBM olarak bu noktada teknolojik ihtiyaçları karşılamaya yönelik çalışmaları olduğunu hatırlattı. IBM'in GDPR | Biri ve KVKK ile doğacak ihtiyaçla- e rm 

ii. N N atformları 

rı karşılamak için bir yol haritası | 99 
olduğunu belirten Yılmaz, “İlk | Bekri aşamada hassas verileriniz neler, Merve Yılmaz kurumunuz içerisinde nerelerde zafiyetiniz var” bunların değerlendirmesini yapıyoruz. Mevcut durumun analizinin çıkarılmasının ardından, yasanın belirttiği veri 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envanterinin oluşturulması kısmı bu ilk aşamada başlıyor. Daha sonra biz bu ihtiyaçlar için nasıl bir mimari oluşturulması gerektigi konusunda bir dizayn çalışması sunuyoruz. Bu aşamayı, dizayn sonucunda çıkan mimariyi uygulama, işleme ve sürekliliğini sağlama gibi düşünebilirsiniz” dedi. 

Dizayn kısmının kurumlar tarafından atlandığını savunan Merve Yılmaz, IBM olarak değerlendirme kısmında kendi bünyelerindeki danışmanlarla kurumlara destek olduklarını kaydetti. Yılmaz, “Yine aynı şekilde mimarinin belirlenmesi konusunda da desteği bizden alabilirsiniz” diye konuştu. 

GDPR ve KVKK açısından bakıldığında; veriyi yapısal ve yapılandırılmamış veri olarak ikiye ayırdıklarını dile getiren Yılmaz, bu noktada da veri envanterini oluşturma kısmının gündeme geldiğini belirtti. Merve Yılmaz konuşmasını şöyle sürdürdü: “Hassas verilerin nerede tutulduğuna dair envanterin çıkarılmasını ilk aşamada yapıyoruz. 
Hassas verileri tanımladıktan sonra kurum içerisinde bunun nerelerde olduğunun tespitini gerçekleştiriyoruz. o Müşteriler- den gelecek “beni unut” talebinin işleme alınması ve sonrasında anonimleştirme yapılması için çözümlerimiz mevcut. Tüm çalışmalardan sonra da Data Risk Manager adını verdiğimiz tek bir ekrandan her şeyi kontrol edebileceğiniz bir çözüm de IBM tarafından sunuluyor” 


“Verinin korunması yolculuğunda; süreç, insan ve teknoloji birbirinden bağımsız değil” 

IBM Türk Security Ülke Lideri Engin Özbay ise, IBM olarak müşterilerine (Veri Güvenliği ve Veri Mahremiyeti başlıkları altında ürün ve hizmetler ile 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IBM Türk 


Security 
Ülke Lideri 
Engin Ozbay 


uçtan uca destek verdiklerini söyleyerek, “Hazırlık Değerlendirme çalışması ile müşterilerin mevcut durumunu öğrenip, nasıl bir transformasyon geçirmesi gerektiği konusunda yardımcı olurken, Kritik Veri Koruma Programı gibi servislerimiz ile verinin nerede olduğunu, hangi risklere maruz kaldığını ve bu riskleri nasıl yöneteceği konusunda müşterilerimize destek oluyoruz” dedi. Özbay, bütün bunlara ek olarak IBM Güvenlik Ürünleri ile söz konusu risklerin adreslenmesini Oo sağladıklarını kaydetti. 

Verinin günümüzde çok degerli olduğunu söyleyen Engin Özbay şöyle konuştu: “Kurumlar iş ihtiyaçlarından bağımsız veriyi stoklama yaklaşımını tercih ediyordu. KVKK ile bu yaklaşım değişiyor. Artık kurumların bu konuda iş ihtiyaçları ve yasal gereksinimleri göz önünde bulundurarak veriyi depolaması gerekiyor. Veri güvenliği kapsamında birçok kurumun altyapı ve birikime sahip olduğunu, ancak son kullanıcılarda bu farkındalığı yaratmakta zorluk çektiğini gözlemliyoruz. Bu sebeple 


Kurumlar iş 


ihtiyaç! 


arından 


bağımsız veriyi stoklama 


yaklaşı 


mını tercih 


ediyordu. KVKK ile bu yaklaşım değişiyor. Artık 


kurum bu kon ihtiyaç! 


gereksi 


arın uda İş 

arı ve yasal nimleri 


göz önünde 


bulund 


urarak 


veriyi depolaması gerekiyor. 


kurumların veri güvenliği konusunda altyapısal yatırımlara devam ederken, kurum içerisinde farkındalığı artıracak önlemler de alması gerekmektedir” 

KVKK ile net olarak belirlenmiş cezalara ek olarak en önemlisinin veri kaybı vakalarından dolayı müşterilerde ve yatırımcılarda yaşanan güvenlik kaybı olduğunu söyleyen Özbay, “KVKK herkesi ilgilendiren bir kanun. Sadece büyük kurumları değil, her ölçekteki özel ve kamu kuruluşlarını ilgilendirmektedir. 
Her kurum işlediği veriyi korumaktan sorumlu olacaktır. Ancak unutmamamız gerekiyor ki, burada en önemli görev bizlere, yani verinin gerçek sahiplerine düşüyor. Verinin korunmasında birinci sorumluk verinin sahibindedir. Bu noktada da KVKK kapsamında nokta atışı projeler ile değil veri güvenliği ve veri mahremiyetini kapsayan sürdürülebilir yaklaşımlar ile iş süreçlerimizi ele alan uçtan uca programlar oluşturulmalıdır; bu yolculukta süreç, insan ve teknolojinin birbirinden bağımsız olmadığını unutmamalıyız” şeklinde konuştu. 


“KVKK tamamen veri sorumlusunu baz alıyor” Etkinliğin konuşmacılarından biri olan Baysal Sezgin Hukuk Bürosu Yönetici Ortağı Özlem Baysal Sezgin de 7 Nisan 2016 yılından bu yana Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun sık sık konuşulduğunu söyleyerek sözlerine başladı. Kişisel verinin aslında kişinin kimliğini belirleyecek her türlü veri olduğunu ifade eden Sezgin, bu verilerin; ayakkabı numarasından sağlık bilgilerine, pasaport numarasından doğum tarihi ve doğum yeri verilerine kadar her türlü bilgiyi kapsadığını söyledi. 
Kişisel verilerin işlenmesinin de bu anlamda aslında bu tür bir kişisel veriyi kaydetmeye başlanılan andan, verinin tamamen yok edildiği ana kadar devam eden veri üzerinde yapılan her türlü işlem olduğunu dile getiren Sezgin, veri konusunda iki kişinin sorumlu olarak tanımladığını kaydetti. Özlem Baysal Sezgin, “İlki veri sorumlusu ikincisi de veriyi işleyen kişi. Veri işleyen tamamen veri sorumlusunun talimatı ile hareket eden ve inisiyatifi olmayan kişi. Kanun tamamen veri sorumlusunu baz alıyor” dedi. 


Baysal Sezgin 


Hukuk Bürosu 


Yönetici 
Ortağı 
Özlem Baysal 


Kapitil Bilişim 


Genel Müdürü 
Özgür Kaplan 


Veri konusunda her daim açık rıza alınmasının hukuka uygun kişisel verileri işlemek için tamamen yeterli olmadığına işaret eden Sezgin, verinin işlenmesi kanuna uygun ise açık rıza alınmasa dahi kabul edilebileceğini belirtti. 
Sezgin şöyle devam etti: “Kanun idari para cezalarının yanı sıra hapis cezaları da öngörüyor. Bunun yanında; Ceza Kanunu da bu konudaki cezaları kapsıyor. Örnegin; veri sorumlusu tüm önlemleri alsa dahi çalışan veri gizliliğini 


bozuyorsa bu durumda Türk Ceza Kanunu kapsamında 4 yıla kadar hapis cezası alabiliyor. Bu noktada çalıştığı şirketin tazminat hakkı dahi oluyor” 


“KVKK, IT'nin hak ettiği öneme kavuşması için çok değerli bir fırsat olabilir” 
Kapitil Bilişim Genel Müdürü Özgür Kaplan, KVKK'da belirtilen teknik ve idari tedbirler göz önüne alındığında birbirini tamamlayan farklı bileşenlerden bahsetmenin mümkün olduğunu belirtti. Kaplan, “Kapitil Bilişim olarak odaklandığımız konular kişisel verilere erişimin sınırlandırmasına yönelik kurumsal parola yönetimi, olay yönetimi ve güvenlik açığı olan yazılım/ donanım tespiti. Bazı uzmanlar özellikle biyometrik kimlik doğrulama metotlarının gelişmesiyle parola kullanımının tarih olacagını iddia ediyor olsa da bunun yakın zamanda gerçekleşmesi pek mümkün görünmüyor. Günümüzde neredeyse bütün aplikasyonlara kullanıcı adı ve parola ile erişiyoruz. Bu da daha fazla risk ve daha fazla problemi beraberinde getiriyor. Nitekim Verizon 
2016 DBIR raporuna göre, veri 
ihlallerinin yüzde 63'ü zayıf, varsayılan veya çalınmış parola kullanımından kaynaklanıyor” dedi. 
KVKK'nın teknik tedbirlerin- de siber güvenliğin sağlanması ile 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ilgili olarak parolaların belli periyotlarda değiştirilmesinin, deneme sayısının azaltılmasının ve güçlü parola politikası uygulanmasının olduğunu ifade eden Özgür Kaplan, “Bu aşamada Fast-PassCorp son kullanıcının SOX vel1SO 27002 prosedürlerine bağlı kalarak kurumsal parolalarını tek platformda güvenli bir şekilde yönetmesine imkân vermekte. Fast-PassCorp Self Servis prensibiyle farklı kullanıcı grupları için değişik kombinasyonlar sunarak çok faktörlü kimlik doğrulamasına ve sonrasında parolanınsıfırlanmasına olanak sağlar. FastpassCorp'un Security&Compliance odaklı çözümüyle son kullanıcı verimliligini artırarak ve Service Desk iş yükünü azaltarak kısa sürede ROL sağlamaktayız” diye konuştu. 
Ayrıca, KVKK'da değinilen olay yönetiminin daha çok bir güvenlik olayı meydana geldiğinde nasıl davranılacağının belirtilmesini işaret ettiğini kaydeden Kaplan şöyle devam etti: “Bu konudaki sorulara Wendia hizmet masası modülündeki Security-Incident prosesiyle cevap veriyoruz. 
Yapılandırma ve Varlık Yönetimi modülüyle CMDB'de kayıtlı güvenlik açığı bulunan riskli CP'ların tespitini kolaylaştırmaktayız. Ayrıca Wendia'nın ITSM Toolsuite ile desteklenen toplamda 15 
ITIL prosesinde kişisel verilere erişim her kullanıcı veya kullanıcı grubu için azami derecede esnek yapılandırılabilirken verileri maskeleme, anonimleştirme ve silme fonksiyonları GDPR/KVKK uyumluluğuna dikkat edilmekte” Türkiye'de veri depolama farkındalığı ve veri güvenliği üzerinde de duran Özgür Kaplan, veri merkezlerinin bu konularda hassas olduğunu ifade etti. “Kurumların birçoğu gerekli tedbirlerin alındığını müşterileriyle paylaşıyor. Gerçek durum ancak 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denetimlerde ortaya çıkacaktır” diyen Kaplan, kişisel verilerle ilgili farkındalığın biraz da toplumsal bir konu olduğuna işaret etti. 
Kaplan, “Örneğin mağazada alışveriş yaptığınızda kasada isminiz ve telefonunuz sudan sebeplerle sisteme giriliyor. Hizmet aldığınız bir kurumun çağrı merkezini aradığınızda kimlik numarası ile kimlik doğrulaması yapılması da çok düşündürücü. Avrupalıların bu konuda çok daha muhafazakâr davrandığını söylemeliyim” şeklinde konuştu. 

Öngörülen pek çok teknik tedbirin OKVKK'dan bağımsız günlük operasyonlar için gerekli olduğunu ve hâlihazırda uygulandığını anlatan Kaplan sözlerini şöyle sürdürdü: “KVKK uyum- 


luluğunda minimum da olsa siber saldırılara karşı etkin bir olay yönetimini kanıtlamak fayda sağlayacaktır. Öncesinde kullanıcıların bir güvenlik olayını nasıl ileteceğini bilmesi, Service Desk çalışanlarının proses ve rolleri tanıması gereklidir. Sistem konfigürasyonlarında alarmların otomatikleştirilmesi ve farklı sistem öğelerinden gelen bildirimler arasındaki bağıntıyı açıklayabilecek akıllı uygulamalar IT organizasyonunun olası bir siber güvenlik tehdidine karşı donanımlı olduğunu kanıtlamaya yetecektir. 

Gerek KVKK gerekse diğer IT standartları içerdeki IT-proseslerinin ve altyapısının üçüncü taraflara karşı belli ölçülerde şeffaf olmasını sağlamaktadır. 
Bu şeffaflık yatırımcının ve müşterinin artan güveni olarak karşılık bulacaktır. Dijitalleşen dünyada konuyu salt belli kanunlara yeterlilik olarak algılamak uygulamada asgari tedbirlerde kalınmasına ve yogun rekabet şartlarında potansiyelin doğru kullanılmamasına sebep olacaktır. KVKK; IT'nin ileriye dönük hedeflerde hak ettiği öneme kavuşması ve içerdeki imajını artırması için çok değerli bir fırsat olabilir?” 

Etkinlik çerçevesinde; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun masaya yatırıldığı bir panel de gerçekleşti. Panel- de, IBM Security Ülke Lideri Engin Özbay, Ford Otomotiv CIO'su Hayriye Karadeniz ve Atasun Optik CIO'su Mustafa Ozan konu kapsamında kurumlarındaki deneyimlerini aktardı. ww 
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IT dünyasındaki gelişmeleri yakından takip etmek isteyen teknoloji liderlerinin buluşma noktası... 
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Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin 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Turkcell'de Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin ile 5G yolculuğunda bizleri nelerin beklediğini konuştuk. Turkcell bünyesinde kurulan Siber Güvenlik Merkezi konusunda da bilgi veren Sezgin, bu güvenlik hizmetlerini şirketlere de sunduklarını ve özellikle DDoS saldırılarından büyük başarı ile çıktıklarını belirtiyor. 


Murat YILDIZ 
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Kapak Konusu 


çalışma ve eğitim, otonom 

araçlar ve akıllı şehirleri daha yoğun bir şekilde konuştuğumuz şu günlerde tüm bunlar için kesintisiz, hızlı ve kapsama alanı daha geniş bağlantılara ihtiyaç artıyor. 
4.5G teknolojisi sayesinde Türkiye birçok ülkeden çok daha önde bağlantı hızlarına sahip. Ancak yine de yeni nesil uygulamalar için daha fazlasına ihtiyaç olacak. Artan iletişim ve her nesnenin internete erişmesi ile birlikte teknoloji yöneticilerinin en büyük sorunlarından biri güvenlik haline geliyor. 
Turkcell'in Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin ile bundan tam 2 yıl önce 4.5G teknolojisini konuşmuştuk. Şimdi hem geldiğimiz noktayı değerlendirmek, hem de 5G ve güvenlik alanındaki çalışmalarını dinlemek için tekrar bir araya geldik... 


İ ol, robotik çözümler, uzaktan 


2016 yılında 4.5G'nin lansmanı yapıldı. Şimdi ise Türkiye 5G'yi bekliyor. Şu andaki mevcut durumda hız ve şebeke kapasitesi açısından neredeyiz? 

4.5G lansmanını 1. Nisan 2016 
tarihinde yaptık. Şimdi ikinci yılını dolduruyoruz. Biz dünyanın en iyi 4.5G şebekesini Türkiye'de kurduk. Neden dünyanın en iyisi diyorum? Çünkü bir miktar geç kalmış olmamızın da avantajlarını kullandık. Biz gerçekten de 4.5G şebekesini kurduk. Bu şebeke Carrier Aggregation dediğimiz taşıyıcı birleştirme teknolojisi sayesinde Avrupa'nın en geniş spektrumuna sahip. Bu spektrum sayesinde farklı taşıyıcıları bir araya getirerek yüksek kapasite ve hız elde ediyoruz. Ardından 4.4 MIMO isimli anten teknolojisi kullanıyoruz. Bir de modülasyon teknolojisi olarak 256-OAM. teknolojisini kullanıyoruz. Bu saydığım 3 tane temel özellik hem hız hem kapasite anlamında bize ciddi avantaj sağlıyor. 
Biz 4.5G tanıtımını yaptığımızda- ki şebeke hızımız 450 Mbps hız civarındaydı. Geçtiğimiz aylarda Mardin'de gerçekleştirdiğimiz bir toplantıda 1050 Mbps hızında bağlantı gerçekleştirdik. Yani bu demek oluyor ki şu anda Turkcell'in canlı şebekesinde, yeni nesil bir telefon, örneğin Samsung Galaxy S9 kullanacak olursanız, 1 Gigabit hıza erişmeniz mümkün. Bu hızlara çıkabilmek için telefonların kullandığı bağlantı teknolojileri de çok önemli. Bugün dünyada bu kadar 
yüksek hızları destekleyebilen 7 
tane operatör var ve Turkcell bunlardan biri. 


yaptınız? Daha doğrusu bu hız- 


Siz bu yatırımları nerelerde 


Drone baz istasyonu ile veri toplama imkanı 


IoT uygulamaları yaygınlaşıyor. Örneğin tarım uygulamaları sayesinde toprağın nemini, sıcaklığını ve diğer verileri ölçebiliyoruz. Bu tarz uygulamaların başarılı bir şekilde çalışabilmesi için elbette sağlam ve hızlı bir kapsamanız olması gerekiyor. Özellikle kırsal bölgelerde bu çok daha büyük bir sorun. Ya da elektrikli su sayaçlarından verileri toplamanız gerekiyor. 
Bu tarz yerlerde Drone baz istasyonları aracılığıyla verileri çok daha kolay toplayabiliyorsunuz. Özellikle doğal şartların kapsama alanını etkilediği, doğal felaket anlarında, insanların doğada kaybolmaları ve mahsur kalmaları esnasında, acil güvenlik durumlarında, kapsama alanının sağlanması ve hızlı müdahale edilmesi için drone üzerinden baz istasyonu oluşturabiliyoruz. Drone ile yapılacak işlemlerde her zaman bataryalara mahkum değilsiniz. Hangi amaçla kullanacağınıza bağlı olarak enerjiyi yerden de vermeye devam edebilirsiniz. Örneğin bir konser, spor müsabakası ya da etkinlikte, yerden kablo ile enerjisini sürekli çeken bir drone ile kalabalık kitlelerin ihtiyaç duyduğu ağ bağlantısını sürekli sağlayabilirsiniz. 


lara hangi şehirlerde ulaşmak mümkün? 

Biz bu hızları yalnızca Ankara'da İstanbul'da veya büyük şehirlerde değil, örneğin Mardin'de bir alışveriş merkezinde rahatlıkla 
müşterilerimize sunabiliyoruz. 1 
Nisan 2016 tarihinde 4.5G lansmanını gerçekleştirdiğimiz günden bu yana 10 bini aşkın yeni baz istasyonu kurduk. Biraz önce saymış olduğum teknolojilerin tamamını, Türkiye'nin 81 iline yaydık. Turkcell müşterileri, bu hızları 81 ilin tamamında kullanabiliyorlar. Bu yılın başında Kore'de gerçekleştirilen kış olimpiyatlarda 5G şebekesinin ilk test sürüşleri yapıldı. Henüz tam olarak standartlar oturmadığı için bu tarz denemelere pre-5G olarak isimlendiriliyor. Bu testlerde vurgulanan ve gösterilen hızlar 2 Gigabit seviyesinde. Oysa Turkcell'in şu andaki 4.5G şebekesi 2 Gigabit hızları destekleyecek durumda. 
Piyasadaki cep telefonları arasında CAT18 network desteğine sahip olan modeller ile 1.2 Gigabit hızları deneyimleyebilirsiniz. Yeni nesil cep telefonları çıktığında şu andaki 
mevcut Turkcell şebekesinden 2 
Gigabit hızda bağlantı gerçekleştirmeniz mümkün, Ayrıca 5G'nin ilk ürünlerinden biri olan Massive MIMO antenlerini şu anda Ankara ve Antalya'da denedik ve 4.5G şebekemizde kullanabiliyoruz. Bu antenler sayesinde var olan şebekemize ekstra hız kattık. 


5G'nin şu anda tüm standartları belirlendi mi? Siz bu süreçlerin içerisinde var mısınız? 

5G için şu anda hem bölgesel hem de farklı ticari şirketlerin oluşturduğu birden fazla farklı konsorsiyum çalışmalar yapıyor. Burada dikkatten kaçmaması gereken önemli bir husus var. 5G biraz da kullanım senaryolarından oluşan bir teknoloji. Bu yüzden farklı endüstrilerde dikey katmanlar da bu 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Kapak Konusu 


alanda yoğun olarak çalışıyor. Mesela ulaşım, otomotiv, lojistik, üretim, sağlık, eğitim gibi sektörlerin her biri kendi alanında kullanım senaryosu oluşturup 5G teknolojisinin gelişmesine katkı sağlıyor. 
Dolayısıyla konsorsiyumların hemen hemen hepsi, farklı bölgelerde ya da farklı iş ortaklıkları ile bu kullanım senaryolarına uygun bir çözüm geliştirmek için çalışıyor. Günün sonunda tüm bu konsorsiyumların yaptığı çalışmalar 3GPP'ye gelecek ve genel bir standart belirlenmiş olacak. Şu anda 5G'nin ilk uygulamaları bu sene sonunda yayınlanacak olan standartlar ile hayata geçmiş olacak. 
Bu sene sonunda şebeke altyapısı üreticileri ilk gerçek 5G ürünlerini piyasaya çıkaracaktır. 2019 yılında da terminalleri yani 5G uyumlu cep telefonlarını bekleyebiliriz. Zaten 2020 yılında da Tokyo'da gerçekleştirilecek olan Yaz Olimpiyatlarında da 5G şebeke kullanılmaya başlanacak. 


Hız her zaman büyük bir ihtiyaç ancak zaten hali hazırda 2 Gigabit'lere bile ulaşan bir network var. 5G'nin hem endüstriye hem de son kullanıcıya getireceği en büyük yenilik ne olacak? 

Aslında 5G insanların iletişimi için yeni bir teknoloji olmayacak. 
Bu sebepten dolayı da bundan önceki teknolojilerde olduğu gibi 5G teknolojisinden çok yoğun bir yaygınlık da olmayacaktır. Biz 4.5G'nin tanıtımını yaptığımız ilk gün Türkiye'nin 81 ilinde hazır durumdaydık ve herkes 4.5G)yi kullanabiliyordu. Ancak 5G biraz kullanım senaryolarından türediği, endüstriyel uygulamaları hedeflediği ve oralarda ciddi çözümler sunduğu için kullanım daha dar kapsamlı olacaktır. 5G'nin temelde 
3 tane değer teklifi var. Birincisi çok 
yüksek hız: 5G ilk geldiğinde minimum 10 Gibabit hızında olacak. 
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İkincisi gecikme süresi: şu anda 20 
ila 30 milisaniye seviyesinde olan 
gecikme süreleri, 5G sayesinde 1 
milisaniyelere inmiş olacak. Üçüncüsü ise nesnelerin internetine katacağı değer: küçük alanlarda çok daha fazla nesnenin bağlanabileceği kadar geniş bir kapasite sunacak. 
Örneğin şu anda tüm dünya otonom araçları konuşuyor. Bu demek oluyor ki birkaç kilometre kare içerisinde binlerce aracın bilgisi, trafik işaretleri ve daha birçok nesnenin internete bağlanması gerekecek. 
5G sayesinde bu mümkün hale 


Fiberde 10 Gigabit veriyoruz 


Turkcell Fiber kullanan müşteriler eskiden maksimum 1 Gigabit bağlantı talep edebiliyorlardı. 
Artık yeni altyapımız sayesinde müşterilerimize 
10 Gigabitlik bağlantı paketleri sunabiliyoruz. 


gelecek. Ayrıca 5G'nin en önemli özelliği kapsama alanı içerisinde şebeken düşmek imkansız olacak. Bu zaten az önce örneğini verdiğim endüstriyel çözümlerde kabul edilemez bir durum. Bir otonom araç eğer sürekli internetten ve yanındaki araçlardan veri almak zorunda ise, bu aracın bağlantı kaybetmesi kabul edilemez. 5G sayesinde nesneler artık internete sürekli 
ve kesintisiz bağlı hale gelecek. 5G'nin sunduğu bu 3 
farklı teklif, şebekenin farklı katmanlarında özel olarak kurgulanacak. Buna network slicing diyoruz. Mesela bir iş çözümü çok hızlı bir bağlantı istiyor ancak düşük gecikme ve enerji sarfiyatı konusunda endişesi yoksa, oraya uygun bir çözüm sunulurken diğer katmanlar sunulmamış olacak. 


3G ve ardından 4.5G ilk duyurulduğu günlerde veri trafiğinin yoğun kullanıldığı yerlerde sıkıntı oluyordu. Şimdi durum çok daha iyi. Değişen ne oldu? 

Yeni teknolojilere yol alırken gözden kaçırmamamız gereken en önemli şey elbette altyapı. Bu kapsamda iletişim açısından da en önemli şey fiber. Eğer yeterince geniş bir fiber bağlantı altyapı- 


nız yoksa bu hızları verebilmeniz mümkün değil. Biz bu iki yıl içerisinde ciddi anlamda fiber altyapımızı güçlendirdik. Ayrıca yüksek veri kullanımının olduğu yerlere yüksek hızlı radyolink çözümleri ile destek sağlıyoruz. Ancak yine de fiberin tam olarak karşılığı olmuyor. Çünkü radyolink kullandığınızda da frekans kullanımı yüzünden sorunlar çıkabiliyor. Bu yüzden Türkiye'nin hızlı bir şekilde “fiberleşmesi” lazım. Burada hem belediyeler tarafından hem de bakanlık ve başbakanlık nezdinde bu ihtiyaç net olarak görülüyor. Bu düzenlemelerin ve kolaylaştırıcı uygulamaların devreye girmesi bekleniyor. 


Sizin sorumluluk alanınız aynı zamanda Turkcell'in altyapısını korumak. Bir anlamda CSO göreviniz de var, Bu konuda ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? 

Biz 2 yıl önce tamamen yerli kaynaklardan oluşan Cyber Defence Center bölümümüzü oluşturduk. Burada dünyadaki en son teknolojileri kullanmakla beraber operasyon merkezinin dizaynı, işleyişi ve ön yazılımlar kendi mühendislerimiz tarafından geliştirildi. Cyber Defence Center merkezimizden Türkiye'de birkaç tane var. Burada öncelikle kendi altyapılarımızı koruyoruz. Bu merkez aynı zamanda dünyanın en önde gelen siber güvenlik organizasyonlarından biri olan FIRST Org. Inc tarafından onaylanmış ve sertifika almaya hak kazanmıştır. FIRST sertifikasını Türkiye'de almayı başarmış tek şirket Turkcell. 

Tüm sistemlerimize ait log bilgileri aynı altyapı içerisinde toplanıyor. Bu loglar sayesinde 7/24 analizler yapılıyor. Akıllı sistemler- den gelen bu loglarda herhangi bir anormal durum olduğunda gerekli önlemler alınmış oluyor. Burada Turkcell altyapılarına yapılabilecek 


malware saldırılarından, dDoS saldırılarına ve sistemlerdeki kullanıcıların davranış analizlerine kadar her şey kontrol ediliyor. 


Bu merkez yalnızca Turkcel'in kendi kurum içi güvenlik ihtiyaçlarına yönelik mi kuruldu? 

Şirketler internet bağlandıkça ve iletişim tamamen IP tabanlı olmaya başladıkça her şirkette siber güvenlik riskleri artmaya başladı. 
Öte yandan şirketlerdeki teknoloji yöneticilerinin en büyük sorunla- 


56 çalışmaları ödül getirdi 


Turkcell'in Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, 5G çalışmalarıyla Yılın Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ödülüne layık görüldü. Ödül, Telekom endüstrisince önemli referans noktalarından biri kabul edilen İngiltere merkezli Mobile Europe tarafından iki kategoride veriliyor. Aynı törende Turkcell'in yeni nesil altyapılara dair vizyonunu aktaran Sezgin, “5G standartlarının belirlenmesinde ve yerli olarak geliştirilmesinde ülkemizin söz sahibi olması için çalışıyoruz. Biz Turkcell olarak küresel ve ulusal alanda önde gelen üniversiteler ve teknoloji devleri ile yaptığımız işbirlikleri ile bu standartların belirlenmesi ve 5G'nin hayata geçmesi sürecinde öncü rol oy- 


nuyoruz" dedi. 


rından bir tanesi yürütülecek olan her projeye yeterli finansal kaynak bulabilmek. Şirketlerin önlerinde iki yol var, ya bu yatırımları kendi içlerinde yapmak ya da bu yatırımları daha önceden yapmış şirketlerden destek almak. Bu çerçeve- den baktığımızda Turkcell Cyber Security Center kendi altyapılarını korurken, Security Operations Center isimli merkezimiz de hem özel hem de kamu şirketlerine bu hizmetleri sunuyor. Bu merkez sayesinde (o Turkcell'in ogüvenlik alanındaki teknolojik gücü ve en 


önemlisi de bilgi birikimi diğer şirketlerin de hizmeti- ne bir servis olarak sunulmuş oluyor. 


Security Operations Center'da ne gibi hizmetler sunuyorsunuz? 

Security Operations Center, hem kamu hem de özel şirketler tarafından bize sağlanan log bilgileri çerçevesinde onların güvenlik analizlerini yaptığımız ve gerçek zamanlı olarak altyapılarını takip edebildiğimiz bir servis sunabildiğimiz merkezimiz. Bizden bu hizmeti alan şirketler onların hangi seviyedeki altyapılarını ve sistemlerini takip edebileceğimizi kendileri belirliyorlar. Şirketlerin altyapılarını anlık olarak izleyip alarmlar oluşturduğumuz güvenlik servisleri haricinde operasyonel güvenlik hizmetlerini de biz işletebiliyoruz. Şu anda bu kapsamda hizmet verdiğimiz 750'ye yakın müşterimiz var. Bu müşterilerimize toplamda 1300'e yalın hizmet veriyoruz. Portföyümüzde ise 8 farklı hizmet çeşidi bulunuyor. 
Firewall'dan DDoS servisine kadar farklı seçeneklerde hizmetler veriyoruz. Tüm bunlar haricinde kamu ve özel sektör müşterilerimizin tehdit boyutlarını da anlık olarak izliyoruz. Ekranlarımızda bulunan haritalar üzerinde farklı ülkeler ve lokasyonlardan gelen saldırıları canlı olarak görebiliyoruz. Elbette burada en kritik hizmetlerden biri de DDoS saldırıların engellenmesine yönelik servis. Bizden hizmet alan hem özel sektör hem de kamu şirketleri büyük saldırıları bile sıkıntısız bir şekilde atlatmış oldular. Hatta Türkiye'ye yapılan büyük kapsamlı saldırılar esnasında müşterimiz olmayan Türkiye'nin önde gelen kamu ve özel şirketlerine, işlerinin devam edebilmesi için ücretsiz olarak destek olduk. 


Siber güvenlik alanında çalışacak kişileri bulmak zor olmuyor mu? 

Siber güvenlik alanında şu anda sektörün belki de en büyük sıkıntıların biri insan kaynağı bulmak. Bizim bu merkezdeki en değerli kaynağımız da 3 vardiya olarak 24 saat çalışan deneyimli ve uzman ekibimiz. 
Elbette bu takımı kurmak kadar sürekli yaşatmak ve beslemek de önemli. Biz iki yıldır Bilişim İnovasyon Derneği ve Mental IK ile birlikte siber güvenlik kampı düzenliyoruz. Bu kampa başvuran 3 bine yakın genç mühendisten en iyi 40 kadarını kabul ediyoruz. &w 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Veri dijital ekonominin yeni ham petrol kaynağı mı? 


Bazıları dijital ekonomi için verinin “yeni ham petrol" olduğunu iddia ederken bazıları da verinin altyapı niteliği taşıdığı görüşünü savunuyor. Ancak aslına bakılacak olursa her iki söylem de yanlış. Neden mi? Açıklıyoruz! 


a 


vw 


3 Ni 


yılında ABD'de her bir dakikada 2,6 milyon gigabaytın üzerinde veri kullanılması, Weather Channel'da 


hava tahmini için 18 milyonun üzerinde talepte bulunulması, Youlube üzerinde 4 milyonun üze- 


erinin tüm dünyayı saran bir kavram olduğu şüphe 
götürmez bir gerçek. 2017 
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rinde video izlenmesi, Twitter'da 
446 binin üzerinde paylaşımda bulunulması, Google'da 3,6 milyonun üzerinde arama gerçekleştirilmesi veri kavramının ne kadar büyük olduğunu ortaya koyuyor. 

Dünyadaki veri hacminin yüzde 90'ından fazlası son iki yıl içerisinde oluşturuldu. Oluşturulan veri hacminin günlük 2,5 kentilyon baytı aşması ve bunun yanında nesnelerin interneti ve benzer teknolojilerle bu hacminin artmaya devam etmesi önemli bir detay. 

Tüm bu verilerin dijital ekonomiye güç kattığı, hayatımızın her yönünü daha zengin, daha dolgun, daha ilginç ve daha üretken hale getirdiği aşikâr. Günümüz küresel bilgi ekonomisinde veri olmadan daha ileri gidebilmemiz mümkün değil. 

Verinin dijital ekonomiye sağladığı katkıyı vurgulamak adına farklı kişilerin verinin yeni petrol kaynağı olduğuna dair yorumlar dile getiriliyor. Nitekim 'Ihe Economist dergisi veriyi “dijital çağın petrolü” olarak tanımlıyor. Ancak Avrupa'daki Düzenleme Merkezi “veri ve petrol arasındaki yapılan benzetmelerin” yanıltıcı olduğu görüşünü savunuyor. 

Peki, ama verinin yeni petrol kaynağı olduğu görüşünde belirleyici detay nedir? Veriler tekrar tekrar kullanılabilir. Tek kullanımlık değildir. Örneğin bir şirket Mısır'daki politik riski değerlendirmek için 17 Ocak 2017 tarihindeki Dow Jones kapanış verisini kullanabilir; başka bir algoritmada söz konusu veri duyarlılık analizi için ya da yeni ürün veya hizmetin pazarlama planında bir girdi için tercih edebilir. 

Ancak bu durumun aksine petrol sadece tek bir kez kullanılabilir. Petrolün kullanılması rafine, işleme ve yakma aşamalarından sonra son bulur. Evden işe giderken kullandığınız yakıtı işten eve 


dönerken kullanmanız mümkün değildir. 

Ayrıca petrol ve bilgi yönetim ve kontrol kolaylığı bakımından birbirinden farklıdır. Petrolün fiziksel doğası gereği kontrol sağlamak ve kişilerin kullanımını yönetmek çok daha kolaydır. 

Fakat bilgi petrolden farklıdır. 
Çoğu değerli veri kümelerine kapsamlı şekilde erişim sağlanabilir. 
Örneğin, kullanıcılar internet magazalarının fiyatlarına erişerek elde ettikleri bilgiyi fiyat algoritmasında kullanabilir. Fitbit kullanıcıların fiziksel bilgilerine erişebilir fakat 


bu bilgilerin antrenman değerlendirmelerinde kullanılmak üzere alternatif cihazlarda kullanılmasını önlenebilmesi söz konusu değildir. 

Şirketler oObazı zamanlarda topladıkları verilere erişimi engellemek için teknik, yasal ve sözleşmeye dayalı olan engellere başvurabilmektedir. Ancak engellere rağmen bilgilerin farklı kaynaklardan toplanması söz konusu olabilir. Geniş bant sağlayıcıları ve bankalar diğer taraflara kendi veri altyapılarından müşterilerin e-posta adreslerine erişimine izin vermiyor olabilir. Fakat elde edilmek istenilen bilginin kullanıcı tarafından farklı şirketlerle paylaşmış olabileceği gerçeğini göz ardı etmemek gerekiyor. 

Kullanıcılar genelde belirli bir hizmet için farklı sağlayıcılarla çalışır. Deloitte verileri kullanıcıların yüzde 81'inin birden fazla sanal mağaza üzerinden alışveriş yapmayı, yüzde 74'ünün birden fazla haber kaynağını takip etmeyi, yüzde 72'sinin birden fazla tatil sitesi kullanmayı ve yüzde 70'inin birden fazla e-posta, anında mesajlaşma veya video çağrı hizmeti ile iletişimini sürmeyi tercih ettiğini ortaya koyuyor. Söz konusu alternatif sağlayıcıların müşterilerinin benzerlik gösteren davranış ve tercihlerine erişebildiğini söyleyebilmek mümkün. 

Ihe Economist ekonomi konusundaki çok yönlü yaklaşımıyla ön plana çıkmanın yanında verilerin rekabete aykırı olduğunu kabul etmekle birlikte bunu yalnızca bazı alışılmış gizlilik koruma politikalarından ileri geldiğini savunmaktadır. Daha kapsamlı sonuçların ekonomik etkileri olduğunu söylemek mümkün. Verilerin tükenmezliği, yok sayılamaz nitelikte olması rakiplerin rekabet adına ihtiyaç duydukları verileri toplayıp kullanabilecekleri anlamına gelir. 

Veri kümelerinin fazlaca olması ve tekrar edilebilir nitelikte olması verilerin yeni bir altyapı olduğunu düşüncesini zayıflatmaktadır. Örneğin, OECD tarafından verilerin farklı faaliyetlerde verinin girdi olarak gerekmesinden dolayı “birçok amaç için paylaşılan bir araç” olarak görülmesi gerektiği ifade ediliyor. 

Bu ve benzer nedenlerden dolayı veri petrole benzeyen bir kaynak olmadığı gibi altyapı da değildir. Yaygın kullanım için bol miktarda veri kaynağı mevcuttur. 
Ayrıca hiçbir veri kümesi olmazsa olmaz değildir. Her zaman için özel verilerin ekonomik işlevini çoğaltabilecek alternatif veri setleri vardır. 

Yol, su, elektrik gibi bazı fiziksel tesislerin paylaşımı kişilerin ve kuruluşların temel ihtiyaçları olduğu için gereklidir. Aynı durum internet ve bunu sağlayan iletişim kanalları için de geçerlidir. Fakat internet kullanarak üretilen veri kümelerinde ve bunun üzerine kurulan uygulamalarda aynı durum söz konusu değildir. Bu veriler temel altyapının bir parçası değillerdir. Veri, iletişim hattı boyunca akan trafiktir ancak bir iletişim kanalı değildir. 

Veri her yerde! Veri hacminin ise oldukça fazla olduğu şüphe götürmez bir gerçek. Dijital ekonominin veri olmadan yaşayamaz. 
Ancak buna rağmen veri petrol niteliği taşıyan veya altyapı olarak değerlendirilebilecek özellikte değildir. ww 


Umut AYDIN 
"Oyun Teorisi" 


Dijital para birimleri gerçek dünya için ütopya mı? 


Mobil cüzdanlar ve ödeme sistemleri pazarı altın çağını yaşıyorken bundan muhtemelen en çok mutlu olan ne bir banka ne de bir ödeme sistemi şirketi... 


lamaları ile basit bir barkodla mobil ödeme almaya başladığı ilk yıl toplamda 42 milyon işlem gerçekleştirmiş ve 26 milyon dolarlık bir hacme ulaşmıştı. 

Daha sonraları Apple Pay ve Google Pay gibi yaygınlığı daha fazla olan platformlar çıkmış olsa bile, 2017 yılının sonunda Starbucks 20,7 milyon kullanıcı sayısı ile en çok kullanılan mobil cüzdan olurken bunu 19,7 milyon kullanıcı sayısı ile Apple Pay ve 9,3 milyon kullanıcı ile Google Pay takip etti. 

Starbucks ve benzeri şirketlerin bu alanlardaki faaliyetleri bir süredir gündemimizdeki bir diğer konu olan kripto para platformların da hayatımıza girmesi için dolaylı yolla gelen fırsatlardan bir tanesi. 

Günümüzde kripto paralara bakış açısı amacı dışında yürütülen ICO”Tar ve sürekli yüksek volarite içerisinde olan para birimleri sebebiyle bizleri temkinli olmaya zorlasa bile, yakın gelecekte hayatımızın bir parçası olacağı gerçeğini görmezden gelemeyiz. 

Nitekim Starbucks kurucusu Howard Schultz şirketin blockchain tabanlı bir uygulama geliştireceğini ve yakın bir dönemde kendi kripto para birimini çıkaracağını söylemişti. 2017 yılı itibariyle senelik hacmi 2,88 Milyar USD olan bir şirketin mevcut ekonomik düzene kısmi alternatif oluşturması çok olası görünmeyebilir. 

Fakat öte yandan cirosu 180 


B: kahve zinciri olan Starbucks 2011 yılında iOS ve Android uygu- 


Görüş " 


milyar dolara yaklaşan Amazon ve eklenecek birkaç şirketin de kendi kripto para birimlerini çıkarmayı planladığı bir düzende muhtemelen kartlar yeniden dağıtılır. Halihazırda ekonomik hacmi olan şirketlerin kendi kripto para birimlerine geçişi ICO'ların aksine çok büyük etkiler doğurabilir. 

Her ne kadar bu şirketlerin blockchain'i kısa vadede tedarik zinciri yönetimi gibi uygulamalarda kullanmaya başlamış olsalar da farklı alanlara açılmak istedikleri açıklamalarından da anlaşılıyor. 


Türkiye'de e-ticaretin hacmi 

Mayıs ayı sonunda TÜBİSAD, Deloitte ve Etid işbirliği ile yaptığı “Türkiye'de E-Ticaret 2017 Pazar Büyüklüğü” araştırmasına göre 2017 yılında Türkiye'de e-ticaret faaliyetleri toplam yüzde 37 büyüyerek 42,2 milyar TLye ulaştı. 

Bu rakamın 23 milyar Tsi perakende sektörün- den kalan 19,2 milyar TLlik kısmı ise Tatil, Seyahat (14,8 Milyar TL) ve Online Yasal Bahis (4,4 Milyar TL) alanlarından geliyor. 

Online perakende alanında ilk üç kategori Giyim, Ev Dekorasyonu ve Pazaryerlerinden oluşuyor. 

Elbette ülkemizde halen online perakendenin toplam perakende içindeki payı 4,190 ile gelişmiş ülkeler (9,896) ve gelişmekte olan ülkelerdeki (4,896) ülkelerden düşük seviyede olsa da özellikle çoklu kanal perakende yapılarının gelişimindeki artış, ekonomik gidişat ve değişen tüketici alışkanlıkları yakında bu seviyeleri yukarı doğru götürecektir. 

Belirli bir hacmin üzerinde maddi işlem yapan perakendecilerimiz ve henüz çok da gelişmemiş olan e-ihracat pazarımızın da dünyanın değişen sosyoekonomik ve teknoloji trendlerini görerek kendilerine orta ve uzun vadeli alternatifler oluşturmaları pek de anlamsız görünmüyor. &w 
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Eski Android cihazınızı değerlendireceğiniz 20 yol 


Hepimiz yeni cihazlar almayı seviyoruz ama eskilerini ne yapmalı? Elbette bu cihazlardan hala yararlanma yolları bulunuyor. Peki nasıl? Eski Android telefonunuzu ya da tabletinizi değerlendirmek için 20 akıllı yola bakalım. 
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fisinizde fazladan akıllı telefonlar mı buluyor? 
Peki ya tabletler? Mobil 


teknolojide birden çok nesle girmemizle birlikte çoğumuz hem iş hem de özel yaşamlarımızdan eski, zamanı geçmiş cihazlardan oluşan bir koleksiyona sahibiz. 
Ve aslında sıklıkla bu cihazlardan halen yararlanma yolları mevcut. 

İşte küçük bir sır: Terk ettiğiniz Android cihazları esasında sanal altın madenleri. Sadece onların potansiyelini ortaya çıkaracak doğru yöntemi bulup onlara yeni bir yaşam sağlamalısınız. 

İşte size eski telefon ya da tabletinizi yeniden işe yarar hale getirebileceğiniz 20 yol... 


1. Bilgisayarınız için kablosuz trackpad ve kontrolör olarak kullanın 

Doğru yazılım ve birkaç dakikalık ayarlamayla Android cihazınız gerektiğinde Windows, Mac veya Linux bilgisayarınız için kontrolör olarak hizmet verebilir. Unified Remote adlı bir uygulama, Wi-Fi veya Bluetooth bağlantısı bu büyünün gerçekleşmesi için ihtiyacınız olanlar. Uygulamanı ücretsiz sürümü temel fare ve klavye kontrollerinin yanı sıra medya oynatma ve güçle ilgili uzak komutlar sağlıyor. 3.99 
dolarlık versiyon ise diğer ileri seviye özelliklerle birlikte sunum kontrolü için programa özel kumandalar ekliyor. 


2. Uzak bilgisayar terminaline dönüştürün 
Ofisinizden evinizdeki bilgisayarınıza (ya da tersi) kolay erişim mi istiyorsunuz? Eski Android telefon ya da tabletiniz uzaktaki bir sistemi elinizin altında tutmak için müthiş bir ekran olabilir. 

Onu ayarlamanın en basit yolu Google'ın ücretsiz Chrome Remote Desktop programı; Windows, 


Mac, Linux ve Chrome OS'lu bilgisayarlarla çalışıyor. Chrome Remote Desktop! bilgisayarınızın browser'ı üzerine kurun ve uzak bağlantıları açmak için adımları takip edin. Bağlantılar Google hesabınıza giriş yapmış olan cihazlarla sınırlı olacak ve aynı zamanda ekstra güvenlik için bir PIN oluşturmanız istenecek. 

Bu bittikten sonra Android cihazınıza yardımcı uygulamayı kurun, telefon ya da tabletinizi masanıza yerleştirin; uzaktaki bilgisayarınızı kalıcı bir sanal pencereye getirdiğiniz için kendi sırtınızı sıvazlayın. 


3. Evrensel bir akıllı uzaktan kumanda olarak kullanın 
En değersiz eski Android cihazı dahi eviniz ya da ofisiniz için akıllı bir uzaktan kumanda olarak hizmet etme gücüne sahip. Bu sizin ve etrafınızdaki diğer herkesin çeşitli cihazları ve çoklu ortam bileşenlerini kontrol etmede oldukça yardımcı bir yol olabilir; herhangi bir özel erişime (veya kendi mevcut kişisel telefonunuza) gereksinim olmaksızın. 

İlk olarak kolay taraf: Akıllı 


En değersiz eski 
Android cihazı 

dahi eviniz ya da ofisiniz için akıllı bir uzaktan kumanda olarak hizmet etme gücüne sahip. 


telefon veya tabletinizi akıllı cihaz kurulumunuz için ilgili tüm uygulamaları yükleyerek başlayın; Nest, Hue ve ev ya da ofis teknolojilerini kontrol etmek için tahsis edilen diğer şeyi. Ardından cihazın bölgenizdeki herhangi bir ses ve video sistemlerini idare etmesine izin verecek bazı araçları eklemeyi düşünün. Bu iş yapabileceğiniz birkaç yol mevcut: 

Telefon ya da tabletinizi Google'ın ultra ucuz Chromecast çubuklarıyla eşleştirin. Ardından eski Android cihazınızı masanızın üzerinde tutarak içeriklerin kablosuz olarak T'VW'nize yayınlandığı bir merkez olarak kullanabilirsiniz; Netflix'ten Youtube'a, CNBC, Lynda va Google Slides'a kadar her şeyi. 

Android cihazınızı TV, uydu cihazı ve DVD oynatıcı gibi bileşenler için bağımsız bir uzaktan kumanda gibi kullanmak için bir uygulama kurun. Şayet cihazınız dâhili bir IR vericisine sahipse, kendi programlanabilir yazılımı olup olmadığına bakın ya da evrensel Smart IR Remote uygulamasını bir deneyin. IR vericisine sahip değilse Google Play Store'da 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bileşenlerinizi kontrol etmeye yönelik özel uygulamaları aratın. Panasonic, Sony, Comcast Xfinity, AT&T U-verse, DirecT'V, Roku ve Android TV gibi markalardan bu tür programlar mevcut. 

Plex'i kullanarak eksiksiz bir medya sunucusu kurun, ardından yerel içerikleri bir TV'ye göndermek üzere eski cihazınızı bağımsız bir uzaktan kumanda olarak kullanın. (Plex medya sunucu yazılımı ücretsiz, aylık 5, yıllık 40 ya da yaşam boyu 120 dolara ekstra özelliklere sahip olabilirsiniz.) 


4. Bilimsel araştırmalara güç versin 
Eski hantal Android cihazınız esasında bilim adamlarının depremleri tespit etmesine ve Alzheimer'ın olası tedavilerinin araştırılmasına yardımcı olabilir Bu tamamen BOINC adlı bir UC Berkeley programının bir parçası. 

Tüm yapmanız gereken BO- 
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INC uygulamasını indirmek, destekemek istediğiniz (araştırma projesini seçmek ve cihazınızın bilgişlem gücünün nasıl ve ne zaman kullanılabileceğini seçmek. 
Cihazınız açık olduğu, fişi takılı ve Wi-Fİ ağına bağlı olduğu sürece çeşitli enstitülerden bilim adamları veri analizlerini gerçekleştirmelerin yardımcı olması için onun bilgüşlem gücünü kullanabilecek. 


5. Bağımsız bir güvenlik kamerasına dönüştürün 
Eski bir Android cihazınız boş boş dururken süslü bir kameraya kimin ihtiyacı olur? Üçüncü parti bir yazılımın yardımıyla eski cihazınızdaki kamera evinizi, ofisinizi ya da başka bir yeri gözlem altında tutmanıza yardımcı olabilir; hatta video kaydı ve hareket tespiti gibi ileri seviye fonksiyonları gerçekleştirebilir. 

Ücretsiz IP Webcam uygulamasını veya tam özellikli 3.99 


Eski hantal Android cihazınız esasında bilim adamlarının depremleri tespit etmesine ve Alzheimer'ın olası tedavilerinin araştırılmasına yardımcı olabilir. Bu tamamen BOINC adlı bir UC Berkeley programının bir parçası. 


dolarlık pro sürümünü indirin, talimatları takip edin. Dakikalar içinde cihazınızın kamerasına yansıya görüntüleri uyumlu herhangi bir browser'dan izleyebilirsiniz. 


6. Tam zamanlı bir video konferans istasyonuna dönüştürün 

Eski Android cihazınızı tercihiniz olan görüntülü sohbet platformunuzun uygulamasıyla ayarlayın, ardından cihazı masanıza ya da konferans odasındaki masaya bırakın. Sanal yüz yüze iletişimler için kalıcı bir erişim noktası oluşturmuş oldunuz. 

Şunu düşünün: Yeterince eski telefon ve tabletle ev veya ofisinizi tümüyle kapsayan bir konferans sistemi oluşturabilirsiniz. Her bir cihazı kendine has hesabına bağlayın, kullanıcı adı olarak oda adını girin ve bina içinde birilerini görmek birkaç tıklamadan daha fazlası olmayacak. 


7. Mutfak komuta merkezine dönüştürün 
İnanması güç ama benim eski 2012 
Motorola Xoom tabletim evimde en çok kullandığım cihazlardan biriydi ve ancak bu sene kenara attım. Çünkü onu mutfağımız için çok amaçlı bir komuta merkezine dönüştürmüştüm; şimdi o rolü 
2012 Nexus 10 tabletim üstlendi. 

Peki kendimiz bir mutfak komuta merkezini nasıl yapacağız? 
Kolay: İlk olarak eski tabletinizin ana ekranını sadeleştirmek ve bazı kolay parmak hareketleri (Android'in sesli arama fonksiyonunu açmak için ekranın herhangi bir yerine çift dokunmak gibi) eklemek için Action Launcher veya Nova Launcher gibi bir üçüncü parti yazılım kullanın. (Daha yeni cihazlar aynı zamanda dokunmasız sesli aktivasyon ve Google Assistant desteği sunabilir.) 

İkincisi ana ekranı amacınıza 


uygun doğru uygulamalarla donatın. Netflix ve diğer akışkan video 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servisleri eski tabletinizi efektif olarak bir televizyona dönüştürecek. 
Tarif uygulamaları da, bulut bağlantılı not alma hizmetleri de (Google Keep, Evernote veya OneNote) yararlı olabilir. Böylece kişisel tariflerinize hızlıca bakabilir, her zaman senkronize olan aile alışveriş listesini düzenleyebilirsiniz. 


8. Mevcut telefon hizmetinizin bir uzantısı olarak kullanın 

Mevcut telefonunuzun kablosuz hizmeti için Google Project Fi kullanıyorsanız şu küçük bonus özelliğin avantajını kullanın: Hesabınıza bağlı fazladan bir SIM kart alıp diğer cihazlara veri sağlayabilme yeteneği, ekstra fahiş ücretler olmadan. 

Tüm yapmanız gereken Project Fi web sitesinden kartı sipariş etmek, onu eski telefona yerleştirmek (ya da tablete, şayet bir SIM girişi mevcutsa) ve hazır: o cihaz hemen hazır ve bağlı. Sadece ilgili 


onnect with frie 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ayda cihazın kullandığı mobil veri kadar ödeme yapacaksınız, normal Fi planınızdaki aynı oranlarla. Dolayısıyla esasında bu asıl telefonunuzun bir uzantısı haline geliyor. 

Bu bol miktarda ilgi çekici fırsatlar ortaya koyuyor: Normal telefonunuzun kaybolduğu, bozulduğu ya da bataryası bittiği durumlarda eski cihazınızı kullanıma hazır bir yedek olarak kullanabilirsiniz. Mobil veri erişimi için asıl telefonunuzun bataryasını harcamaksızın bağımsız bir hotspot yapabilirsiniz. Ya da çocuklarınızı için her zaman bağlı bir cihaz olarak kullanabilirsiniz. 

Hatta telefon görüşmeleri için dahi kullanabilirsiniz (ister normal telefon numaranızdan ister alternatif bir numaradan) şayet biraz yaratıcı biçimde düşünürseniz. 


9. Dünyaya açılan 

pencereniz yapın 

Masanızda harika bir manzaraya sahip değil misiniz? Eski Android telefon ya da tabletiniz vahşi ve heyecan verici yerlere pencere açabilir. 

Başlangıç için Google Play Store'dan ücretsiz (o EarthCam Webcams uygulamasını edinin. 
Bu uygulama tek dokunuşla dünya çapındaki canlı video görüntüleri- ne erişim sağlayacak. Londra'daki meşhur Abbey Road'dan New Orleans'daki Bourbon Street'e ve New York'un Times meydanına. 
İstediğiniz görüntüyü seçin, tam ekrana geçiş için ikona tıklayın ve dünyaya açılın. 


10. Dijital fotoğraf çerçevesine dönüştürün 
Ah, hatıralar. Pahalı olmayan bir sehpa alın, cihazınızı şarja takın ve onu evinizin ya da ofisinizin bulut bağlantılı bir fotoğraf çerçevesine dönüştürün. 

Şayet Google Photos kullanıyorsanız uygulamayı açın, ana 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kütüphanenizdeki veya belirli bir albüm içindeki herhangi bir resim üzerine dokunun, ardından ekranın üst sağ köşesindeki üç nokta menu ikonuna basın ve “Slideshow”u seçin. Uygulama fotoğraflarınız arasında gezinecek ve siz dinlenirken ya da işinize bakarken hatıralarınızı yansıtacak. 


11. Bağımsız bir e-reader olarak kullanın 

Bir sonraki iş seyahatinizde ya da toplu taşıma kullanırken dikkat dagıtıcı şeylerin olmadığı bir okuma ortamı mı istiyorsunuz? Eski Android cihazınıza sadece okuma için ihtiyacınız olan uygulamaları yükleyin; Google Play Books, Amazon Kindle, Nook vs. 

Hatta yerel kütüphanenizde kitap ödünç alabilirsiniz: Bunu nasıl yapacağınızı öğrenmek için en yakın şubeye gidin veya ücretsiz OverDrive uygulamasını indirin. 
OverDrive birçok kütüphane, okul ve enstitü tarafından kullanılıyor. 

Gmail ve diğer gürültülü uygulamalardan gelen uyarıları kapatmayı unutmayın (hatta ihtiyacınız olan içeriği indirdikten sonra cihazınızı uçuş moduna geçirin) ve dikkat dağıtan tüm o telefon ya da tablet ıvır zıvırı olmadan bağımsız bir e-reader'a sahipsiniz. 


12. Bağımsız bir masaüstü takvime dönüştürün 

Eski cihazınızı masanızın üstüne yerleştirin ve kişisel takviminiz gibi çalıştırın. Google'ın Calendar uygulaması bol miktarda verimlilik odaklı bileşenlerle bu işi güzelce yapıyor. Alternatif olarak ücretsiz Cal uygulaması bu amaca mükemmel biçimde uyan daha grafiksel bir arayüz sunuyor. 


13. Aracınız için sabit bir komuta merkezi yapın 

Eski cihazınızı her zaman ulaşılabilir bir araç içi komuta merkezine 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dönüştürerek mevcut telefonunuzla cebelleşmekten kurtulun. 

Uygun bir araç kiti bulun ve cihazı güvenli bir yere yerleştirin. Cihazı aracın enerji yuvasına takmayı unutmayın ve teybinize bağlayın (Bluetooth ya da 3,5 mm kulaklık girişinden). Sonrasında onu online tutmak için ana telefonunuzu hotspot olarak tutun ya da yola çıkmazdan evvel henüz Wi-Fi'a bağlı iken arzu ettiğiniz müzik ve yol tariflerini indirin. 

Büyük butonlar ve ekstra komutlarla daha basitleştirilmiş bir arayüz için Android Auto uygulamasını kurun, tamam: Cihazınız yeni göreviyle hizmete hazır. 


14. Çocuk dostu bir öğrenme amacına dönüştürün 
Eski tabletiniz size tembel gibi gelebilir ama küçük çocuklara göre halen en yüksek standartlara sahip; peki o zaman neden onu çocuğunuz için bir eğlence ve eğitim aracına dönüştürmeyesiniz? 

Android 4.3 ve üstü tabletlerde doğrudan işletim sistemi altında kısıtlı profil özelliği yer alıyor: Sis- 


Eski cihazınızı masanızın Üstüne yerleştirin ve kişisel takviminiz gibi çalıştırın. 
Google'ın Calendar uygulaması bol miktarda verimlilik odaklı bileşenlerle bu işi güzelce yapıyor. 


tem ayarlarına gidin, kullanıcılara ardından “Bir kullanıcı veya profil ekleyin” e basın. 

Kısıtlı bir profil ekleme opsiyonunu seçin. Tablet üzerinde kurulu olan her bir uygulama için erişim verip vermeyeceğiniz sorulacak. 
Bu sayede ufaklığın sizin istemediğiniz uygulamalara erişmesini önlemiş olacaksınız. 

Cihazınız Android 7.0 ve üstüne sahipse, Google'ın Family Link programı daha gelişmiş kontroller sunabilir: Ekran zamanı süresi, haftalık aktivite raporları alma gibi. 
Program henüz davet yoluyla edinilebiliyor. Family Link sayfasın- dan daha fazlasını öğrenebilir ve davet talep edebilirsiniz. 


15. Yüksek teknolojili 

bir saat yapın 

Yeni bir şeyin zamanı geldi mi? 
Ayaklığa sahip eski bir telefon masanızın üstü için zarif bir özelleştirilebilir saat olabilir. Google'ın kendi Clock uygulaması başlangıç için harika bir yer, özellikle saati alarmlar için kullanmak istiyorsanız, Cihazınız fişe takıldığından otomatik olarak aktive etmek için sistem ayarlarınızın Ekran bölümünde “Ekran koruyucu” seçenegini bulun. 

Daha fazla görsellik için Timely'ye göz atın; aktif olarak geliştirilmeyen ücretsiz bir uygulama (Google tarafından 2014'ten satın alındıktan sonra) ama halen bol miktarda tam fonksiyonlu gelişmiş özellikler sağlıyor. 


16. Boş zamanlarınız için oyun cihazı yapın 
Çantanızı bırakın ve içinizdeki Pac-Man'i ortaya çıkartın: Aptalca görünebilir ama eski Android cihazınız esasında harekete geçmeyi bekleyen mini bir arcade oyun aleti. (Arada sırada işi bırakıp nefes almamız gerek değil mi?) 
Cihazınızın Game-Boy benze- 


ri dönüşümünü tamamlamak için bazı oyunlar için Play Store'da gezinin; hatta konsol sistemleri için emülatörler dahil bulabilirsiniz, tabi nereye bakacağınızı biliyorsanız. Ardından Moga'nın evrensel Android oyun kontrolörlerinden birini alın; fiyatı 25 dolar civarında. 


17. Acil durumlar 

için hazır tutun 

Tüm cep telefonları acil durum çağrıları yapabilir, hatta herhangi bir şebekeye bağlı olmadığında dahi. Eski telefonunuzu şarjı dolu olarak aracınızda ya da seyahat çantanızda bulundurun. Kötü bir şey yaşadığınızda, aktif telefonunuz bozuk ya da kullanılamaz olduğunda 112'yi arayabilmenizin bir yolu artık mevcut. 


18. Kişisel test 

zemininiz yapın 

Android meraklı kurcalayıcıların hayali. Android'li bir cihazı root etmek ya da sistem seviyesi erişim sağlamak çok zor değil; bir kez bunu yaptınız mı yepyeni fırsatlar dünyasının kapısını aralıyorsunuz. 
Root isteyen güçlü uygulamaları kurabilir, hatta yepyeni özelliklerle ileri seviye özelleştirme potansiyeli sunan özel bir ROM'la cihazınızın işletim sistemini tümden değiştirebilirsiniz. 

Bu arada kaputun altında bir şeyleri her kurcaladığınızda bir şeyleri berbat etme riskini alıyorsunuz demektir. Söz konusu cihaz sizin asıl telefon ya da tabletiniz ise bunu yapmak büyük bir kumar olabilir. (bilhassa root işlemi cihazı garanti dışına çıkardığından.) 

İşte bu aşamada eski telefon ya da tabletiniz devreye giriyor. Hacker şapkanızı takın ve Google'da “root |cihazınızın adıl; ardından “İcihazınızın adı) ROM” diye aratın. Android meraklılarıyla dolu çok büyük bir topluluk mevcut ve şüphesiz bazı kullanıcılar tarafın- 


dan hazırlanmış rehberleri bulacaksınız. 


19. Satın 

Bu gayet kolay, değil mi? Nihayetinde sizin için eski olan bir başkasına yeni olabilir. Sıradan yoldan gidip Craiglist veya eBay'de ilan verebilirsiniz veya cihazınız için anında tahmini bir fiyat almak için Swappa, Gazelle ya da Gilyde gibi daha özel bir servise bakabilirsiniz. 
Amazon ve Best Buy da araştırma- ya değer olan geri alım programları sunuyor. 

Hangi yolu izlerseniz izleyin, başkasına teslim etmeden önce cihazınızın sistem ayarlarına giderek fabrika ayarlarına döndürdüğünüzden emin olun. Eklemiş olabileceğiniz bellek (kartlarını muhtemelen çıkarmak isteyebilirsiniz, şayet eski telefon veya tabletiniz harici bir depolama yuvasına sahipse. 


20. Bağışlayın 

Hayırsever gibi mi hissediyorsunuz? Eski cihazınızı onu gerçekten kullanacak birilerinin ellerine teslim etmeye hazır çok sayıda organizasyon mevcut. 


Tüm cep telefonları 


acil durum 


çağrıları 


yapabilir, hatta 


herhangi bi şebekeye b olmadığınd 


ağlı a dahi. 


Eski telefonunuzu 


şarjı dolu o 


arak 


aracınızda ya da seyahat çantanızda bulundurun. 


Örneklere bakalım: 

Hopeline: Verizon Wireless'ın çalıştırdığı bu program kullanılmayan eski telefonları elden geçiriyor ve ardından bunları şiddete uğrayan kişilere, kısıtlı bir ücretsiz arama ve mesajlaşma hizmetiyle birlikte teslim ediyor. Cihazı istediğiniz bir Verizon Wireless perakende mağazasına verebilir ya da ücreti ödenmiş kargo fişi talep edebilirsiniz. 

Rainforest Connection: Kar amacı gütmeyen bu organizasyon eski telefonları Endonezya, Afrika ve Amazon'daki tehlike altında olan yağmur ormanlarını korumak için kullanıyor. Nasıl mı? Cihazlar güneş panelleri içine yerleştiriliyor, içindeki özel yazılımla cihazın mikrofonları yasal olmayan testere seslerini yakalamada kullanılıyor. Bir tespit yapıldığından yerel güvenlik birimlerine haber veriliyor (evet, gerçekten!). Bir cihazı organizasyonun Kaliforniya'daki merkezine göndererek bağışlayabilirsiniz. 

Eski cihazınıza yeni bir yaşam vermek için 20 ilgi çekici seçeneğe baktınız. Sizin için en uygun olanı seçin ve o cihazlarınızın bir işe yaramasına fırsat tanıyın. WW 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Nesnelerin internetinde bu mutlaka takip edin! 


Pek çok organizasyon ürünlerine, süreçlerine ve iş akışlarına nesnelerin interneti teknolojilerini adapte etmeye devam ediyor. 2018 yılının geri kalanı nesnelerin interneti teknolojilerinin dağıtımı bakımından önemli gelişmelerin yaşandığı bir süreç olacak. 
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rganizasyonların ürün, süreç ve iş akışlarına nesnelerin interneti tek- 


nolojilerini entegre etmeyi hızlandırması bakımından 2018 yılının geri kalan kısmı oldukça hareketli olacak. Araştırma şirketi Gartner, 
2020 yılında nesnelerin interneti teknolojisine sahip yaklaşık 20 
milyar cihazın kullanılacağını, nesnelerin interneti ürün ve hizmet sağlayıcılarının 300 milyar dolardan fazla gelir elde edeceğini öngörüyor. 

IT liderleri ve sektör uzmanları ile bu yılsonuna kadar nesnelerin interneti teknolojilerinin dağıtımına dair beklentileri konusunda konuştuk. İşte size nesnelerin interneti teknolojileri konusunda takip edilmesi gereken 6 trend. 


Her şeyin interneti HortonWorks CTO'su Scott Gnau, 
2018 yılının tüketiciler için nesnelerin interneti yılı olacağını ve endüstriyel nesnelerin interneti teknolojilerine kıyasla tüketicilere yönelik nesnelerin interneti teknolojilerinin daha hızlı büyüyeceğini ifade ediyor. 

Bağlı cihazların ve ağların gerçek zamanlı analiz, geri bildirim ve buna benzer imkanlar sunacağı endüstriyel nesnelerin interneti alanında çok önemli fırsatlar gördüğünü ifade eden Gnau, tüketicilerin tüketicilere yönelik nesnelerin interneti teknolojilerinin her birisi farklı cihazla olmak üzere gündelik yaşam, çalışma ve iletişim konusunda önemli bir etki yarattığına dikkat çekiyor. Düşünün ki günümüz nesnelerin interneti teknolojisi ile diyabet hastalarının akıllı telefonları ile glikoz düzeylerini takip etmesi, toplanan verilerin sağlık kuruluşlarına gönderilmesi ve bu sayede daha iyi sağlık hizmeti alınabilmesi mümkün. 

Hitacti Vantara'nın nesnelerin interneti ürün ve mühen- 


dislik çalışmalarından sorumlu başkan yardımcısı Rich Rogers, özellikle fabrikalardaki endüstriyel nesnelerin interneti uygulamalarının yükselişte olduğunu dile getiriyor. 

Rogers, 2018 yılının geri kalan kısmında nesnelerin interneti teknolojilerinin hızlı bir şekilde gelişerek yazılım tabanlı fabrika altyapılarıyla endüstriyel alanlardaki dönüşümü hızlandıracağını söylüyor. Ekipman üreticilerinin akıllı bağlantı altyapısına sahip konveyör bantları, hava kompresörleri, kesme makineleri gibi ekipmanlar üreteceğini ifade eden Rogers, nesnelerin interneti teknolojilerinin otomasyon, orkestrasyon ve DevOps tarzı işlemleri daha etkin hale getireceğini vurguluyor. Nesnelerin interneti teknolojileriyle donatılan tesislerde her yerden veri analizleri yapılarak daha iyi karar alınmasını sağlayan mobil takip ve tesis yönetimi kavramlarının daha küresel hale gelmesi mümkün görünüyor. 

Kurumsal bilgi yönetimi konusunda uzmanlaşan Openlext 


Akıllı şehirlerde tüm her şeyin nesnelerin interneti ağına, insan hatalarından kaynaklanan kazaları önleyecek otomatik araçlara yönlenmesi halinde milyonlarca hayat kurtulabilir. 


şirketinin CEO ve CTO pozisyonunda bulunan Mark |). Barrenechea, nesnelerin interneti uygulamalarının sağlık, sürücüsüz araç ve kurumsal alandaki uygulamalarını yakından takip ediyor. 

Biyoteknoloji alanında nesnelerin internetinin kullanımı hasta takibi, hedef tedavi ve hatta otomatik dozda ilaç kullanımı gibi yeniliklerle sağlık hizmetlerini bir sonraki aşamaya taşıdığına dikkat çeken Barrenechea, nesnelerin interneti alanındaki yeniliklerle ilgili şunları ifade ediyor: “Akıllı şehirlerde tüm her şeyin nesnelerin interneti ağına, insan hatalarından kaynaklanan kazaları önleyecek otomatik araçlara yönlenmesi halinde milyonlarca hayat kurtulabilir. Akıllı işletmelerde nesnelerin interneti küresel tedarik zincirini uçtan uca birleştirerek yaygın görünürlük, proaktif ikmal ve önleyici bakım sağlar. Nesnelerin interneti ile veri dayalı karar verme hem tüm sektörlerde hem de gündelik hayatımızda standart haline geldigini göreceğiz” 
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Yeni veri altyapısı gereksinimi Sensör verilerinin toplanması iyi ve etkileyicidir. Fakat nihai hedef elde edilen verilerin kullanılabilir hale getirilmesidir. Bu nedenle verilerin uygun şekilde kullanılabilmesi için yeni veri altyapısı gerekli. 

Veri altyapı otomasyonu konusunda hizmet veren WhereScape şirketinin CTO'su Neil Barton, 
2018 yılında sensör alanındaki 
teknolojik gelişmeler ve toplanan verilerin önemli değer sağladığı- nın farkına varılmasıyla birlikte nesnelerin interneti özelliklerini kullanan şirketlerin sayısının hızla arttığına dikkat çekiyor ve ekliyor: “Nesnelerin interneti teknolojisiyle donatılan sensörleri kullanmanın nimeti ve belki de laneti belirlenen detayların gerçek zamanlı olarak takip edilmesi esnasında ortaya çıkan çok büyük miktarda veri? 

Barton, toplanan verileri iyi bir şekilde kullanmak isteyen şirketlerin eldeki verilerin geniş yelpazedeki farklı veri biçimlerini birleştirme karmaşıklığıyla karşı karşıya olduğunu ifade ediyor. 

Toplanan verilerden faydalanmak için şirketlerin sürekli veri akışını sağlayacak ve bunun yanında toplanan verilerin makine öğrenme, derin öğrenme gibi aksiyona dönüştürebilecek teknolojilere odaklanması önem taşıyor. 


Nesnelerin interneti dünyasına uzanan süreçler 
2018 yılında birden fazla bulut altyapısına dayanan veri fabrikaları ve bilgi işlem altyapılarını görmeye devam edeceğiz. MapR Technologies şirketinin uygulama baş mimarı Ted Dunning, veri fabrikalarının beklenenden çok daha ileri düzeye ulaşacağını ifade ediyor. Dunning, tam ölçekteki veri fabrikasının bir başka cihaza kadar uzanabileceğini söylüyor. 
Dunning: Oo “Beklentilerimiz müşterilerin tartışmaları ve şirketlere gelişmiş teknolojilerle pragmatik yaklaşımları bir araya getirilerek veri konusundaki engellerin aşıldıgı ölçülebilir değerler sunulması doğrultusunda şekilleniyor” 

Nesnelerin interneti cihazlarının hassasiyet ve gecikme sürelerine göre ayrılması konusunda bir ihtiyacın ortaya çıkacağını öngören Dunning, bazı cihazların sürekli olarak internet bağlantısına ihtiyaç duymadığının fakat bazı cihazlar için birkaç milisaniyenin bile felakete neden olabileceğini vurguluyor. 

Dunning; “Eğer robot kolunun kontrol arabirimini çıkarırsanız robot kolunun birisine zarar verebileceği felaket doğurabilecek hareketlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. 
Bu nedenle kontrol arabiriminin robotun yakınında bir yerde olması son derece önemli” 

Büyük verinin söylemiş olduğu şekilde nesnelerin interneti teknolojisinde kullanıldığını ifade eden 


Dunning, gemi belirli bir yöne doğru giderken aktif hale getirmesi zaman alan bir yangın kontrol sistemini kullanmanın makul olmadığını söylüyor. 

Sis bilişim platformu geliştiricilerinden FogHorn Systems şirketinin CTO'su Sastry Malladi, endüstriyel nesnelerin interneti ve analiz teknolojilerindeki yeniliklerle ilgili ivmenin 2018 yılında artmaya devam edeceğine dikkat çekiyor. 

Malladi, “Hemen hemen her donanımın sağlayıcısının sınır bilişim altyapısını teşvik eden sağlam bir ürün grubu olduğunu söyleyen Malladi, bu nedenle sınır bilişim altyapısının endüstriyel nesnelerin interneti için önemli olduğunu ifade ediyor. 

Malladi, üretim gibi sektörlerde sınır bilişim altyapısıyla gerçekleştirilen analizlerin gelir artışı sağlayacağını veya müşteriler için önemli iyileştirmeleri beraberinde getireceğini vurguluyor. 

Dijitalleştirilmekte olan veya uzak noktada bulunan endüstriyel 


bölgelerin sınır bilişim zekasından en iyi şekilde faydalanacağını söyleyen Malladi, şu detaylara dikkat çekiyor: “Genellikle bu yeniliklerin hedefi derin iş etkisine sahip olmaktadır. Bu hedefe önceden bilinmeyen veya gerçekleştirilmemiş verimlilik ve optimizasyon aksiyonları ile ulaşılabilir. Şaşırtıcı bilgiler yalnızca analiz ve makine öğrenimi yoluyla açığa çıkar. Sınırlı bant genişliğine sahip petrol ve gaz, madencilik, filo ve benzer alanlar sınır bilişim zekasından gerçek anlamda faydalanabilirler. 
Daha önemlisi burada elde edilen verilerin gerçek zamanlı olarak karar alma süreçlerine uygulanabilmesi mümkün” 


Bilgi Teknolojisi (IT) ve Operasyonel Teknoloji 

(OT) iş birliği 

IT ve OT bilindik şekliyle birbirinden farklı alanlardır. Fakat 2018 
yılında endüstriyel nesnelerin interneti dağıtımının yaygınlaşmasıyla çalışmaların başarılı şekilde sonuçlandırılabilmesi için IT ve 


Nesnelerin interneti teknolojisinin 

her geçen gün daha fazla kabul gördüğünü söyleyen Hosac, şirketlerin devrim niteliğindeki bu teknolojiden en iyi şekilde faydalanmak için güvenlik ile konuları yakından takip edeceğini belirtiyor. 


OT ekiplerinin daha yakın çalışması gereksinimiyle bu farklılığın değişmeye başladığını görüyoruz. 

Malladi, IT ve OT arasındaki mesafenin endüstriyel nesnelerin interneti çözümlerinin ve yeniliklerinin dağıtımıyla birlikte azaldığının altını çizerek 2018 yılının ilerleyen sürecinde OT'nin endüstriyel nesnelerin interneti uygulamalarının tasarımı etkileyecek bir duruma ulaşamayacağını da sözlerine ekliyor. 

Son araştırmalar ve saha çalışmalarında analiz araçların son kullanıcılar (örneğin saha uzmanları ve tesis operatörleri gibi) tarafından erişim sağlanması tavsiyesinde bulunulduğunu vurgulayan Malladi, bu tavsiye ile birlikte gelişmiş teknolojilerin saha çalışanları tarafın dan erişilebilir hale gelmesinin ve operasyonel kararlarında gerçek zamanlı olarak endüstriyel alanlarda alınmasının mümkün hale geleceğini söylüyor. 

Dağınık ve mobil şirketler için bulut tabanlı kablolu ve kablosuz ağ çözümleri sağlayan Cradlepoint şirketinin iş geliştirmeden sorumlu başkan yardımcısı Ken Hosac, OT ekiplerinin 2018 yılının geri kalan kısmında endüstriyel nesnelerin interneti teknolojileri alanındaki değişime önderlik edeceğine inanıyor. 

Hosac, 2018 yılında daha fazla nesnelerin interneti projesinin OT ekipleri tarafından dağıtımının yapıldığına dikkat çekiyor. Nitekim “State of IoT” anketi katılımcılarının yüzde 69'u nesnelerin interneti adaptasyonuna adaptasyon sağladığını veya adaptasyon sağlamayı düşündüğünü ortaya koyuyor. 
Nesnelerin interneti teknolojisinin her geçen gün daha fazla kabul gördüğünü söyleyen Hosac, şirketlerin devrim niteliğindeki bu teknolojiden en iyi şekilde faydalanmak için güvenlik ile konuları yakından takip edeceğini belirtiyor. 
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Cisco, 2020 yılında 1 saat başına 1 
milyon yeni bağlantının internete dâhil olacağını öngörmesi nesnelerin interneti teknolojisini yeni saldırılar ve ihlaller için çok daha kritik ve tehlikeli bir hale getiriyor. 

Cisco'nun Orta Doğu ve Afrika bölgesi sanal güvenlik yöneticisi Scott Manson, nesnelerin interneti teknolojisinin görünen- den çok daha büyük güvenlik riski haline dönüşeceğini ve şirketlerin güvenlik konusundaki duruşunu belirleyen etkenlerden birisi haline geleceğini söylüyor ve ekliyor: “Nesnelerin interneti teknolojileriyle gelen güvenlik gereksinimlerini karşılamak oldukça zor. Hızlı bir şekilde büyüyen ve her geçen gün kontrolü zor hale gelen bir altyapıda güvenlik gereksinimlerini karşılamak için proaktif ve dinamik yaklaşımlar ortaya koymak, katmanlı savunma stratejisi oluşturmak önemli” 

Şu an için pek çok sektörün nesnelerin interneti teknolojileriyle ilgili güvenlik çözümlerinde bekle ve gör yaklaşımına adapte olduğunu söyleyebilmek mümkün. Malladi, bu yaklaşıma adapte olmanın iki farklı trend nedeniyle kaynaklandığını söylüyor: 

Geleneksel IT güvenlik sağlayıcıları mevcut ürünlerini nesnelerin interneti konusundaki güvenlik hassasiyetlerine karşı yeniden konumlandırma sürecinde bulunuyor. Pek çok yeni girişim belirli bir katmanı veya özellikle dikey yönü hedefleyerek geliştiriliyor. 

Malladi, nesnelerin interneti dağıtımlarının genellikle (gelişmemiş veya gelişmekte olan alan olarak kabul edildiğini değerlendirildiğini söyleyerek güvenlik konusuna şu sözlerle dikkat çekiyor: “Sonuç olarak güvenlik çözümlerinin dağıtımı oldukça yavaş ilerliyor. Yöneticilerin büyük bir kısmı bekle ve gör yaklaşımıyla ilerliyor. 
WannaCry, Petya/Goldeneve ve BadRabbit gibi endüstriyel nesnelerin interneti alanında yaşanılan güvenlik ihlalleri bu güvenlik konusuna önem gösterilmesi gerektiğini hatırlatıyor. Ancak güvenlik 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yılında devam 


a fazla 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emek mümkün. 


çözümlerinin nesnelerin interneti teknolojisinin daha fazla hedef alınana ve ortaya koyan çözümlerin güven vermesine kadar bu alanda gelişme kaydedilebileceğini söyleyebilmek oldukça zor” 


Malladi, endüstriyel nesnelerin interneti yatırımlarındaki geri kazanma süreçlerinin 2018 yılının geri kalanındaki girişimler bakımından önemli olduğunu ifade ediyor. 

2017 yılı endüstriyel nesnelerin internetinin daha fazla keşfedilmesi ve pilot uygulamaların yapıldığı bir yıl olarak geride kaldı. 
Bu trendin 2018 yılında devam ettiğini ve ilginin daha fazla arttığını söylemek mümkün. Önümüzdeki süreçte şirketlerin “Büyük Veri Yalanı” kervanının dışına çıkarak toplanan verilerin etkin bir şekilde kullanıldığı dağıtımlara odaklanması önem taşıyor. Sınır bilişim teknolojileri bu süreci hızlandıracak önemli etkilere sahip. 


Zafer BABÜR 
("Değişim Projeleri Yöneticisi" 


GDPR fırsat mı maliyet mi? 


General Data Protection Regulation, diğer adı 

ile GDPR, Avrupa ile iş yapan şirketlerin uymak zorunda oldukları veri saklama ve işleme kuralları şirketler için yeni bir iş modeli mi yoksa ek bir külfet mi? 


ayıs 25, 2018 uyumluluk için termin tarihi; bu tarihe kadar M kurumların buna hazır olmaları gerekiyor. Yeni gizlilik ve 

güvenlik kurallarını zorunlu hale getiren GDPR sayesinde Avrupa Vatandaşının datasını elinde bulunduran, işleyen kuruluşların GDPR uyumlu olmadıkları takdirde €20M veya şirketin dünyadaki bir önceki yılın toplam gelirinin yüzde ünü (hangisi daha fazla ise) ceza olarak ödemek zorunda kalabilir. 

IBM Institute for Business Value'nün yaptığı bir araştırma- ya göre ise kimi kuruluşları bunu mahremiyet ve veri güvenliği için bir fırsat olarak görürken, kimileri uyulması gereken bir yasa olarak tanımlıyorlar. 

CapGemini 6.000 birey ve 1.000 yönetici ile yaptığı anketin sonucunu Mayıs 17,2018'de sitesinde bir rapor olarak yayınladı. 
Bulgular kurumların GDPR a tam anlamı ile hazır olmadığını gösteriyor. Raporun ana bulguları; 

» GDPR bir fırsat, bireyler kendi verilerinin korunacağını düşünerek bunu istiyor, GDPR uyumlu olan organizasyonlara daha çok güveneceklerini ve onları tercih edeceklerini belirtiyorlar. 

e Birçok kurum GDPR'ın gerekliliklerini yerine getiremeyecek durumda. Bireylerin beklentisi ile 


Görüş " 


kurumların sağladıkları arasında ciddi fark var. 

» Tüketicilerin bir kısmı GDPR uyumlu olmayan kurumlara karşı hukuki eylem hazırlığı içindeler. 

» GDPR' fırsata çevirmek için kurumlara düşen hayli sayıda iş var. Müşterileri eğitmek, vatandaşın güvenini kazanmak, organizasyon içinde bireysel dataya saygı kültürünü geliştirmek vb. 

Bir başka araştırmanın sonuçlarına göre GDPR uyumlu olmak konusunda zorlanan şirketlerin başında sağlık ve finans kuruluşları var. Sağlık kuruluşlarının yüzde 790'si Finans kuruluşlarının yüzde 3'ü bu konuda hiç bir çalışma başlatmamış durumdalar. Öte yandan yurtdışındaki maliyetlerle, GDPR uyumlu olmak için kuruluşların ayırdıgı bütçe, kuruluşun büyüklüğüne ve veri saklama 
biçimlerine göre, yüzde 65 $50-100K, yüzde 25 
$100K-1M, yüzde 10 $IM civarında olduğu görülmüş. 

Kimi kuruluşlarda Data Privacy Officer (DPO) postunun olması ve bu konuda kuruluşlar içinde duyarlılık oluşmuş olması nedeni ile bu tip kuruluşların GDPR uyumluluğu daha kolay olacak. 
Yine de DPO'ların veri ile ilintili hırsızlık, kaza gibi durumda yapılacakları düzenleyen prosedürlerin yeniden elden geçmesi gerekecek. 

GDPR'ın iş biçimlerini etkileyeceği sektörlerin başında teknoloji, e-ticaret siteleri, yazılım, finans ve sağlık görünüyor. &w 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Üniversiteli oyuncular geliyor 


Dijital oyun pazarı giderek büyürken bu alanda yeni ürünler geliştirmenin önemi de artıyor. 
Büyük oyun stüdyoları ile rekabet edecek oyun geliştirme şirketlerimizin oluşması için artık üniversitelerde özel bölümler var. 


Murat Yıldız 


ürkiyede 800 milyon dolarlık dijital oyun pazarı var, Artık ülkemizin 


yalnızca tüketici değil aynı iç ve dünya pazarına yönelik ürünler geliştirmesi gerekiyor. Bu güne kadar oyun geliştiricilerin büyük bir çoğunluğu hobi olarak bu işi yapan geleneksel programcılar- dan oluşuyordu. Bilgi Üniversitesi içerisinde açılan Dijital Oyun Tasarım Bölümü ise bu alanda başarılı işler yapacak eğitimli insanlar yetiştirmeyi hedefliyor. İlk mezunlarının önümüzdeki sene 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verecek olan bölümün öğrencileri daha şimdiden birçok oyun çıkarmış durumda. İstanbul Bilgi Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Nuri Kara ile, dijital oyunların pazar büyüklüğünü ve bölümün amaçlarını konuştuk. 


Dijital oyun tasarım bölümünün kuruluşuna nasıl karar verildi? Bu alanda özellikle yurt dışında benzer bölümler ve çalışmalar var mı? 

Türkiye'de ilk olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde açılan Dijital Oyun Tasarımı Bölümü Lisans 


programı önümüzdeki dönem 2018-2019 eğitim öğretim yılında ilk mezunlarını verecektir. İletişim Fakültesi altında yer alan bölüm, öğrencileri tasarımdan programlamaya, çizimden, teoriye kadar oyuna ilişkin pek çok alanda donanımlı olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir. Oyun endüstrisinin her geçen gün daha da gelişmesi ve dünyadaki oyun trendlerine 
paralel olarak Türkiye'de de 800 
milyon dolarlara ulaşması, bu alanda eğitim almış ve özellikle dijital oyun kültürüne ve uygulamalarına hakim kişilerin sektöre kazandırılması gerekliliğini ortaya 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çıkarmıştır. Bu noktadan hareketle, dijital oyun tasarımı bölümü kurulmuş ve yurtdışındaki benzerleri de dikkate alınarak içeriği oluşturulmuştur. MIT Game Lab, Vancouver Film School ve Digi-Pen Institute of Technology'da sunulan Oyun Tasarımı programları alanda referans olarak alınabilmekle birlikte, Amerika ve Avrupa'da oyun tasarımının yanı sıra, oyun programlama, oyunlarda sanat ve animasyon gibi çeşitli programların da varlığı göze çarpmaktadır. Akademik açıdan bakıldığında ise “oyun çalışmaları” (game studies) alanında yayınlanmış pek çok makale, kitap vb. 
bulunmaktadır. 


hek) 


Oyun sektörü kodlama ile sınırlı değil. Hem platformlar hem de oyun türleri hızla değişiyor. Bu kapsamda müfredata nasıl karar veriyorsunuz? 

Dijital oyun tasarımı müfredatının oluşturulmasında dün- 


yadaki alana ilişkin programların içeriği incelenmekte ve her yıl gerekli güncellemeler yapılmaktadır. Müfredatta yer alan 70- runlu derslerde programlamaya giriş, analog oyun tasarımı, yaratıcı düşünme, grafik tasarım ve Unity ile oyun geliştirme gibi temel dersler verilirken, aynı zamanda ileriki yıllarda üç boyutlu oyun tasarımı, Unreal ile oyun geliştirme, oyun veri analizi gibi ileri düzey dersler sunulmaktadır. Bununla birlikte öğrencilerin alana ilişkin entelektüel seviyelerini arttırmak ve akademik bilgi ve becerilerini yükseltmek için oyun kültürü, dijital oyun tarihi, proje yönetimi ve oyun mekanikleri gibi teorik dersler de müfredatta yer almaktadır. 
Seçmeli dersler dijital oyun tasarımı bölümümüzde önemli görülmekte ve öğrencilerin farklı alanlarda uzmanlaşabilmelerinin önünü açacak dersler sunulmaktadır. Karakter tasarımı, dijital 


Hepsini öğrenciler geliştirdi 


Bilgi Üniversitesi öğrencileri tarafından geliştirilmiş birçok oyun var. Bunlardan bazıları önümüzdek günlerde düzenlenecek Project 04 festivalin- de sergilenecek. 

A Way Out: Puzzle ve stealth mantığını kullanarak hapishane sınırlarından kaçma oyunu. 
Inside: Karakterin kafasının karanlığın sınırları içinde sıkıştığı bir 2.5D platform oyunu. 
Retirement: Oyunda, emekliliğine 5 dakika kalmış bir gümrük memurunun sınırdaki son 5 dakikasını geçirmesine yardım ediliyor. 

Sınır İttirmece: Oyunda, rakip vurularak orta- daki sınır ile rakibin alanı daraltılmaya çalışılıyor. 
To York: Oyunda, karşınıza çıkan olayları ve sınırları atlatıp gerekli malzeme ile şehir sınırına ulaşan ilk oyuncu olmak hedefleniyor. 

Way of Mouse: Oyunda, öğrenilmiş çaresizlik yüzünden oluşan sınırlardan kaçmaya çalışan bir fare kontrol ediliyor. Aynı zamanda diğer hayvanlar da bir deney tesisinden kurtarılmaya ça-Lışılıyor. 
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oyunlar için konsept sanat ve modelleme dersleri buna örnek olarak verilebilir. Sanal, karma ve artırılmış gerçeklik ile yapay zeka gibi yenilikçi teknolojilerin oyun sektöründe her geçen gün daha da baskın hale geleceği öngörülmekle birlikte, ileriki dönem müfredat çalışmalarında bu teknolojilerin kullanıldığı ve uygulandığı içerikler de yer alacaktır. 
Türkiye'deki oyun geliştirme ekosistemini nasıl görüyorsunuz? Üniversitenin bu yönde bir araştırması, raporu var mı? 
İstihdam potansiyeli nedir? 
Türkiye'deki oyun sektörü son 3 yılda bile büyük bir atılım gerçekleştirmiş ve daha önce de belirttiğim gibi 800 milyon dolarlara ulaşan bir seviyeye gelmiştir. 
Pazarın her geçen gün büyümesi, dünyadaki büyük oyun yapım şirketlerinin de dikkatini çekmektedir. Kalkınma Ajansı'nın dijital oyun sektörü üzerine hazırladığı son rapora göre Crytek, 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Taleworlds ve Gram games gibi ülkemiz kaynaklı firmalar Türkiye oyun pazarında önde gelmektedir. Yurtdışı kaynaklı bakıldığında ise bu listeye Riot games eklenebilir. İleriki zamanda daha fazla yurtdışı kaynaklı firmanın Türkiye ofislerinin devreye gireceğini beklemek hayal olmayacaktır. Mezunlarımız Türkiye'de bulunan bu oyun firmalarında programlamacı, oyun tasarımcısı, oyunlarda ses tasarımcısı, oyun senaristi gibi pek çok rollerle görev alabilecekleri gibi, yurtdışındaki master programlarına başvurabilecek ve yurtdışındaki fırmalarda çalışma olanağı bulabilecektir. Eğitim dilimizin İngilizce olması bu noktada önemli bir avantaj olarak görülebilir. 

Büyük oyun firmaları ile iş birlikleriniz var mı? 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü olarak sadece eğitim öğretim ile sınırlı kalmıyor, pek çok etkin-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Kalkınma Ajansı" 
dijital oyun sektörü üzerine hazırladığı son rapora göre 
Crytek, Taleworlds ve Gram games gibi ülkemiz kaynaklı firmalar Türkiye oyun pazarında önde gelmektedir. 


lik de düzenliyoruz. Türkiye'de oyun alanında faaliyet gösteren GameX, Oyunder, Riot games ile çeşitli alanlarda işbirliğimiz bulunuyor. Yakın bir tarihte GameX'in düzenleyeceği Game Jam etkinliğine bölüm olarak ev sahipliği yapacağız. Aynı zamanda bu yıl içinde çizgi roman ve indie oyun geliştiricileri konferanslarını o santralistanbul Kampüsü'nde (o gerçekleştirdik. 
Bölüm olarak 3 farklı Game Jam organize ettik ve hem İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencilerini 
hem de dışarıdan katılımcıları 2 
gün boyunca belirlenen temalar üzerine oyun geliştirmeleri için stüdyolarımızda ağırladık. Bölüm olarak her türlü gelişmeyi yakından takip etmekle birlikte, yakın zamanda sanal gerçeklik gibi farklı oyun teknolojilerine ilişkin workshop ve seminerleri de gerçekleştireceğiz. 

Bölümünüzdeki öğrencilerin geliştirdiği oyun tasarımları var mı? 

Öğrencilerimiz £ düzenledigimiz Game Jam etkinliklerin- de geliştirdikleri oyunlarla pek çok oyun kategorisi (en iyi oyun mekaniği, en iyi ses tasarımı, en iyi grafik tasarımı, en iyi oyun hikayesi vb) alanlarında derece elde ettiler. Ayrıca, 8 — 27 Mayıs tarihlerinde İletişim Fakültesi Project'04. Festivali'nde “sınırlar” temasına uygun olarak, bölüm öğrencileri tarafından geliştirilmiş 5 dijital ve 1 kutu oyunuyla yer alıyoruz. Sınır ittirmece, hapishaneden kaçış, emeklilik ve kapandan kurtulma gibi sınırlar temasına oyun penceresinden bakan farklı projeleri ziyatetçilere sunuyoruz. Yine öğrencilerimiz bizzat kendi geliştirdikleri oyunların sunumunu yaparak, bölüm içinde ürettikleri çalışmaları pek çok kişiyle tanıştırma fırsatı bulmaktadır. ww 


Özlem Baysal Sezgin 
Baysal Sezgin Hukuk Bürosu Yönetici Ortağı 


Ne kadar içindeyiz, ne kadar dışında 


Bir tarafta KVKK, diğer tarafta GDPR. 

İkisi de aynı zamanlarda gündeme gelince ve temelde aynı konuyu düzenleyince ister istemez birçoğumuzun aklı karıştı. 


kısaltmaları havada uçuştu. 
Bununla da kalmadı GDPR'ın içinde miyiz, yoksa dışında mı konusu işin içinden çıkılmaz bir hal aldı. 

Net miyiz, hala tartışılır. 

Nedir bu GDPR'ın kapsamı, bize uygulanması mümkün mü, bu sebeple GDPR'a da uyumluluğu sağlamalı mıyız sorularına karşılık, GDPR'ın uygulama alanına biraz değinelim ve karışıklıkları giderelim istedim. 

Öncelikle kısaltmaların açılımlarından başlayalım. 

Hızlı akan hayatın olmazsa olmazı olan bu kısaltmalardan biri ülkemizde uygulama alanı bulan, diğeri ise Avrupa Birliği tarafından oluşturulmasına rağmen sınır ötesi bir etkiye sahip olan kişisel verilerin korunmasına ilişkin hukuki düzenlemeleri işaret ediyor. 

KVKK Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'muzun, GDPR (General 


İ < VKK diyeceğimiz yerde GDPR, GDPR diyeceğimiz yerde KVKK 


Uzman Görüşü " 


Data Protection Regulation) ise Avrupa Birliği'nin Genel Veri Koruma Regülasyonunun kısaltması. 

Bu yazımda KVKK ile GDPR'ı mukayese etmeyeceğim. Hiç farkı yok da demeyeceğim. Elbette ki farkı var. Aksini söylemek mümkün değil. Çünkü GDPR senelerin tecrübesi, uygulaması ile yoğrulmuş bir regülasyon. 

Küreselleşen dünyanın gerçeği GDPR, Avrupa Birliği dışında olmamıza rağmen sanmayın ki bizi etkilemez. Avrupa Birliği tarafından hayata geçirilmiş olması bu hükümlerin yalnızca Birlik de yerleşik kişi ya da şirketlere uygulanacağı anlamına gelmiyor. 
GDPR sınır tanımayan bir güce sahip. 

Üstelik ihlal edilen hükme göre değişen ancak hiç te yabana atılmayacak tutarlarda -milyon Eurolardan veya bir önceki yılın dünya çapındaki cirosu üzerinden hesaplanan ve hangi meblağ daha yüksek ise onun geçerli olduğu- idari para cezaları öngörüyor. 

Peki, nedir uygulama alanı? 

“Bölgesel Kapsam” başlıklı 3. maddesine baktığımızda GDPR; 

1- Birlik içindeki bir veri sorumlusu veya veri işleyenin kuruluşunun faaliyetleri kapsamındaki kişisel 

veri işlemelerine uygulanır. Bu durumda işleme faaliyetinin, AB sınırları içinde olup olmadığı önemli değil. 
Dolayısıyla AB dâhilinde bir şirkete sahipseniz doğrudan GDPR'ın uygulama alanında olacağınızı söylemek mümkün. Bununla birlikte “kuruluş” kavramını dar yorumlamamak gerektiğini, yani kuruluş-şirket yanılsamasına düşmemeniz gerektiğini de belirtmek isterim. Çünkü Avrupa Birliği Adalet Divanı vermiş olduğu Weltimmo kararında kuruluş kavramının sadece şirketlerle sınırlı olmadığını değerlendirmiş ve bir kuruluşun varlığının kabulü için gerçek ve etkin bir faaliyetin (bir temsilcisinin, günlük işleri için bir posta kutusunun ve banka hesabının bulunmasının) yeterli olduğu sonucuna varmıştır. 

2- Birlik içinde bulunmayan bir veri sorumlusu veya veri işleyen tarafından Birlik içerisinde bulunan veri sahiplerinin kişisel verilerinin; 

a) bir ücret karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın bu kişilere mal veya hizmet sunulmasına, 

b) bu kişilerin birlik içerisinde gerçekleşen davranışlarının izlenmesine, 

ilişkin olarak işlenmesine, uygulanır. 

Sonuç olarak Avrupa Birliği içinde iş yapan ve/ veya Avrupa Birliği içinde bulunan kişilerin verilerini işleyen şirketlerin vakit kaybetmeksizin öncelikle GDPR'ın kapsamına girip girmediklerini tespit etmeleri ardından da GDPR'ın gerekliliklerini yerine getirmek noktasında uyum çalışmalarına başlamaları gerekmekte. ww 
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Neden daha fazla CIO, CEO olmalı? 
Eski bir CIO'dan cesur tavsiyeler 


Sanjay Mirchandani nadir birisi... Son 14 aydır firmalara teknoloji altyapılarındaki operasyonlarını otomatik hale getirmelerine yardımcı olmada uzmanlaşmış olan Portland merkezli Puppet firmasının CEO'luğunu yapıyor. 


e 5”. 


ge 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nu nadir yapan şey, bir 
CEO olarak önemli bir 
CIO rolünü üstlenmiş 


olması. 2013'e kadar beş yıla yakın bir süre veri depolama devi EMC'nin global CIO'su idi. Neredeyse tüm endüstrilerde çok fazla firmanın işleriyle ilgili birçok şeyi dijitalleştirmeye çalıştığı bir anda daha çok CIO en tepedeki görevi hedeflemeli. Şimdilik birçoğu bunu yapmıyor. 

Mirchandani ile Puppet Conf 2017'deki açılış konuşmasından bir gün sonra bu konu hakkında konuşmaya başladık. Konuşmamızı yakın dönemdeki bir telefon görüşmesiyle sürdürdük. 

“İster havayolu, ister demiryolu isterse de bir otel zinciri olsun tüm firmalar bir yazılım firması olmaya zorlandığında, siz başlangıç için doğuştan bir yazılım firması değilsiniz. Kime yaslanırsınız?” şeklinde konuşuyor büyük ihtimalle CIO'ya... 

“Bana göre bir CIO olmak için daha iyi bir zaman olmamıştı” Bu iddia gayet mantıklı görünüyor. Hemen tüm işletmeler operasyonlarını dönüştüren söylemesi kolay ama yürütmesi güç dijital güdümlü gerçekleri çözmeye çalışıyor. 

Kâğıt üzerinde ClO'arı C-seviyesine sokan şey “dijitalleşmesi” en muhtemel kişi olmaları ve bu yüzden bunun onların zamanı olması gerektiği mantığı takip ediyor. Ama henüz öyle değil. 

Mirchandani bu konu üzerinde yazdığı kitabın ilk safhalarında. Mirchandani'nin önde gelen önermelerinden bir tanesi CIO'ların işletmenin her cephesini anlamada en iyi pozisyonda olduğu: tedarik zinciri; müşteri etkileşimleri; imalat; pazarlama. 
Dijital değişiklikler bunların tamamını etkiliyor. 

“Bana göre işte bu bir sonraki 


CEO'nuzu yetiştirmenizde Ci mesleğini mükemmel bir aday yapıyor, şeklinde konuşuyor. 

Mirchandani için bunun nasıl gerçekleştiğine bakalım. Asya Pasifik bölgesinde 10 yılı aşkın bir süre Microsoft operasyonlarını yürüttükten sonra şimdi Dell Technologies'in bir parçası olan IT devi EMC'ye geçti. İlk önce global mükemmeliyet merkezini çalıştırdı. Fakat 2008 yılında firmanın uzun süreli CEO'su Joe Tucci CIO'luk teklif etti ve onu ikna etmesi gerekti. 

“Ben iş tarafından geliyordum ve dolayısıyla bir IT kariyer 


kişisi değildim” diye konuşuyor Mirchandani. “Joe bana, “Sanjay, bana övünme şansı ver” dedi” Bu pratikte EMC'nin kendi IT ortamlarında yaptığı her şeyi (iyi ve kötü olanlar dâhil) müşterilerle paylaşma manasına geliyordu” 

Görevi bir emir olarak üstlendi. EMC sadece dünyaya IT'nin daha iyi nasıl yapılabileceğini gösterme arayışında degildi aynı zamanda yol boyunca karşılaştıkları hatalardan dünyanın nasıl ders çıkartabileceği 


Kâğıt üzerind 
C1O'ları 
C-seviyesine 


e 


sokan 


şey "dijitalleşmesi" 


en muhtemel 


kişi olmaları ve 


bu yüzden bunun 


onların zama 


n 


olması gerek mantığı takip 


iği ediyor. 


Ama henüz öyle 


değil, 


üzerinde de çalışıyordu. Kendi servislerinin bir müşterisi halini alarak neyin iyi çalıştığı, neyin iyi çalışmadığını öğrendi ve onun IT ekibi elde edilen derslere dair teknik dokümanları paylaştı. “IT organizasyonumuzun Oo müşteri merkezli bir biçimde çalıştığın- dan emin olmak istiyordum ki böylelikle ben de bir müşteri odum;' diye konuşuyor. Bir müşteri olarak beğenmediği şeyleri gördüğünde eski alışkanlıklarını terk etmeleri için ekibine baskı kurdu. “Şayet IT içerisindeyseniz kendi çözümlerinizi çıkarmak zorundasınız gibi eski bir düşün- 


İn R 


e te 


ce yapısı vardı” diyor Mirchandani. “Zaman zaman Amazon Web servisleri ve diğerlerinden rekabetçi teklifler alarak onları daha iyi yapmaya zorladım” 

Söz konusu deneyim ona bir işletmeyi kendi başına yürütmedeki operasyonel uyum hissini sağladı ki bunun ileride CEO olmak isteyen her CIO'nun yapması gereken bir şey olduğunu düşünüyor. 

“İşletmeler içerisinde fırsat eksikliği yok. Bir CEO olarak 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ben her zaman insanların kendi büyüme fırsatlarını üstlenmelerini bekliyorum;' diye konuşuyor. 
“Kendi ürününüzün bir müşteri olmak önemli. Ne sağladığınızı ve ne sağlayamadığınızı anlamak zorundasınız” 

Mirchandani'nin CIO rolü 2013'e kadar sürdü ve EMC ile onun alt firması VMware bünyesinde diğer görevlerle devam etti. Puppet'ı çalıştırma teklifi 2015'te geldi. “EMC'de Puppet'ı kullanıyordum ve onu seviyordum” diye konuşuyor. 
“Bir firma olarak bulunduğu aşamayı ve peşinde olduklarını beğeniyordum” Kendisi 15 aydır Puppet'ın CEO'su. 

Tabi daha yüksek profilli pozisyonlardan yükselen diğer eski CIO'lar mevcut. Bunlara bir örnek ödeme devi First Data başkanı olmak üzere J.P. Morgan'daki CIO rolünü 2013 yılında bırakan Guy Chiarello. Bir diğeri Goldman Sachs'dan Marty Chavez, bu yılın başlarında Wall Street finans devinde CFO'luğa yükseldi. Bir diğer yüksek profilli eski CIO'lar arasında bir zamanlar Intel CIO'su olan Dianne Bryant var; 17 milyar dolarlık veri merkezi işi için ayrılan Bryant geçen ay Google Cloud'da COO titrini aldı. Rebecca Jacoby network devi Cisco Systems'ın CIO'lugunu 11 yıl sürdürdükten sonra 2015'te operasyonlar kıdemli başkan yardımcılığına terfi etti. 
Peki, tutkulu bir CIO ne yapmalı? “Teknoloji konuşmayı bırak ve iş konuşmaya başla” diyor Mirchandani. “Gigahertz, petaflop, ve bakım pencereleri hakkında konuşmayı bırak ve başınızı işletmenizi etkileyen degişikliklere çevirin. Bunları devreye sokmada belirleyici bir rolü nasıl oynayabileceğinizi anlayın” Bunun sonrasında hem içerideki hem de dışarıdaki müşteri- 


- 
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Genel olarak şimdi 
C10O'lar için işin 

her cephesine aktif bir biçimde dâhil olma zamanı. Dijital dönüşüm her şeye dokunurken CIO'un fikirleri daha büyük stratejik kararlar üzerinde ağırlığa sahip. 


lerinizle zaman geçirdiğinizden emin olun. “İlk tepkileri birinci elden almalısınız” şeklinde konuşuyor. “Nihayetinde müşteriniz sizi nasıl düşünüyorsanız siz o'sunuz” 

Son olarak yürümeyen şeyleri arayıp bulun. “İnsanların günlük olarak nelerle mücadele ettiğini görmelisiniz. Bu sıkıntıların çözümüne yardımcı olup olamayacağınıza bakın” 

Genel olarak şimdi C1O'lar için işin her cephesine aktif bir biçimde dâhil olma zamanı. Dijital dönüşüm her şeye dokunurken C1IO'un fikirleri daha büyük stratejik kararlar üzerinde ağırlıga sahip. 

“Şurası gerçek ki, artık dijitalin önemi hakkında ikna edecek kimse kalmadı” diyor Mirchandani. 
“Şayet bir CIO iseniz tam zamanı. 
Masadaki en güçlü ses sizin” 

Bunu yaşayan eski 
CIO'dan cesur tavsiye. ww 


bir 


Emre Erkıran 
ISO 27001 Baş Denetçisi Bilgi Güvenliği Uzmanı 


Kurumsal bilgi güvenliği nasıl sağlanır? 


Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle beraber, kullanım alanları da artmaktadır. Her ne kadar teknolojiden faydalanmış olsak bile siber saldırılara karşı güvenliğimizi ilk önce kendimiz sağlamalıyız. 
Bu yazımda kurumsal firmaların bilgi güvenliğini sağlaması için yapacakları temel maddelerden bahsedeceğim. 


sorumluluklarını, bu kişinin nerelere erişeceği, hangi kaynakları kullanacağını belirlemelidir. Bu işlemlerden sonra İK ile TT arasında bir proses oluşturularak erişim verilmelidir. Ayrıca işe alınan her kişiye işe girişlerden sonra genelde oryantasyon eğitimleri veriliyor. Benim önerim, bilgi güvenliği konusunda da kişilere en azından temek olarak: parola politikası, e posta kullanımı, bilgi güvenliği ihlallerinde kiminle iletişime ge- 


* 
Ja kaynakları departmanları kişileri işe almadan önce görev ve 


Kurum içerisinde ullanılan uygulamaların, güncellemeleri belirli periyotlarda ontrol edilmeli ve gerekli güncellemeler yapılmalıdır. Bu işlemlerin hepsi belirli bir politika veya prosedürlere bağlı olarak yapılması süreklilik açısında daha verimli olacaktır. 


Uzman Görüşü " 


çeceği gibi konularda bilgi verilmeli ve ek olarak ta işe alınan her kişiye Bilgi Güvenliği Taahhütnamesi imzalatılmalıdır. Parola politikasının yanı sıra, temiz masa temiz ekran, fiziksel güvenlik gibi konularda da bilgi verilmelidir. Bu eğitim süreci işe alındıktan sonrada belirli periyotlarda verilerek firma içerisinde bir bilgi güvenliği farkındalığı sağlanmalıdır. Bu tamamen firmanın kendi inisiyatifinde olup 

İster sunum olarak ister e-learning şeklinde (farkındalık eğitimleri verilmelidir. Benim tavsiyem kişi sayısının 500 ve üzeri olduğu kurumlarda bu e-learning şeklinde olabilir. 

IT veya güvenlik departmanlarında sürekli olarak yeni tehditler karşısında bilinçli olması ve eğitim alması gerekmektedir. Firma içerisinde varlık ve envanter listesinin oluşturularak, riskler belirlenmelidir. 

Kurum içerisinde kullanılan uygulamaların, güncellemeleri belirli periyotlarda kontrol edilmeli ve gerekli güncellemeler yapılmalıdır. 
Bu işlemlerin hepsi belirli bir politika veya prosedürlere bağlı olarak yapılması süreklilik açısında daha verimli olacaktır. 

Yedekleme konusu da ayrıca dikkate alınması gereken bir konu. 
Yedekleme noktaları belirlenip, önem ve ihtiyaç derecesine göre belirli periyotlarda yedekleme yapılmalı. 

Kritik sunucular, kritik uygulamalar örnek verilebilir. Her kurum için, vermekte olduğu hizmeti herhangi bir nedenden dolayı veremez duruma gelmek çok ciddi sorunlar doğurur. Bu nedenle, olası sorunları planlayıp, tedbirleri önceden almak gerekmektedir. İş sürekliliği farklı lokasyonlarda felaket kurtarma oluşturularak sağlanabilir. 

Son olarak internet üzerinden 

crackli uygulamalar kullanmayaım, Ge 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ijital dönüşüm gibi yeniliklerin sunduğu imkanlardan faydalanmak 


yöneticilerin hoşuna gider. Bu nedenle IT'ye yeni gelir kaynakları oluşturmak, müşteri katılımını iyileştirmek, işlemleri optimize etmek ve diğer taraftan teknolojinin sihirli, dönüştürücü güçlerini kullanma yöntemlerini araştırmak onlar için önemlidir. 
Çalışanlar, tüketici uygulamalarının ve deneyimlerinin kısa sürede sağladığı memnuniyete ve 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Yapay zeka İT'nin rolünü nasıl dönüştürecek? 


sadeliğe alışıktır. Bu nedenle kurumsal altyapıdaki uygulamalarda daha fazlasını beklerler. 

TT ekiplerinin büyük bir kısmı organizasyona değer sağlama ve iş arkadaşlarına daha iyi destek sunma imkanlarına karşı ilgilidir. Ancak bu konularda ciddi zorluklarla karşılaşıldığı bir gerçektir. 

Her zaman olduğu gibi az ile çoğu başarmak önemlidir. Daha az para, daha az çalışan ve göreceli olarak daha az zaman. Tüm bu şartları yerine getirmeye ça- 


Yapay zeka teknolojisindeki gelişmelerle, üretkenlik ve verimliliğin artırılması konusunda sağlanan yenilikler, LT departmanının maliyet odaklılıktan inovasyona yönelen bir duruşa doğru dönüşümünü sağlıyor. 


lıştığınızda ise bir gün size yeterli olmayabilir. 


IT için yapay zeka: 

Teoriden pratiğe 

2018 yılında yapay zeka ve makine 
öğrenme teknolojileri çözümün doğal bir parçası olmayı başardı. 
Yapay zeka çözümleri her geçen gün kişiler tarafından yerine getirilen daha fazla işlevi yürütebiliyor. Bu sayede TT ekiplerinin mevcut çalışanları ile daha farklı işlere yönelmesi mümkün oluyor. 


Yapay zekanın özellikle küçük ve tekrar eden görevleri otomatikleştirmede iyi olması IT ekibinin büyük projelere ve karmaşık problem çözme süreçlerine odaklanmasını mümkün kılıyor. Kısacası otomatikleştirilen görevlere ait iş yükünün ortadan kalmasıyla daha daha önemli dağıtım ve operasyon işlerine vakit ayrılabiliyor. 

Organizasyon içerisinde yapay zeka çözümleri geliştirebilecek bant genişliğine ve kaynaklara sahip IT ekiplerinin şanslı olduğu şüphe götürmez bir gerçek. Ancak bu imkâna sahip olmayan organizasyonlar için neyse ki yapay zeka teknolojisini kullanmayı mümkün hale getiren imkanlar bulunuyor. 
Üçüncü parti ürün ve hizmetlerle IT ekiplerinin üretkenlik ve verimliliklerini ileri taşıyabilmeleri mümkün. 

Günlük analizi. Günlük analizi makine öğrenimi algoritmaları için insanların farkına varamadığı önemli kalıpları ortaya çıkarma bakımından zengin imkanlar sunan büyük veri özelliklerinden birisidir. Loom Systems gibi şirketler problemleri önceden tespit etmek ve gerçek zamanlı olarak kök analizi gerçekleştirmek için günlük analizinde yapay zeka teknolojisinden faydalanmaktadır. 

Çalışan desteği. Her TT destek ekibi çalışanlardan sürekli ve tekrar tekrar gelen soruların yüksek öncelikli projelere odaklanmayı olumsuz etkilediğini bilir. Artık günümüzde Spoke gibi doğal dil işleme ve makine öğrenme gibi özelliklere sahip akıllı otomasyon teknolojileri sohbet, e-posta ve SMS gibi yöntemlerle çalışanların sorunlarını otomatik olarak çözebiliyor. 

Hiçbir insan siber güvenlik tehditlerinin sürekli olarak değişen dünyasını gerçek zamanlı olarak izleyebilecek, tanımlayacak ve savunma mekanizmaları geliştire- 


bilecek nitelikte değildir. Neyse ki günümüz yapay zeka teknolojisi güvenlik konusundaki çıtayı bir adım daha ileri taşımayı başardı. Deep Instinct, derin öğrenme algoritmalarını kullanarak siber güvenlik tehditlerini yüzde 98'in üzerindeki bir oranla algılayabiliyor ve sadece yüzde 0,013'den az yanlış pozitiflik oranıyla otomatik olarak tespit edebiliyor. TT ekiplerinin odaklarını tekrar eden görevlerden uzaklaşması ve analizlerin yapay zeka tabanlı otomasyona 


uygun hale gelmesiyle kişilerin zamanlarını ve yeteneklerini gerçek anlamda ilerleme sağlayacak insanların karar vermesi gereken işlere odaklaması mümkün. 


IT'yi çığır açan bir departmana dönüştürmek 
Yapay zeka adaptasyonunu gerçekleştirmek IT ekibinin mevcut profilini geliştirmesi ve organizasyona daha fazla değer katması bakımından önemli bir adım. 
Yapay zeka teknolojisine sahip 


Üçüncü parti ürün ve hizmetlerle 

IT ekiplerinin üretkenlik ve verimliliklerini ileri taşıyabilmeleri mümkün. 


pazarlama otomasyonu araçları satış ve pazarlama ekiplerine yatırımın daha hızlı geri kazanımın- da önemli avantaj sağlıyor. Yapay zeka koçluğu ağları müşteri hizmetleri temsilcilerinin daha iyi telefon desteği sağlamalarını mümkün kılıyor. Yapay zeka analiz araçları çalışanların bir veri bilimcisiyle (| çalışıyormuşçasına raporlar oluşturabilme imkanı sunar. Bu ve buna benzer pek çok konuda yapay zekadan faydalanarak çalışan verimliliği arttırılabilir. 


IT departmanı yapay zeka uygulamalarının diğer departmanlar için potansiyelini ve değerini ortaya çıkarmada kilit bir noktada yer alıyor IT departmanın diğer departmanlara desteği ile yapay zeka yazılımlarının doğru şekilde kullanılması, ihtiyaç duyulan doğru çözümlerin belirlenmesi, kurumsal hedeflere göre uygulamaların özelleştirilmesi ve yeni çözümlerden en iyi şekilde faydalanılması için çalışanları eğitilmesi bakımından önem taşıyor. 
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Strateji 


Bu detaylar IT departmanının organizasyona sağlayacağı faydaları, kurumsal altyapıya doğrudan etkisini ortaya koymak için önemli fırsatlar olarak dikkat çekiyor. 

Yapay zeka bir inovasyon birimi olarak TT departmanının daha saygın hale gelmesini sağlayabilir. 
IT departmanının maliyet odaklılıktan çığır açan bir departmana dönüşmesinin sırrı bu noktaya yer alıyor. 


İlk gelen kazanır 

2017 yılında MIT Sloan Management Review tarafından yayınlanan anket sonuçlarına göre IT ekiplerinin yapay zeka adaptasyonu konusunda önemli adımlar atması gerekiyor. Nitekim yöneticilerin yüzde 85'i yapay zekanın şirketlerinin büyümesi veya sürdürülebilir rekabet avantajı 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sunması gibi konularında fayda sağlayacağına inanmasına karşın sadece yüzde 20'si yapay zeka teknolojisin etkin şekilde kullanması dikkat çekiyor. 

Yapay zeka teknolojisine adaptasyon sağlayan ilk şirketlerin ilerleyen süreçte daha yavaş adaptasyon sağlayan rakipleri karşısında stratejik avantaj sağlayacağı ifade ediliyor. 2017 yılında MCKinsey & Company tarafından yayınlanan bir diğer raporda yapay zekaya adaptasyon sağlayan ilk şirketlerin rekabet avantajı sağladığına ve bu farkın hızlı bir şekilde açılmaya devam ettiğine dikkat çekiliyor. 

McKinsey raporuna göre CI-O'ların yapay zeka adaptasyonun- da başarılı olmasında teknolojiye odaklanmanın ötesinde yapılacak yeniliklerin ne şekilde kurumsal 


2017 yılında MIT 
Sloan Management 
Review tarafından yayınlanan anket sonuçlarına göre 
IT ekiplerinin yapay zeka adaptasyonu konusunda önemli adımlar atması gerekiyor. 


değer sağlayacağının anlatılması önem taşıyor. Bu kapsamda teknik yöneticilerin okurumsal olayları tanımlaması, doğru veri ekosisteminin oluşturması, doğru ve uygun yapay zeka araçlarını satın alması, satın alınan araçların iş akışı süreçlerine, özellikleri ve kültürüne uyumlu hale getirmesi gerekiyor. Şimdi yıl 2018. Geçmişte yapay zekadan nasıl faydalanabileceği konusundaki teorik konuşmalardan pratiğe doğru yavaştan hareket ettik. Yapay zeka teknoloji ile donatılan çözümler artık kullanılıyor. İşinin ehli olan IT ekiplerinin sunulan yapay zeka çözümleri ile “daha az ile daha fazlasını yap” söyleminin gereklerini yerine getirebiliyor. Artık IT'nin kazandığı saygınlık ile yenilik, organizasyonel değişim ve heyecan zamanı, WE 


DB ClO'yu bir araya getiren YILDA Türkiye çapında 


1 000 etkinlikler ile 
görüş ve amı 


İÇERİK e ETKİNLİK e NETWORKING 


CIO DERGİSİ İLLERE GÖRE İLK 10 DAĞILIMI 


1 İstanbul 9636 6 Denizli 966 
2 Ankara 96.19 7 Adana 4 
3 İzmir 9612 8 Gaziantep 03 
4 Bursa 9 9 Kayseri 93 
Kurumsal IT'ye 5 Kocaeli 6 10 Manisa 2 
yön veren içerik 
Karar alıcılar ile doğrudan iletişim 


Sonuç odaklı etkinlikler ve networking 


Md 


İŞ TEKNOLOJİLERİNDE LİDERLİK 


Tüm dünyada 40'dan fazla ülkede yayınlanan C10 Dergisi, 1G lisansı ile 2010 yılından bu yana Türkiye'de DÜNYA Şirketler Grubu bünyesinde yayınlanıyor. “İş Teknolojilerinde Liderlik” sloganıyla, Türkiye'de 10 bini aşkın kişiye dokunan Cl0, bugün Türkiye'de BT satın almalarının yüzde 70'ini yapan C10'lar ile doğrudan iletişim halinde bulunuyor. Üstelik yalnızca BT satın almalarını gerçekleştiren IT yöneticilerinin değil, çevresinin satın alma kararlarını etkileyen mercilere de ulaşan C10 Dergisi, doğrudan iletişim kanallarını açan, yılda 35'ten fazla (10 Kahvaltıları'na da öncülük ediyor. Alanında lider yayın olan (10 Dergisi, yılda 250'den fazla CIO'dan içerik hususunda görüş alirken, yayınladığı röportaj ve makaleler ile sektöre de yön veriyor. Ayni zamanda, kurumsal etkinliklere de liderlik eden C10, 600'den fazla teknoloji liderini çeşitli etkinliklerle bir araya getirirken, her yıl; dünyanin en 

saygın IT ödül programlarından biri olarak kabul edilen (10 Ödülleri'ni de Türkiye'ye taşıyor. 


Güvenlik 


Güvenliğin dijital 


dönüşümdeki özel rolü 


Özellikle veri ihlalleri, dijital dönüşümün organizasyonları büyük bir risk altında bıraktığını düşünmeye yönlendiriyor. Dijital dönüşüm çoğu kıdemli yönetici için elbette önemli; ancak sıklıkla güvenlik geride kalıyor. 


ijital dönüşüm süreç ve servislerin dijitalleşmesiyle ilgili ki böylelikle 


işletmeler daha çevik olabilir ve müşteri hizmetleri sağlamadan tedarik zinciri ortaklarıyla olan süreçleri iyileştirmeye Okadar daha verimli faaliyet gösterebilir. 
Pazarlama ekibi ürünleri tanıtım şekillerini dönüştürmek, İK bölümü işe alımları iyileştirmek ve 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IT takımı da online hizmetleri anında yinelemek istiyor. 

Bir DX projesini başlatmak için organizasyonların planlama ve strateji aşamasında insanları, süreçleri ve teknolojiyi bir araya getirmesi gerekiyor. Veri analitikleri, nesnelerin interneti, mobil ve sosyal medya gibi teknolojilerin bir fark yaratabileceğini görmeleri için onlara bir 


DIGITAL SECURITY İ— h ön -.. 


fırsat sunarak. Ancak birçok kişi bilgi güvenliğinin büyük sıklıkla döngünün dışında tutulduğuna inanıyor. 


Güvenliksiz dijital dönüşüm riski arttırıyor 

IT ve işletme pazara çıkma hızlarını iyileştirmek üzere çevik ve DevOps gibi teşebbüslerin peşinde koşarken, güvenliğin rolü 


risk ve güvenlik üzerindeki etki hakkında sonradan sorulan sorularla kısıtlanıyor. Kısaca, dijital dönüşüm müşteriye değer katma üzerine odaklandığından çekirdek güvenlik fonksiyonlarına çok az dikkat veriliyor. 

Veri ihlali ve açık rakamların- daki artış bazılarının güvenliksiz dijital dönüşümün organizasyonları büyük bir risk altında bıraktığını düşünmeye yönlendiriyor. Gartner'ın yakın dönemdeki tahminlerine göre dijital işletmelerin yüzde 60'ı güvenlik ekiplerinin dijital riski yönetememesi yüzünden 2020 itibariyle önemli hizmet problemlerinden zarar görecek. 

“Dijital işletmeler geleneksel organizasyonlarla karşılaştırıldığında daha hızlı ilerliyor ve maksimum kontrol için tasarlanan geleneksel güvenlik yaklaşımları yeni dijital inovasyon döneminde artık işe yaramayacak, vurgu- su yapılıyor Gartner raporunda. 


Dijital dönüşümde güvenlik arkada mı bırakılıyor? 

Mevcut DX projeleri sıklıkla güvenliği geç dâhil ettikleri ya da hiç dahil etmedikleri için başarısız oluyor. Dell ve Dimensional Research'ün araştırmasına göre durum bu. İşletme yöneticileri güvenlik ekibinin araya girmesi yüzünden dijital dönüşüm çabalarının engellenebileceği korku- su taşıyor. 

Bazı küçük işaretler eğilimin değiştiğini gösteriyor. Kayıtlı ihlal rakamları, sorunlu IoT yazılımı ve tasarım aşamasında güvenlik hareketi (hiç şüphesiz Avrupa Birliği GDPR tarafından desteklendi) yönetim kurulun- da daha büyük bir odağa sahip oldu. “Bugün tüm organizasyonlar ve CIO'lar için güvenliğin en önemli ajanda halini aldığını görüyoruz, diye konuşuyor CCS 


Insight'ın kurumsal araştırma uygulamalarına liderlik eden analist Nick McOuire. 

“Amerika ve Avrupa'da incelediğimiz işletmelerin yüzde 70'i güvenlik bütçelerinin arttığını gösterdi. Yarıya yakın bir kısmı önümüzdeki birkaç yıl içinde muhtemelen bir siber saldırıya maruz kalacaklarını söylüyor. 
Veri güvenliği dijital işyerleri için en büyük yatırım ve en büyük güçlük mobil uygulamalara yaymak ki bu sıklıkla dijital dönüşüm stratejilerinin ilk yüzü,” diyor McOuire. “Kesin kez değişen şey şu ki bugün güvenlik sadece anahtar bir teknik öncelik halini 


Dijital işletmeler 


gelenekse 


organizasyonlarla 


karşılaştır daha hızlı i ve maksim kontrol için tasarlanan gelenekse 


dığında erliyor um 


güvenlik 


yaklaşımları yeni dijital inovasyon döneminde artık işe yaramayacak. 


almadı aynı zamanda o bir iş önceliği de oldu” Bu görüş herkes tarafından paylaşılmıyor. “Firmalarla yaptığım görüşmelerden edindiğim deneyimime göre onlar güvenliğe sözde bağlılar ve o dijital dönüşüm sürecinin temel bir bileşeni değil, şeklinde konuşuyor ). Gold Associates kurucusu ve baş analisti Jack Gold. 

Bu onun önemini bilen ama ne anlama geldiğini bilmeyen CEO'lar yüzünden. Aynı zamanda farklı tedarikçilerden çeşitli çözümleri içeren teknolojik “yama işi” yüzünden. “Gerçekten hepsini bir araya getirmek güç, diyor Gold. 
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# Güvenlik 


McOuire, işletmelerin teknolojik ilerlemeye ayak uydurma savaşı verdiğini itiraf ediyor. 
“Birçok işletme teknolojinin hızlı değişimine yetişemiyor. Gözleriniz kötü niyetli kod saldırılarını görmezden evvel tehdit uzayı dönüşüme uğruyor; diye konuşuyor. “Ayrıca GDPR yapısında önemli mevzuat değişimleri de geliyor ki bu yeni baskıları getiriyor, zayıf güvenlik ve gizlilik süreçlerine sahip olanları mali olarak sorumlu tutuyor” 

“Bunu çoğu işletmedeki genel bir güvenlik yeteneği eksikliğiyle birleştirin. Çoğu, iş verilerine çeşitli cihaz ve bulut uygulamaları üzerinden erişen çalışanlarını doğru biçimde koruyamayan karmaşık eski güvenlik teknolojilerini kullanıyor ve hızla gelişen bir güvenlik pazarınızı mevcut, diye ekliyor McOuire. “İşte bu yüzden bulut erişim güvenliği, kullanıcı davranış analitikleri ve otomatik öğrenme, 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servis olarak kimlik, çok faktörlü yetkilendirme ve örnek mobil saldırı savunması gibi daha yeni güvenlik teknolojileri yükselişte. 
Bu teknolojiler modern bir güvenlik yığınının yeni katmanlarını temsil ediyor; sayıları giderek artan sınırları dışında bulunan daha fazla firma verisini korumak zorunda olan organizasyonları koruyan” 


Güvenliğin dijital dönüşümdeki rolü nedir? 
DX'in bir dizi aşaması mevcut ama güvenliğin doğal olarak onun içinde nereye oturduğu belirsiz. Altimer Group'un dijital dönüşümün altı aşamasında ilerlediğimizde, güvenliğin tüm aşamalara, ya da en azından son aşamalara, dâhil olması gerektiği tartışılabilir. 

Öyle görünüyor ki CISO'lar tüm DX süreçlerinde var olmaya çalışıyor. Söz gelimi geçen yılki bir etkinlikte Los Angeles 


MecGuire, işletmelerin 


teknoloji 


k 


ilerlemeye ayak uydurma savaşı 


verdiğini 


itiraf 


ediyor. "Birçok 


işletme hızlı deği 


eknolojinin şimine 


yetişemiyor. 


Gözlerini 


niyetli kod saldırıların 


z kötü 


görmez tehdit uz 


en ewel ayı 


dönüşüme uğruyor. 


CISO'su Timothy Lee, dijital dönüşümü benimseyen CISO'ların hızla gelişen global pazara adapte olmada organizasyona yardımcı olabileceğini söyledi. “Bizim işimiz sadece fırsat ve riski yönetmekle ilgili değil. Bizim rolümüz siber güvenliği bir başarı aracı ve dijital dönüşümün temelinin bir parçası yapmaya doğru kayıyor; diyor Lee. 

Bu arada Xerox CISO'su Alissa Johnson (Beyaz Saray eski CIO vekili) CISO'nun “güvenliği tasarım sürecinin en başına” yerleştirmesi gerektiğini söyledi. İnovasyonu önleyerek aynı CISO'lar “firmanızın rekabet etme ve konuyla ilgili kalma yeteneğini aksatabilir” 

Geçen haftanın CS050 konferansında National Oilwell Varco CIO ve CISO'su Alex Phillips dijital için güvenlik altyapısının nasıl yeniden odüşünüldüğünü açıkladı ama güvenilir bir partner'le ve adım adım bir sü- 


reçle. Bu ilerleyiş aynı zamanda Gold'un, sadece diğer herkese bir servis sağlayıcısı olmaktan ziya- de güvenliğin kendi dönüşümünü üstlenmesi gerektiği görüşüyle de uyumlu. 

Eski CISO ve şimdi Duo Security baş analisti olan Dougle Copley belki de dijital dönüşüm ikilemini en iyi yakalayan kişi; CISO'”ların TaaS, mikro servisler ve APller tarafından domine edilen bilgi çağının yeni “temel taşlarına” hem kültürel hem de teknolojik olarak yanıt vermek zorunda olduğunu öne sürüyor. 
“CISO ya da benzeri bir rolde olanlar için, organizasyonunuzun yeni iş modellerini ve yeni teknolojileri benimsemesine imkân tanımak yeni ölçü ve bu sizin rolünüz için temel bir gereksinim” 

Güvenliğin dâhil olduğu aşamaları tartışırken McÇOuire güvenliğin en başından dâhil edilmesi gerektiği konusunda hemfikir. “Güvenlik tüm dijital dönüşüm girişimlerinin en başında olmalıdır, ideal olarak en başta planlama ve tasarım safhalarında. Güvenlik düşünülme- den ya da doğru prensipler belirlenmeden tasarlandıklarından 


projelerin sıklıkla geciktiğine ya da zorlandığına şahit oluyorum. 
Bu yüzden güvenlik ekibi nihayet dâhil olduğundan projenin tamamına kırmızı bayrak takılıyor, diye konuşuyor. “En başından dijital dönüşüm çabasının bir parçası olarak güvenliği temin eden firmalar uzun vadede sadece başarılı olmuyorlar aynı zamanda günümüz ikliminde pazara çıkma anlamında çok daha hızlı ilerliyorlar” 


Dijital dönüşüm yeni güvenlik çözümlerine ihtiyaç duyuyor mu? 
McOuire güvenliği destekleme amacıyla yeni teknolojiler için bir talep görüyor. “Sınırların kaybolmasıyla birlikte güvenlik gereksinimleri değişiyor” şeklinde konuşuyor. Çoğu durumda birbirleriyle konuşamayan, ağırlıklı olarak savunma güvenliği ürünlerinin karmaşık bir karışımına sahip müşterilerde bir odak degişikliği görüyoruz. Onlar tespit ve yanıt vermeye imkân tanıyan daha bütünleşik ve eksiksiz bir güvenlik platformuna ihtiyaç duyuyor. 

“İhtiyacın savunmadan, savunma, tespit ve tepkiye kay- 


En başından dijital dönüşüm çabasının bir parçası olarak güvenliği temin eden firmalar 

uzun vadede sadece başarılı olmuyorlar aynı zamanda günümüz ikliminde pazara çıkma anlamında çok daha hızlı ilerliyorlar. 


ması büyük oranda onların altyapıları çapında görülebilirlik ihtiyacı tarafından besleniyor; cihazlar, ağlar ve hem yerinde hem de buluttaki uygulamalar çapında, diye sürdürüyor konuşmasın McOuire. “Firmaların daha geniş bir saldırı yüzeyinde tehditleri tespit edebilmesi ve itibar zedelenmesi ile uyumluluk riskinden kaçınmak için her zamankinden daha hızlı tepki verebilmeye olan gereksinimi sayesinde bu büyük bir değişim. 
İşte bu yüzden pazardaki güvenlik kategorilerinde satın almak etkinliklerinin son birkaç yıl zarfında yükseldiğini görüyoruz. 
Güvenlik pazarı bu yeni dönem için kendini yeniden şekillendiriyor. Modern güvenlik teknolojileri firmaların güvenlik mimarileri oluşturmalarına yardımcı olacak; bilgiişlemin mobil ve bulut çağı için, GDPR altında veri uyumluluğunun yeni dönemi için amaca uygun mimarileri” 

Gold “gevşek sistemleri” bir araya getirmede yapay zekanın potansiyelini görüyor; “samanlıktaki iğneyi bulmak için” ağlar üzerinde yeni anlayışlar sunuyor. 
“Yeni teknolojiye yalnız dijital dönüşüm için gereksinim duyulmuyor aynı zamanda CISO”ların yeni güvenlik modelleri geliştirmesine imkân tanımak için de gerekli,” diye konuşuyor. 

Sonuç itibariyle analistler takımların güvenliği anlayan (ya da bunu bilen çalışanlara sahip), uygun kaynaklara sahip olan ve ardından güvenliğin neden önemli olduğu hususunda organizasyonu eğitebilecek dijital dönüşümden sorumlu bir idareciye sahip olması gerektiğini söylüyor. “Şayet firmanız dijital dönüşüm sürecindeyse ve güvenliği katmıyorsa başarısız olacaksınız. 
Güvenlik olmadan dijital dönüşümün fazla bir manası yok” ww 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İşte 2018'in en büyük sağlık güvenlik tehditleri 


Sağlık hizmetleri; fidye yazılımlar, kripto para madenciliği, veri hırsızlığı, oltalama ve iç tehditleri için popüler bir hedef olmayı sürdürüyor. Sağlık organizasyonlarının kritik doğası onları saldırganların radarlarına yerleştiriyor. 


TT üketiciler korunmuş sağlık bilgilerinin (PHI) ele geçirilmesi (o konusunda endişeleniyorlar; Anthem ve Allscripts gibi yüksek profilli ihlaller sağ olsun. En son RSA veri gizliliği 
raporu Avrupa ve Amerika'daki 7 
bin 500 tüketici arasında anket düzenledi. Sonuçlar öyle gösterdi ki katılımcıların yüzde 59'u tıbbi verilerinin ele geçilmesi konusunda 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endişelendiklerini söyledi. Yüzde 39'luk bir kesim ise bir hacker'ın tıbbi bilgilerini kurcalayabileceği endişesini taşıyordu. 

Endişelenmek için haklı sebepleri var. Endüstri olarak sağlık hacker'lar için önde gelen bir hedef olmayı sürdürüyor ve aynı zamanda içeriden gelecek tehditler de önemli bir risk oluşturuyor. 


Sağlık hizmetleri neden 

hacker'ların hedefinde? 

Sağlık organizasyonları onları saldırganlar için çekici yapan birkaç özelliğe sahip olma eğiliminde. 
Önemli nedenlerden bir tanesi düzenli olarak yamanlanmayan farklı sistemler. “Bazıları imalatçısının onu üretme biçimi dolayısıyla yamanlanması kolay olmayan gömülü sistemler. Sağlık IT de- 


partmanı bunu yapabilmiş olsaydı, tedarikçinin onları desteklediği yolla önemli problemlere neden olabilirdi? şeklinde konuşuyor KnowBe4'ten baş evangelist Perry Carpenter. 

Sağlık Oo organizasyonlarının kritik doğası onları saldırganların radarlarına yerleştiriyor. Sağlık verisi siber suçlar dünyasında degerli bir emtia ve bu da onu hırsızlık için hedef haline getiriyor. 
Bu risk altında olan şey yüzünden (hastaların sağlıkları) sağlık organizasyonları fidye yazılımların taleplerini daha fazla karşılama eğiliminde. 

Aşağıdakiler önümüzdeki yıl için en büyük sağlık güvenliği tehditleri. 


1. Fidye yazılımlar 

CryptoniteNXT Health Care 
Cyber Research Report 2017 
raporuna göre sağlık alanında 2017'deki en büyük 10 ihlalden altısı fidye yazılım saldırısıydı. Rapor verilerine göre rapor edilen önemli fidye yazılım saldırılarının (500'den fazla hastayı etkileyen) toplam sayısı 2016'daki 19'dan 2017'de 36'ya yükseldi. 

Fidye yazılım saldırılarının bu yıl azalacağına inandıracak hiçbir neden yok. “İnsanlarımızı ve sistemlerimizi daha güçlü hale getirinceye dek fidye yazılımlar başarılı olmayı sürdürecek ve daha fazla ivme kazanacak. Onların kullanmayı sürdüreceği taşıyıcı bir şeyler üzerine tıklayacak ya da bir şeyleri indirecek insan)' diye konuşuyor Carpenter. 

Sebebi basit: Hacker'lar fidye yazılım saldırılarının başarı ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyor zira hastaneler, medikal uygulamalar ve diğer sağlık organizasyonları hasta kayıtlarına erişemediklerinde yaşamları riske atar. Böyle bir durumda yedekler- den uzun bir kurtarma sürecine 


girmek yerine hemen eyleme geçerek istenen fidyeyi ödeme eğiliminde hissedecekler. 

“Sağlık bir iş ama sağlık aynı zamanda insanların yaşamlarıyla uğraşıyor” diyor Carpenter. “İnsanların yaşamlarının en kişisel ve en önemli bölümleriyle etkileşen bir iş yaptığınızda bu karşı bir tehdide neden oluyorsunuz, yanıt vermek için ani bir gereksinim mevcut. İşte bu fidye yazılımları kullanan siber suçlular için oldukça iyi işe yarıyor” 

Bir sağlık organizasyonu fidye yazılımından kurtulamadığındaki etkisi çok büyük olabilir. Elektronik sağlık kayıtları (EHR) firması Allscripts Ocak ayında bir fidye yazılım saldırısına maruz kaldıgında durumunun önemi açığa çıktı. Saldırı iki veri merkezini hedef aldı ve bazı uygulamaların offline olmasına neden olarak sağlık sağlayıcı müşterilerinin binlercesi- nin etkilenmesine neden oldu. 


2. Hasta verilerinin çalınması Siber suçlulara göre sağlık verileri finansal verilerden çok daha değerli olabilir. Trend Micro'nun 


ve diğer ti ullanabi 


Hacker sürücü ehliyetleri gibi 

esmi evrakları elde etmek için ID artlarındaki verileri 


bbi verileri ir ki Trend 


icro raporuna 


göre ehliyeti de 


yaklaşık civarında 


70 dolar 
satabilir. 


Sağlık Endüstrisi mikro siber suç ve diğer tehditler raporuna göre çalınan sağlık sigortası kimlik kartları karanlık webde en azından 1 dolara satılıyor ve medikal profil fiyatları 5 dolardan başlıyor. 

Hacker sürücü ehliyetleri gibi resmi evrakları elde etmek için ID kartlarındaki verileri ve diğer tıbbi verileri kullanabilir ki Trend Micro raporuna göre ehliyeti de yaklaşık 170 dolar civarında satabilir. Eksiksiz olarak ele geçirilen bir kimlik (hasta bir kişinin PHI ve diğer kimlik verilerinden elde edilen) 1000 dolara satılabilir. 
Karşılaştırılacak olursak, karanlık web'de kredi kartı numaralarının tanesi kuruşla satılıyor. 

“Sağlık kayıtları söz gelimi kredi kartlarından çok daha degerli çünkü onlar tek bir yerde çokça veriyi bir araya topluyor” diye konuşuyor Carpenter. Buna kişilerin finansal bilgileri ve önemli arkaplan verileri de dâhil. “Kimlik hırsızlığı için ihtiyacınız olan her şey orada” 

Suçlular sağlık verilerini çalma yöntemleri hakkında kurnazlaşıyor. Sahte fidye yazılımlar buna 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bir örnek. “Fidye yazılımı gibi görünen bir malware ama fidye yazılımın yaptığı tüm o kötü şeyleri yapmıyor” diyor Carpenter. “Gizliden gizliye suçluların ileri bir tarihte fayda sağlayabileceği sağlık kayıtlarını çalıyor veya diğer casus yazılımları veya malware'leri kurmak üzere sistemler arasında hareket ediyor” 

Bir sonraki başlıkta açıklandığı üzere sağlık alanında çalışanlar da hasta verilerini çalıyor. 


3. İç tehditler 

Yakın zamanda yayınlanan Verizon korunan sağlık bilgileri veri ihlali raporuna göre ankete katılan sağlık sağlayıcılarındaki ihlallerden sorumlu tüm saldırı aktörlerinin yüzde 57.5'i içeriden kişilerdi. Yalnızca yüzde 42'lik kesim dışarıdan saldırganlardı. Finansal kazanç yüzde 48 ile içeriden gelen tehditlerdeki an motivasyondu. 
Dışarıdaki saldırganlar için finansal kazanç tüm durumların yüzde 90'ındaki motivasyondu. 

İçeriden kaynaklı ihlallerin önemli bir bölümü eğlence ve merak motivasyonuna sahipti. 
Çoğunlukla iş sorumlulukları dışındaki verilere erişmek (meşhur kişilerin PHPlarına bakmak söz gelimi.) Casusluk ve kin de diğer motivasyonlar arasında. “Bir kişi sağlık sistemi içerisindeyken onun tıbbi kayıtlarına erişim sağlayan düzinelerce insan var, şeklinde konuşuyor Fairwarning CEO'su Kurt Long. “Bu nedenden ötürü sağlık kurumları gevşek erişim kontrollerine sahip olma eğiliminde. Ortalama bir çalışan çok fazla veriye erişebiliyor zira insanlara hizmet verebilmek için verilere hızla erişebilmeleri gerekiyor” 

Bir sağlık organizasyonun- da farklı sistemlerin çokluğu da bir etken. Bu sadece faturalama ve kaydı içermiyor anı zamanda onkoloji, teşhis ve diğer bağımsız 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klinik sistemleri de içeriyor. “İşin mali tarafı kimlik hırsızlığında kullanmak için hasta verilerinin çalınmasından tıbbi kimlik hırsızlığı dolandırıcılık şemalarına kadar her şey olabilir. Bu endüstrinin rutin bir parçası haline geldi? diyor Long. “İnsanlar kendileri, arkadaşlar veya aileleri için faturaları değiştiriyor, ya da reçete sahtekârlıkları yapıyorlar. Onlar reçeteleri ele geçiriyor ve belli bir karla satıyorlar?” 

“Genel olarak uyuşturucu krizine bakacak olursanız, sağlık çalışanları sistemdeki narkotik reçetelerin oluşturduğu bir altın madeni üzerinde oturuyor, diyor Long. 
“Son veriler bu tür ilaçlarda büyük bir krizin var olduğunu gösteriyor. 
Sağlık çalışanları bunlarını değeri- nin farkında, belki kendileri kullanım alışkanlığı edinmişler belki de mali kazanç için reçetelere erişim sağlıyorlar” 

Long'un açıklamasına göre hasta verilerini çalarak bundan kar sağlayan çalışanlara örnek Memorial Healthcare Systems. 
Firma iki çalışanın 115,000'i aşkın hastanın PHI verilerine eriştiği vakada, firma geçen yıl anlaşma için HIPAA'ya 5,4 milyon dolar ödedi. 
Bu ihlal gelecekte gerçekleşebi- 


lecek içeriden ve dışarıdan tehditlere yönelik olarak Memorial'ın gizlilik ve güvenlik tutumlarını tümüyle değiştirmeye yönlendirdi. 


4. Oltalama 

Oltalama saldırganlar için bir sisteme giriş sağlamanın en popüler yöntemlerinden. Fidye yazılım, kripto madencilik kodları, casus yazılım kurmak için kullanılabileceği gibi veri çalmak için de kullanılabilir. 

Bazıları sağlık alanının oltalama saldırılarına karşı daha hassas olduğunu iddia etti ama veriler tam aksini işaret ediyor. KnowBe4 tarafından gerçekleştirilen çalışmaya göre oltalama saldırılarına maruz kalma anlamında sağlık diğer endüstrilerle aynı seviyede. 
Güvenlik farkındalığı eğitimi almamış olan 250 ila 
1000 çalışanlı sağlık organizasyonları, bir oltalama 
saldırısının kurbanı olma ihtimali, diğer tüm endüstri ortalaması olan yüzde 27'ye nazaran yüzde 27.85. 

Oltalamaya karşı hasiyete gelindiğinde büyüklük önemli. KnowBe4 verisine göre 1,000 ve üzeri çalışana sahip bir ortalama sağlık organizasyonunun oltaya gelme oranı yüzde 25,6. “1,000 ve üzeri çalışana sahip organizasyonlarda biz onların çoğunun biraz daha fazla eğitim aldığını görüyoruz. Onlar aynı zamanda daha karmaşık bir işletim seviyesine sahip zira sıkı mevzuata uyabilmek için farklı sistemleri yerleştirmek zorundalardı; şeklinde konuşuyor Carpenter. 


5. Kripto para madenciliği 

Kripto para madenciliği için sistemlerin ele geçirilmesi tüm endüstrilerde büyüyen bir problem. 
Sağlık alanında kullanılan sistemler kripto para madencileri için çekici çünkü o sistemlerin çalışır durum olmaları hayati. Sistem ne kadar uzun süre çalışırsa 


suçlular o kadar fazla madencilik yapar. “Bir hastane ortamında kripto para madenciliği şüphesi olduğundan makinelerin fişini çekmek için acele etmeyebilirler? 
diyor Carpenter. “İhlal edilmiş makineler ne kadar çok çalışır durumda kalırsa, suçluya o kadar fazla fayda sağlar” 

Bu bir sağlık tedarikçisinin bir kripto madencilik operasyonunu tespit edebileceği varsayımına dayanıyor. Kripto madencilik sistemlere zarar vermiyor ama sistem kaynaklarını ciddi biçimde tüketiyor. Onu tespit etmenin en olası yolu sistemlerin ve verimliliğin düştüğü zamanlardır. Bazı kripto saldırganlar tespit riskini azaltmak için kodlarının gazını kesecektir. Birçok sağlık organizasyonu kripto madencilik saldırılarının türünü belirleyecek ve sorunu düzeltecek TT' ya da güvenlik çalışanlarına sahip değil. 


Sağlık güvenliği tehditlerini azaltacak ipuçları 

Kritik sistemlerin yamalanması ve güncellenmesinde daha iyi bir iş çıkartın. “Gerçek şu ki yamalanmamış eski sistemler orada duruyor ve kritik ekipmanlar olarak fidye yazılımlar için büyük bir açığa neden oluyorlar” şeklinde konuşuyor Carpenter. Bunlar güç olabilir zira yamalama süreci kritik sistemleri aksatabilir ya da tedarikçinin sistemleri destekleme yeteneğine zarar verebilir. 

Bazı durumlarda bilinen açık- lar için herhangi bir yama mevcut olmuyor. Carpenter sistemlere yamalayamadığınız ya da güncelleyemediğiniz durumlarda tedarikçiye baskı kurmanızı tavsiye ediyor. “Tedarikçiye karşı girişken olun ve bu sistemlerin neden güncellenmediğini sorun, endüstri olarak baskıyı sürdürün” 

Çalışanları eğitin. KowBe4 çalışmasına göre oltalama dene- 


E 


melerini tanımaya yönelik çalışanların eğitilmesi hususunda sağlık ortalamanın altında. Birçok sağlık organizasyonu küçük (1,000 çalışandan az) ve bu da bir etken olabilir. “Bu sadece onlara yapılacak doğru şeyi söylemek değil” diyor Carpenter. Oltalama linklerine tıklamamaları için onları eğitecek davranışsal durum programı oluşturmakla ilgili” 

Söz konusu program sahte oltalama e-postalarının gönderilmesi manasına geliyor. Linklere tıklayan çalışanlar yaptıkları şeyle ilgili anında geri besleme almalı ve gelecekte doğru şeyi nasıl yapabilecekleri anlatılmalı. Bu tür programların çok önemli bir etkisi olabilir. 

Eğitim işe yarıyor, şayet zaman içerisinde kesintisiz olarak uygulanırsa. KnowBe4: araştırması öyle gösteriyor ki 250 ila 999 çalışana sahip sağlık organizasyonları bir yıllık oltalama eğitimi ve testleri- nin ardından yüzde 27.85 olan oltalama hassasiyetini yüzde 1.65'e düşürebilirler. 


Bir oltalama saldırısı ne kadar kişiselleşmiş olursa başarı şansı o kadar yükselir. 
Bir oltalama saldırısında, saldırgan olabildiğince hedefteki kişi hakkında fazla bilgi edinmeye çalışır. 
“Eğer ofis içinde irtibat kurulabilecek başka bir kişinin ismi verilirse, saldırgan o isimleri kullanarak güven inşa edebilir. 


Çalışan bilgilerine dikkat edin. 
Bir oltalama saldırısı ne kadar kişiselleşmiş olursa başarı şansı o kadar yükselir. Bir oltalama saldırısında, saldırgan olabildiğince hedefteki kişi hakkında fazla bilgi edinmeye çalışır. “Eğer ofis içinde irtibat kurulabilecek başka bir kişinin ismi verilirse, saldırgan o isimleri kullanarak güven inşa edebilir; diye konuşuyor Carpenter. 

Tehditlere karşı savunma ve yanıt verme yeteneğinizi güçlendirin. “Beni endişelendiren birinci şey (sağlık güvenliği hakkında) sağlık sağlayıcılarının tespit edildikten sonra bir vakayı uygun bir biçimde inceleme becerisindeki eksiklik, onu belgeleme ve zararı değerlendirememe. Aynı zamanda yasal birimlerle birlikte yeterli hukuki çalışmalar yürütememeleri. Onlar aynı zamanda bunun bir daha hiç gerçekleşmemesi için durumu tamamen iyileştirecek ekibe sahip değiller” diye konuşuyor Long. Onun tavsiyesi: “Çalışanlar doğru uzmanlığa sahip olsun ya da partnerler üzerinden bunu halledin” O aynı zamanda güvenliğinin yönetim kurulu seviyesinde bir öncelik olması gerektigini ifade ediyor. “öncelik kazandırılmış güvenlikten sonra ilk adım uygulanabilir deneyime sahip bir CISO'ya sahip olduğunuzdan emin olmaktır” 

Daha küçük sağlık tedarikçiler bir CISO görevlendirecek yeterli kaynaklara sahip olmayabilir fakat onlar yine de güvenliğe öncelik tanımalı, diyor Long. “En yüksek seviyede güvenlik deneyimine nasıl erişim sağlayacakları hakkında daha yaratıcı olmaları gerekebilir. 
Bu ortaklık veya yönetimli güvenlik servisleri üzerinden olabilir. 
“Benim hastalarım güvenliği hak ediyor ve ya ortaklık yoluyla ya da buraya doğru insanları getirerek bunu halledeceğim” diyerek adanmak elzem” ww 
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» Kariyer 


ir özgeçmiş yazmak ko- 
B lay bir iş değil, oyunda ne kadar uzun süredir yer aldığınız veya beceri ve deneyimlerinizden ne kadar emin oldugunuz önemli değil. Fakat süreci kolaylaştıracak ve özgeçmişinizi doğru insanların dikkatini çekecek bir dokümana dönüştürecek bazı adımlar mevcut. 
Şayet özgeçmişiniz istediğiniz ilgiyi çekmiyorsa, o zaman aşağıdaki yaygın hatalardan en azından 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birini yapmış olma ihtimaliniz 


yüksek. 


1. Tutarsızlıklara izin vermek Başlangıç tarihlerinin doğru biçimde sıralanmamış olması dahi işverenler için bir kırmızı bayrak manasına gelebilir. 

”Tarihlerinizi kontrol edin. 
Her şeyin her yerde yerli yerinde olduğundan emin olun; LinkedIn'de, özgeçmişinizde, personel kayıtlarında; çünkü bunu 


8 yaygın özgeçmiş yanlışı... 
Düzeltmek için ipuçlarınız hazır! 


Kariyerinizi şekillendirmek isterken aşağıdaki en büyük özgeçmiş hatalarından birini hiç yaptınız mı? Öyleyse bir sonraki hayalinizdeki işe başvurmadan ewel özgeçmişinizi inceleyip güncellemek için biraz zaman ayırın. 


kontrol edebiliriz ve öyle de yapacağız. Bir diğer alan da iş unvanınız. Sahip olduğunuzdan başka, şişirilmiş bir unvanla bizi aptal yerine koymaya çalışmayın. Bu kolaylıkla doğrulanabilir; şeklinde konuşuyor Winter Wyman personel müdürü Frank Dadah. 

Bu hatanın çözümü: Özgeçmişinizi göndermeden önce tüm bilgilerin LinkedIn profilinizle ve personel kayıtlarınızla aynı hizada olduğundan emin olun. 


2. Çok uzun tutmak 

Özgeçmiş uzunluğuna dair standart tavsiye onu bir ya da iki sayfayla sınırlı tutmaktır. Yeni ve kıdemsiz çalışanlar bir sayfaya yakın bir özgeçmişe sahip olacaktır ama siz kariyerinizde ilerledikçe ikinci sayfayı doldurmaya başlayacak daha değerli bilgilere sahip olacaksınız. Deneyimli bir TT profesyoneli çok rahat 3 sayfayı doldurabilir; zamanı geçmiş beceri ve deneyimleri eledikten sonra bile. 

Ne kadar uzun sorusu genellikle şuna dayanıyor: Şayet özgeçmişiniz en uygun bilgi haricinde bir şey içeriyorsa, çok uzundur. 
Personel yöneticisinin ve işe alım yapacak kişinin dikkatini çekmek için en etkileyici başarılarınızı, mükâfatlarınızı öne çıkartın. 

Bu hatanın çözümü: Özgeçmişinizi nasıl kısa ve güzel tutacagınızı, bu mümkün olmadığında kuralları etkileyici bir biçimde nasıl aşabileceğinizi öğrenin. 


3. Odaklanmada 

başarısız olmak 

Özgeçmişiniz için bir odak oluşturmak her şeyi birbirine bağlayacak bir referans noktası sağlayacaktır. Bu iş deneyiminiz, becerileriniz ve başarılarınız arasında akıcılık hissi yaratmanıza yardımcı olur. 

Özgeçmişiniz için bir odak bulmak düşündüğünüzden daha kolay. Bir çalışan olarak sizi benzersiz yapan şeyi ve sahanızdaki diğer kişilerden nasıl farklı oldugunuzu düşünün. Veya geçmiş deneyim ve başarılarınızı öne çıkartmanın bir yolunu bularak onların yeni iş gereksinimleri ve becerilerine nasıl dönüşebileceğinizi gösterebilirsiniz. 

Bu hatanın çözümü: Özgeçmiş yazarı ve Ouantum Tech Resumes 'in sahibi JM Auron, kariyer geçmişini organize etmek ve bir özgeçmiş için tema oluşturmak 


için “meydan okuma, aksiyon ve sonuçlar” metodunu kullanıyor. 
Bu tekniği yakın zamandaki bir özgeçmiş düzenlemesinde görebilirsiz; burada Auron düzensiz bir özgeçmişi alıyor, adayın yüzleştiği güçlükler üzerine odaklanıyor ve adayın duruma nasıl tepki verip değerli sonuçlar ürettiğini göstererek daha uyumlu hale getiriyor. 


4. Moda sözcükler ve teknik jargon kullanmak Özgeçmişinizi okuyan ilk kişi sizin spesifik endüstrinizde herhangi bir deneyime sahip olmayabilir. 
Teknoloji tarafından bir işe alımcı ile çalışıyor olsanız dahi onların teknik jargona alışık olmasını bekleyemezsiniz. Sizin amacınız ÖZgeçmişinizi kolay okunur, anlaşılır hale getirmek ve aynı zamanda sizin ilgili beceri ve deneyimlerinizi gösteren bir özgeçmiş hazırlamak. 

Teknik jargonun yanı sıra aşırı kullanılan moda ifadelerden kaçınmalısınız; bunlar işe alımcının 


LinkedIn'in marka 


pazar! 


ama ve 


iletişimler başkanı 
Darain Faraz, yaptığınız şeyi 


“gene herha 


dilden kaç 


gerek 


iğini 


buna endü jargonu da dahil. 


Bunun yeri 


leşti ngi bir 


ren" 


nmanız 


söylüyor; 


stri 


ne 


sizin bu moda 


Sözcü 


kleri 


nasıl 


somutlaştı gösteren beceri ve başarıları öne 


çıkarti 


ın. 


rdığınızı 


gözlerini fal taşı gibi açacaktır. 
Moda sözcüklerle dolu bir özgeçmiş aynı zamanda fazlaca kullanılan ifadeleri göz ardı etmek üzere programlanmış başvuru takip sistemleri tarafından atlanması riskini de taşır. 

LinkedIn verilerine göre en çok kullanılan moda özgeçmiş sözcükleri şunlar: “özelleşmiş, liderlik, deneyimli, tutkulu, stratejik, mükemmel, odaklı, yaratıcı, coşkulu ve başarılı” 

Bu hatanın çözümü: LinkedIn'in marka pazarlama ve iletişimler başkanı Darain Faraz, yaptığınız şeyi “genelleştiren” herhangi bir dilden kaçınmanız gerektiğini söylüyor; buna endüstri jargonu da dahil. Bunun yerine sizin bu moda sözcükleri nasıl somutlaştırdığınızı gösteren beceri ve başarıları öne çıkartın. Söz gelimi açık kaynak yazılım hakkında tutkuluysanız, Oo özgeçmişinizde bununla bağlantılı gönüllü ya da gelir amacı gütmeyen herhangi bir işi dâhil ederek tutkunuzu gösterin. 


5. Kariyer hikâyenizi anlatmada başarısız olmak Kariyer hikâyeniz ilk işinizle başlar ve hiçbir zaman gelişimi durmaz. Size özel ve kişiseldir. 
Aynı zamanda sahanızda sizi digerlerinden ayıran şeydir. Sizi işe aldıklarında işverenlerin benzer deneyime sahip başka birini aldıklarında elde edemeyecekleri neyi elde edeceklerini bu şekilde anlatırsınız. İyi bir kariyer hikâyesi olmadan yeni beceri ve deneyimleri nasıl kazandığınızı ve bunların kariyerinizde geliştirmenizde nasıl yardımcı olduğunu gösteremezsiniz. 

Bu hatanın çözümü: Mevcut kariyer hedeflerinizle nasıl bağ-Jantı kurduklarını görmek için başarılarınıza bakın. Bir işe alımcıya arzu ettiğiniz iş için doğru beceri 


www.cio.com.tr | HAZİRAN 2018 


Kariyer 


Balan... 


ve deneyimlere sahip olduğunuzu gösteren tüm deneyimlerinizi vurgulayın. Kariyer yolunuzla uyumlu olmadıkları takdirde bazı beceri ya da başarılarınızı özgeçmişiniz dışında bırakmaya dahi karar verebilirsiniz. “Unutmayın ki eski deneyimler kişinin şu anda yaptığı şeyde neden iyi olduğunun anlaşılması için bir temel oluşturmalıdır? şeklinde konuşuyor ITResumeService.com'dan IT özgeçmiş yazarı Jennifer Hay. 


Kendi profesyonel markanızı inşa edemezseniz, diğer insanların bunu sizin için yapmalarına izin verme riskini alıyorsunuz. 

Markanızın bir kısmı kariyerinizin nereye gittiğini görmenizi içerir; şayet bir CIO olmak istiyorsanız, erkenden kendinizi bir idareci gibi markalaştırmaya başlamalısınız. Özgeçmişinizi yazarken bu markayı aklınızda tutun ve özgeçmişinizi sahip olduğunu iş için değil arzu ettiğiniz iş için yazmayı unutmayın. 

Markanız kariyer hikâyenizden farklıdır; o daha çok kim olduğunuz, değerleriniz ve kendinizi profesyonel olarak nasıl 


HAZİRAN 2018 | ww.cio.com.tr 


sunduğunuzla ilgilidir. Kendinizi nasıl pekiştirdiğiniz ve endüstri içerisinde nasıl itibar inşa ettiğinizdir. Özgeçmişinize bir miktar kişilik enjekte etmekte utangaç olmayın; sessiz kalmak isteseniz dahi yine de işverenlere kim olduğunuzu göstermenin yollarını bulabilirsiniz. 

Bu hatanın çözümü: “Bugünlerde markalaşma iş arayan bir kişinin adaylığının tanıtımında çok daha büyük bir rol oynuyor. Bu özet paragrafları, başarı belgeleri, kazanım görüntüleri, şecere kanıtı ve çekirdek yeteneklerin stratejik bir kombinasyonu üzerinden tamamlanır. Bu alt bölümlerin tamamı özgeçmişe anahtar kelimeler ekler ama daha kritik olarak onlar aynı zamanda iş arayan kişinin benzersiz deneyimi, başarıları ve yetenekleri içerisine odak ve anlayış da katar) diye konuşuyor Executive Resume Rescue başkanı Cheryl Simpson. 


Ayrıntılar önemlidir. Kapak yazınız ve özgeçmişinizde yazım hatası olmadığından emin olun çok açık bir tavsiye gibi görünebilir ama aynı dokümana saatler bo- 


yunca baktıktan sonra bazı küçük hatalar gözden kaçabilir. “İşlerin çoğunda iletişim becerilerine oldukça önem veriliyor. Kendi namınıza olsa bile iyi iletişim kuramıyorsanız işe alımcılar ilgilenmeyecektir? diyor eski Amerikan Kongresi CIO'su, Washington Network başkanı Rick Endres. 

Bu hatanın çözümü: ”Fül zamanlarınızın tümüyle aynı olduğundan emin olun. Her bir madde iminin sonunda virgül kullanıyorsanız hepsinde kullanın, yoksa hiçbirinde kullanmayın? diyor Dadah. 
İmkânınız varsa başka bir kişi özgeçmişinize göz atsın; taze bir çift göz kaçırmış olabileceğiniz hataların yakalanmasına yardımcı olabilir. 


Birçok kişi kendi kendini pazarlamada utangaç davranır ama Özgeçmişinizde biraz böbürlenmekten korkmamalısınız. İşverenleri etkilemek ve rekabette öne çıkmak için becerilerinizi ve başarılarınızı satmak istiyorsunuz. 

”Bir IT profesyoneli sadece nihai sonucun ötesi- ne gider ve sonuçları zorlayıcı bir iş ve teknik bağlam içerisinde nasıl elde edebileceğine dair düşünürse, o zaman eşsiz olur;” şeklinde konuşuyor Hay. 

Bu hatanın çözümü: Özgeçmişinizin üstünde- ki idari özet yeteneklerinizi, becerilerinizi ve en büyük başarılarınızı göstermek için mükemmel bir yerdir. Yetenekleri, başarıları ve ödülleri farklı unvanlar altına gömmek yerine her bir işten gelen en önemli varlıkları alarak onları özgeçmişinizin başına taşıyabilirsiniz. İdari özetinizi sizin ilk izlenimleriniz olarak düşünün; sizi potansiyel bir aday olarak tanıtıyor ve özgeçmişinizin kalanı için tonu belirliyor. 


Ad /Soyad 


Firma Adı 


Adres 


Tel (sabit) 


Tel (GSM) 


e-posta 


*T.C. Kimlik No. 


*(Şahıslara kesilen faturalarda kimlik numarası zorunludur. ) 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Faturayı; Şahsım adına Şirket adına düzenleyiniz. 1 Yıl Abonelik m sayı) 

Kredi Kartı 
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Kartno i 31 Aralık 2018 tarihine kadar geçerlidir. 
Son geçerlilik tarihi il Güvenlik no : 

Tek Çekim Bonus Card Worldcard Maximum Kart (zl DI 
2 taksit 4 taksit 2 taksit 4 taksit 2 taksit 4 taksit 

Banka Havalesi - Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına - El i 

Banka Adı Hesapno IBAN : www.cio.comiir 

GARANTİ BANKASI KAVACIK ŞB(389) 1201126 TR25 0006 2000 3890 0001201126 Kaşe / İmza: 

TİŞ BANKASI ALTUNİZADE ŞB.(1390) 14739 TR57 0006 4000 00113900 014739 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CiOstyle 


Yaz günlerinde şıklığınıza 'rahatlık' katacak alternatifler 


DESA yaza şık giriş yapmak isteyen CTO'lar için alternatif ürünler sunuyor. Rahatlığının yanı sıra şıklığıyla da tercih edilen sandaletler, yaz aylarının kurtarıcısı olmaya hazırlanıyor. DESA'nın her tarza ve her stile hitap eden yüzlerce sandalet ve terlik seçeneği ile bu yaz ayaklar stilinizin belirlemenizde size yardımcı olacak. Evasion-Kabuki koleksiyonu; sizi çölde bir gezintiye ya da tropik bir ormanda yürüyüşe davet ediyor. Hasır boncuk işlemeli espadriller, organik nötr renkli kumaşlar gibi orijinal malzemelerle hazırlanan koleksiyon sizi bambaşka stilleri keşfe çıkaracak şekilde lanse ediliyor. 
Dolgu topuk, taşlı, pimli vardolalı geniş kalıplı sandaletlerle rahatına düşkün, gezgin CTO'lara hitap ederken, günlük kombinler ve akşam şıklığına eşlik eden farklı tasarımdaki DESA sandalet ve terlikler yaz boyunca zamansız stillerin tamamlayıcısı oluyor. 


Dünya starlarının tercihi güneş gözlükleri Türkiye'de 


Arcana Optik tarafından Türkiye'ye getirilen İtalyan SUPER güneş gözlükleri, yepyeni modeli Air ile yaz günlerine şıklık katacak. 

Carl Zeiss gözlük camlarını kullanan ve özel olarak üretilen el yapımı SUPER güneş gözlükleri yeni çizgisi ile farklı alternatifler sunuyor. İlkbahar / Yaz 2018 koleksiyonu için tasarlanan Air, hafif 

ve modern modeli ile tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Air'ın dikkat çekici altın metal kaplamasının yanı sıra, saplarının asetat olması tarzının farklılaştıran özelliklerin en başında geliyor. SUPER'in yepyeni modeli Air, dört farklı rengi ile geliyor. Beyonce, Rihanna, Katy Perry, Kanye West David Beckham ve Lady Gaga gibi dünya starlarının favorisi olan SUPER güneş gözlükleri; Türkiye'de de birbirinden farklı tasarımlar sunmaya devam ediyor. 
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CALVIN KLEIN'den C1IO'ların stiline özel dokunuş 


2018 İlkbahar-Yaz koleksiyonu ile çarpıcı, renkli 

ve iddialı bir görünüm sergileyen CALVIN KLEJTN, achive koleksiyonu ile dünyayı etkisi altına alan retro vintage trendini stilinize yansıtıyor. Çarpıcı 

ve karizmatik erkeklerin vazgeçilmezi olacak 

olan achive, ilgi çeken kıvrımları, renk ve kontrast birliktelikleri, yuvarlatılmış dikdörtgen yapısı 

ve çarpıcı detaylarıyla oldukça iddialı olarak 

lanse ediliyor. Farklı renk kontrastlarını bu yıl koleksiyonlarında sıkça kullanan CALVIN KLETN, achive ile CTO'ların dünyasına kendinden emin renkli bir dokunuş yapıyor. Mavi, sarı, turuncu ve bej renkleri koleksiyona yeni bir ivme kazandırırken, gümüş, siyah ve mavi renkli kadranlar erkeklere zengin ifade seçenekleri sunuyor. CALVIN KLEIN achive, üçlü ve kronograf modellerinin yanı sıra kelebek toka ya da yumuşak dikişli deri kayışlarla üç bağlantılı metal bilezikleri bir araya getiriyor. 


Samsonite, seyahatlerden sonra kombinlerinize de şıklık katıyor 


Genellikle seyahatlere şıklık katan bavul tasarımları ile tanıdığımız Samsonite, fark yaratan birbirinden kaliteli çanta modelleri ile farklı alternatifler sunuyor. Dünyada seyahat modasına 

yön veren ve seyahat çözümleriyle 

öne çıkan Samsonite, kaliteli ve 

şık çanta tasarımları ile yine 

iş insanlarının profesyonel 


hayatlarına şıklık katıyor. Her 5“ di : | stile uygun renk ve tasarım p emi > modelleriyle benzersiz bir Ez) 

hediye alternatifi oluşturan Epe ni 


Samsonite, dayanıklı kumaşı, fermuar detayları ve kaliteli iç astarıyla uzun yıllar rahatlıkla kullanılabilen 


çantalarıyla ofis insanlarına Pi” # özel ürünler sunuyor. —ç—— 


Derya Coşkun Sayın / derya.coskun(ddunya.com 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CiOgadget 


NeoSmartpen 


N2 akıllı kalem ile yazınız dijital oluyor 


NeoSmartpen tarafından üretilen N2 model akıllı kalem, gövdesinde pek çok yenilik barındırıyor. N2 akıllı kalemin en önemli özelliği, akıllı defterdeki el yazısını, önce dijital metne dönüştürüyor. Ardından gerekli düzenlemeleri yaparak, dilediğiniz kişiye e-mail olarak yollama kolaylığı sağlıyor. Bu sayede akıllı kalem ile tuttuğunuz notları, tablet ya da bilgisayara aktarmak için yeniden klavye ile yazmanıza gerek kalmıyor. 


Jabra Elite 65t kesintisiz müzik sunuyor 


Jabra'nın CES 2018'de tanıttığı sınıfının en iyi arama performansına sahip gerçek kablosuz kulak içi kulaklığı Jabra Elite 65t, Türkiye pazarına giriyor. Bluetooth 5.0 
sayesinde akıllı telefona kolayca bağlanan Elite 65t, ses 
kesilmelerini neredeyse sıfıra indiriyor. Elite 65t, tek şarj ile 5 
saate kadar, ürünle gelen cep boyutundaki şarj birimi ile de 
15 saate kadar çalışabiliyor. 
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Daha fazla performans için SSD 


e 


“ Kingston 
A1000 SSD 


Kingston Technology Company Inc'in Flash bellek iştiraki, bellek ürünleri ve teknoloji çözümlerinde dünya lideri Kingston Digital, Inc., A1000 PCTe NBMe" 

SSD'yi duyurdu. Bu M.2 sürücü, Kingston'ın 3D NAND kullanan ilk giriş seviyesi tüketici sınıfı PCTe NVMe SSD modeli. A1000, SATAya yakın fiyatlarla SATANnın iki katı performans sergiliyor. A1000, tek taraflı M.2 2280 (22 mm x 80 mm) biçimiyle dizüstü bilgisayarlar ve kısıtlı alana sahip sistemler için ideal bir çözüm sunuyor. PCTe 
NVMe sürücüde Gen 3.0 x2 arayüzü, 4 kanal Phison 5008 
kontrolcü ve 3D NAND Flash yer alıyor. 1500 MB/s'ye kadar okuma, 1000 MB/s'ye kadar yazma hızlarıyla SATA SSD'lerden 2 kat yüksek performans sergileyen ürün, olağanüstü hız ve ultra düşük bekleme süreleri sunuyor. 


Airthing 


Gerçek zamanlı radon gazı ölçümü 


Radon gazı evlere çok farklı yollardan girebiliyor ve oldukça zararlı olabiliyor. Norveç merkezli Airthings ise geliştirdiği Wave ihazıyla insanların radon gazını düzenli bir ekilde ölçebilmeleri için gerçek zamanlı ölçüm izmeti veriyor. Wi-Fi bağlantısına sahip, pille alışan bu aygıt bir duman dedektörü kadar üyüklükte. Yüzeyinde küçük delikler bulunan hazın ortasında size kirlilik hakkında geri ildirimde bulunan bir LED ışık bulunuyor. 
Bunlara ek olarak cihazın ön yüzüne iki adet sensör de konumlandırılmış. Airthings daha isabetli veriler için pencere ve havalandırma kenarlarına koyulmamasını tavsiye ediyor. 


O 


OTA SA 


©. 


Sennheiser'den ofis çalışanlarına özel 


Sennheiser 


Sennheiser Presence UC Bluetooth Kulaklık, mobil çalışanların hayatlarını kolaylaştırıyor. Çoklu bağlantı özelliği sayesinde ofis içi kulaklıklar ve mobil kulaklıklar etkin bir şekilde birleştirilerek softphone ve cep telefonları arasında geçiş yapılabiliyor. Tek seferde hızlı şarj ile 10 saate kadar konuşmayı mümkün kılan kulaklık, saklama kutusu ve Sennheiser USB Dongle ile birlikte geliyor. 


Logitech'ten hem klavye hem mouse bir arada 


© Logitech 


Logitech, hassaslık, rahatlık ve güvenilirlik özellikleriyle dikkat çeken klavye ve mouse seti MK540 Advancedi'i Türkiye'de piyasaya sundu. Setin standart boyuttaki klavyesi, alışılagelmiş tuş dizilimiyle dikkat çekiyor. Simetrik olarak tasarlanan mouse, sağ ve sol ele mükemmel uyum sağlayarak çok yönlü kontrol imkânı sunuyor. Uzun süreli kullanıma uygun üretilen setteki klavye pil değişimi olmadan 36 ay, mouse ise 18 ay çalışabiliyor. 
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urünanalız 


Çok daha güvenli bir telefon kilidi oluşturun! 


Samsung Galaxy S9-- 


Ön kamerasının yanındaki özel sensörler sayesinde yüzünüzü ve irisinizi kolayca tarıyor ve çok daha güvenli bir şekilde telefon kilidi oluşturmanızı mümkün kılıyor. 


amsung her yıl iki farklı amiral nokta aralığı sunuyor. Ekranda HDR1O S gemisi telefon çıkarmaya devam | desteği bulunuyor böylece Netflix 

ediyor. Bu sene Mobile World gibi platformlardan film izlerken çok Congress fuarında duyurduğu Galaxy daha fazla derinlik ve renk görmeniz 
S9 ve S9 serileri tüm dünya ile birlikte || mümkün. Galaxy S9--'ın ön kamerası 8 
ülkemizde de satışa sunuldu. Bu yılın megapiksellik bir sensörden oluşuyor. 
sonunda ise Note 9 tanıtılmış olacak. F1.7 değerinde aperture değerine Samsung Galaxy 594 modelini inceleme | sahip olan bu ön kamera ile geniş açılı fırsatı bulduk. özçekim fotoğrafları çekebiliyorsunuz. 

Önce cihazın teknik özelliklerine bir Arkada ise 12 megapiksellik iki adet 

bakalım. Galaxy S9*, 6,2 inçlik Super kamera bulunuyor. Bu kameralardan biri OMOLED ekran ile geliyor. Bu ekran süper hızlı çekimler için kullanılırken, 
2960 x 1440 dpi çözünürlük ve 529 ppi diğeri de telefoto kamera olarak 2X 
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optik zoom yeteneğine kavuşmanızı sağlıyor. Dijital dönüştürme ve iyileştirme sayesinde Galaxy S9-*- 

arka kamerasında 1O0x kadar zoom yapabiliyor. Ancak bu iki kamera kombinasyonunun bizlere sunduğu tek şey optik yakınlaştırma değil. 

Yeni kameralardan üsttekinin çok hızlı çekim kabiliyeti bulunuyor. Bu sayede saniyede 1000 kare çekim yapabilen ultra yavaş videoları üretebilen bir cihaza kavuşmuş oluyorsunuz. Ancak bu çekim maalesef dilediğiniz kadar uzun gerçekleşmiyor. 
1000 fps hızındaki çekimleri ancak 0.2 
saniye kadar yapabiliyorsunuz. Üstelik bu görüntüyü 720p çözünürlükte çekmiş oluyorsunuz. Peki tüm bunların anlamı nedir? Galaxy S9* ile çektiğiniz 0.2 saniyelik süper yavaş görüntüyü daha sonra 6 saniye olarak izlemiş oluyorsunuz. Bu sayede bir balonun patlaması, arının kanatları ya da çok hızlı bir otomobilin geçişi gibi anlık olayları çok daha farklı bir modda izleme şansınız oluyor. 
Galaxy S9, bu tarz anlık olayları kolay yakalayabilmeniz için size iki farklı mod sunuyor. Bunlardan birinde manuel olarak 0.2 saniyeyi kendiniz çekerken, diğer modda ani bir hareket değişiminde görüntüyü kendi çekiyor. 
Maalesef çok istememe rağmen bu modda bir şimşek çakmasını çekme fırsatım olmadı çünkü bu modda çekimler karanlıkta ciddi sıkıntılı. 

Samsung Galaxy S9, 6 GB hafıza ve 64 GB depolama birimi ile geliyor. 
Neyse ki artık Samsung cihazları SD kartlar ile daha büyük depolama yeteneklerine kavuşturulabiliyorlar. 
Yoksa bu kadar yoğun fotoğraf ve video çekimlerde ciddi sorunlar yaşardık. 
Türkiye'de satılan cihazların içinde Samsung'un kendi işlemcisi olan Exynos 9810 bulunuyor. Bu işlemci sekiz çekirdekli ve 2.7 Ghz hızında çalışıyor. Günümüzdeki uygulamalar ve oyunlar açısından Galaxy S9-- gayet iyi performans çıkarıyor. 

Samsung Galaxy S9--'ın ön 


kamerasının yanında bulunan özel sensörler sayesinde yüzünüzü ve irisinizi kolayca tarıyor ve çok daha güvenli bir şekilde telefon kilidi oluşturmanızı mümkün kılıyor. Bu 

kilit haricinde ön kamera ve sensörler sayesinde Galaxy S9 sizin üç boyutlu bir emojinizi de çıkarabiliyor. Size oldukça benzeyen bu emojiyi farklı animasyonlar ve görüntüler ile sosyal ağlarda ya da anlık mesajlaşma uygulamaları içerisinde paylaşmanız mümkün. 

Samsung Galaxy S9, gerek tasarımı, gerekse teknik özellikleri açısından birçok amiral gemisi telefondan ayrışıyor. Hele şu aralar tüm telefonlar çentikli tasarıma geçmişken, S9-“'ın kıvrımlı kenarları ve altüst boşlukları ile çok daha farklı görünüyor. Ancak Samsung bir sonraki nesilde daha güçlü özellikler ile gelmek zorunda. Çünkü Note serisi bunu her seferinde yapmayı başarıyor. 

Murat YILDIZ 
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Intel'den yepyeni bir mini PC: 


İntel NUC/INH 


elevizyonlar akıllı hale gelmeden önce en popüler cihazlardan biri 


kompakt kasalar içine sıkıştırılmış bilgisayarlardı. Kendi evime kurduğum böyle bir bilgisayar sayesinde hem internet, oyun, video işlemlerini daha büyük bir ekranda yapabiliyor hem 

de kamera ile iletişim ihtiyaçlarını hallediyordum. Şimdilerde ise bunların büyük bir çoğunluğunu televizyonların kendisi, oyun konsolları yada IP TV kutuları yapıyor. Bunun sebebi de, 

bilgi işlem devrelerinin giderek daha kompakt hale gelmesi. Günümüzde bir 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Intel NUC sayesinde televizyonunuzu akıllandırabilir ya da evinizdeki hantal bilgisayar kasalarından kurtulabilirsiniz. 


cep telefonu, bundan 10 yıl öncenin bilgisayarından çok daha güçlü işlem yapabiliyor. Tam mini PC'lere artık niye ihtiyaç var derken, Intel yeni mini PC platformu olan NUC 7 serisini duyurdu. Biz de bu yeni ürünü sizler için inceledik. 

Intel NUC 7, kompakt bir kasadan oluşan bir platform. Eski Mini PC'ler ile kıyaslamak bile abes. Çünkü 

eğer benim gibi büyük beden giyen birisi iseniz, NUC'u ceket cebinize yerleştirebilirsiniz. Bizim test ettiğimiz ürün içerisinde Intel i3 işlemci bulunuyordu. Aynı platformun 


i5 ve 17 işlemcili versiyonları da var. Sürekli platform diyorum çünkü NUC kutudan kurulu olarak gelmiyor. Intel'in yeni nesil Optane hafızasından 4GB var ve 32 GB'a kadar artırabilirsiniz. Ayrıca farklı depolama seçeneklerinden birini tercih ederek 1 TB'a kadar depolama alanı sağlayabilirsiniz. Yine işletim sistemi olarak da Windows ya da farklı bir versiyon yükleyebilirsiniz. 
Intel NUC'un önünde 2 adet USB çıkışı ve bir adet power tuşu bulunuyor. Sol yüzeyinde ise SD kart girişi ve Kensignton kilidi yuvası var. Üstü değiştirilebilir parlak bir kapak ile kaplı. Bu kapağı farklı renk ve desenlerle değiştirerek evinize, masanıza daha uyumlu hale getirebilirsiniz. Arka tarafında HDMI, Ethernet, 2 adet USB3.0 
ve thunderbolt çıkışları bulunuyor. 
19V'luk adaptör çıkışı ve adaptörü aynen notebookları andırıyor. 


Intel NUC içerisinde Intel'in HD Graphics 620 grafik işlemcisi, birçok oyunu rahatlıkla oynamanıza ve 4K videoları sorunsuz bir şekilde izlemenize imkân tanıyor. Cihaz aynı zamanda entegre WiFi adaptörü, Bluetooth adaptörü ile geliyor. 
Böylece fare, yazıcı, klavye gibi ekipmanları kolayca kablosuz olarak bağlayabiliyorsunuz. Test ekipmanları ile birlikte gönderilen USB destekli monitör sayesinde ekstra bir güç gerektirmeden görüntüyü bu tip kompakt monitörlere aktarabiliyorsunuz. 

Intel NÜC, gücünü yeni nesil işlemci, hafıza ve SSD'lerden alan gerçekten de başarılı bir mini PC. Eğer evinizdeki televizyonu akıllandırmak, ya da yalnızca internet işleri için kullandığınız hantal PC'nizin yerine daha kompakt ve taşınabilir bir ürün koymak istiyorsanız ideal bir seçim olabilir. Murat YILDIZ 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Analiz 


Huawei P20 Pro'nun dikkati çeken teknik özellikleri arasında kuşkusuz 


Fotoğrafçılıkta limitleri zorlayın: 


Huawei P20 Pro 


6 GB hafızası ve 128 GB depolama kapasitesi bulunuyor. 


ep telefonları ile ilgili yapılan tüm G anketler ve müşteri raporları gösteriyor ki, pek çoğumuzun iyi bir telefondan beklentisi daha iyi fotoğraf çekebilmesi. Bu yüzden piyasaya sürülen neredeyse tüm telefonlarda en çok vurgulanan hususlardan biri fotoğraf çekme kabiliyeti. Hatta çoğu zaman yalnızca bu kabiliyetler üzerine pazarlama kampanyaları ya da yarışmalar düzenleniyor. Sözün özü, yeni bir cep telefonu satın alma konusunda en büyük motivasyonumuz daha iyi fotoğraf çekebilmesi ve üreticiler bu iştahımızı artıracak yeni ürünleri hep menülerinde bulundurmaya gayret 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ediyorlar. Huawei P20 Pro'da bunlardan biri. 

Bildiğiniz gibi Huawei amiral gemisi telefonlarından bir diğeri olan Mate 10'u geçtiğimiz sene piyasaya çıkarmıştı. 
Mate 10'da gelen yapay zeka işlemcisi ve yazılımı, fotoğraf çekerken diyafram, enstantane ve arka taraftaki birkaç dijital efekti, objektif önündeki nesnenin türüne göre ayarlıyordu. Buna ek olarak yine Leica iş birliği ile geliştirilen çift lensli sistem sayesinde telefoto ve geniş açı ihtiyaçlarınızı çözüyordu. 
Bundan sonra gelecek olan amiral gemisi Huawei'nin bu işlerin üzerine fazlasını koyacağını elbette bekliyordu. 


P20 Pro bizi şaşırtmıyor. Biraz uzunca çekmek istediğimde, bu bir kedi veya 


peşrevden sonra gelelim P20 Pro'nun salata tabağına doğrulttuğumda, bu bir 
fotoğraf çekim özelliklerine. Öncelikle yiyecek diyor. P20 Pro'nun önünde ise 24 
P20 Pro, arkasında 3 kameraya sahip megapiksellik selfie kamerası bulunuyor. 
olan ilk amiral gemisi ürünlerden biri. Bu kamera sayesinde geniş açıda çok 40, 20 ve 8 megapiksel olmak üzere daha net fotoğraflar çekebiliyorsunuz. 

3 kamerası var. 40 megapiksellik Huawei P20 Pro video yetenekleri 
kamera (f/1.8) aslında bir telefoto konusunda tatmin edici sonuçlar kamera ve bu sayede 5x yakınlaştırmayı — | veriyor. 0.2 saniye çekilebilen 960 fps kayıpsız olarak yapabiliyorsunuz. 10 video kayıtlar henüz bu kadar yüksek 


megapiksellik kamera (f/1.6) monokrom | hızda kayıtların emekli aşamasında yani yalnızca siyah tonları çekiyor ve bu olduğunu gösteriyor. Bundan 2 yıl sonraki 


sayede çektiğiniz fotoğraflara derinlik telefonlarda bu kayıtları hem daha uzun katıyor, desenlerin daha net belirmesini sürelerde hem de daha net çekebileceği. 
sağlıyor. 8 megapiksellik (f/2.4) kamera 4K videolarda yalnızca 30 fps çekim 

ise standart çekimlerde kullanılıyor. yapabilmesini bir dezavantaj olarak 

Son kamera aynı zamanda optik resim görebilirsiniz. 

sabitleyici özelliğine sahip, yani özellikle Huawei P20 Pro'nun diğer dikkati video çekimlerde görüntünün daha düz çeken teknik özellikleri arasında olmasını sağlıyor. Her üç kameranın kuşkusuz 6 GB hafızası ve 128 GB 
önünde bulunan lensler, meşhur fotoğraf | depolama kapasitesi bulunuyor. 4000 
markası Leica tarafından üretilmiş. Bir mililamperlik bataryası rakiplerinden bir fotoğraf çektiğinizde iş şöyle yürüyor: adım öne çıkmasını sağlıyor. 6.1 inçlik 

40 megapiksellik kamera renkleri alıyor, OLED FHD* ekran, HDR10 destekli 

20 megapiksellik monokrom kamera ve renklerin çok daha canlı ve dinamik 
kenarları, siyah beyaz detayları alıyor görünmesini sağlıyor. Huawei P20 Pro, ve kameraya derinlik efekti veriyor, 8 aynen serideki diğer kardeşleri gibi megapiksellik kamera ise yakınlaştırma EMULT yazılımı ile birlikte geliyor. Android işinde kullanılıyor. Tüm bu işlemlerde Oreo 8.1 işletim sisteminin üzerinde bir 


P20 Pro içerisinde bulunan Kirin işlemci katman olarak çalışan bu yeni arabirim destekli yapay zeka yazılımı, size objenin | birçok işinizi daha kolay ve sezgisel 

ne olduğunu söyleyip ona göre ayar yapmanızı sağlıyor. 

yapıyor. Mesela evde Mırmır'ın fotoğrafını Murat YILDIZ 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Hızlı bir Android: 


General Mobile GM 8 Go 


GM 8 Go'nun donanımsal özellikleri oldukça başarılı. 
16 GB depolama alanı 60 Edition için yeterli. 


ndroid işletim sistemi ilk 
A çıktığı günden bu yana giderek 

gelişti ve büyüdü. Günümüzde bir cep telefonundan hayal dahi edemeyeceğimiz işlevleri yapıyor ve masaüstü bilgisayarlar ile rekabet edebiliyor. Tabi tüm bu işlevsellik ve yeni özellikler de daha güçlü işlemci, daha büyük depolama alanı ve daha fazla hafıza gerektiriyor. Peki tüm kullanıcıların bu kadar çok işlevselliğe ihtiyacı var mı? 16 GB'lık bir cep telefonu satın aldığınızda yarısını zaten işletim sistemi kaplıyorsa bir sorun yok mudur? Daha az işlevi kullanan, 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yalnızca internete ve sosyal medyaya bağlanıp, basit oyunlar oynamak isteyen, iş dünyasının ya da profesyonel kullanıcıların ihtiyaç duyduğu gelişmiş özellikleri asla kullanmak istemeyecek bir kitle yok mu? Var... işte bu yüzden Google mühendisleri Android Go Edition'u geliştirdiler. Android Go Edition sayesinde donanım maliyetlerini daha aza çekilebilecek ancak ana işlevsellikten ve performanstan ödün verilmeyecek ürünler geliştirmek mümkün olacak. Bunun Türkiye'deki 

ilk örneği de General Mobile tarafından piyasaya sürülen GM 8 Go. 


GM 8 Go içerisinde Android Oreo Bi' dolu özellik 


8.1 Go Edition işletim sistemi var. GM 8 Go'nun donanımsal özellikleri Aynen bu işletim sisteminin vaat ettiği oldukça başarılı. 16 GB depolama 

gibi daha uygun fiyatı ve var olan alanı GO Edition için yeterli. 18.9 
uygulamaları daha iyi çalıştırabilmesi orantısında, 5.5 inçlik HD ekran Gorilla ile dikkati çekiyor. Örneğin içerisindeki Glass 3 ile kaplanmış. Ürünün işlemcisi Google uygulamalarının tamamı Go Mediatek MT6739 Ouad-core ARM 


edition. Bu sayede YouTube Go edition Cortex A53 1.5GHZ. Cihazın üzerinde ile videoları isterseniz cihazınıza 3 farklı parmak izi okuyucusu var. En dikkat 


çözünürlükten birinde indirebiliyor, çeken ise gayet başarılı iş çıkaran 

daha sonra izleyebiliyorsunuz. Böylece kameraları. Önde 5 megapiksellik 12.2 
WiFi bağlantısı varken indirdiğiniz diyafram değerinde özçekim kamerası videolar için mobil veri kullanmamış bulunuyor. Arkada ise 13 megapiksellik oluyorsunuz. Yani her şey daha 12.0 değerinde diyaframı olan ana tasarruflu bir hayat için geliştirilmiş. kamera var. Kamera sayesinde portre Uygulamalarınızı yine Google Play modu, güzellik modu, panoramik Store'dan indiriyorsunuz ancak bu sefer | çekim yapabiliyorsunuz. Ayrıca HDR 

Go Edition için özel olarak optimize desteği sayesinde daha geniş renk ve edilmiş versiyonları ile, Şimdiden kontrast aralığında çekimler yapabiliyor, popüler sosyal medya uygulamaları fotoğraflarınıza GPS konumunu 

başta olmak üzere birçok uygulama ekleyebiliyorsunuz. 

var. Murat YILDIZ 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finish 


Nike üretimde teknolojiyi abarttı! 


HAZİRAN 2018 


Nike, 3D baskılı kumaşla üretilen ilk performans ayakkabısı yüzü Flyprint'i tanıttı. Nike'ın yeni yöntemi Flyprint ayakkabı yüzleri, en temelde, üç boyutlu modelleme kullanılarak üretiliyor. Flyprint, sporcular için en faydalı tasarımı en kısa sürede ve en sadık şekilde üretmeyi sağlıyor. Nike'ın 3D baskılı kumaşla üretilen ilk performans ayakkabısı yüzü olan Flyprint yöntemi, tasarımcıların sporcu verilerini yeni kumaş geometrilerine dönüştürmesini sağlıyor. Elyprint ayakkabı yüzlerinin üretim süreci sporcu verilerinin edinilmesiyle başlıyor. Ardından bu veriler, malzemenin ideal bileşimini doğrulamak için hesaba dayalı tasarım araçları kullanılarak bilgisayarda hesaplanıyor. En son aşamada bu bilgiler ortaya çıkan nihai kumaşın üretiminde kullanılıyor. Bu işlem, Flyprint kumaşlarının çok yönlülüğünü ortaya koyarken bütün tasarım sürecinin de daha hızlı işlemesini sağlıyor. Performans baskısı sayesinde Nike eşi benzeri görülmeyen bir incelikle ve çok daha hızlı hareket edebiliyor. Önceki üretim yöntemlerine kıyasla prototip geliştirmek artık 16 kat daha hızlı. 
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NetApp HCi 


Yeni Nesil Büyük Ölçekli Bütünleşik Altyapı 


İş yerinize ay boyunca hızı düşmeyen limitsiz fiber internet Turkcell'den! 


» Esnaf Paketlerine 12 ay 2 GB » 24 ay taahhütlü 

işte Limitsiz Fiber Kampanyası. 23012018-31122018 tarihleri arasında yurt içinde, kurumsal yeni fiber müşterilerine 24 ay taahhütle, Turkcell Superonline fiber diyapısının bulunduğu ilerde sunulur. Bir defaya mahsus Damga Vergisi yansıtılır. Toahhüt biliminde Www.superonline netteki tarifeleri geçerli olacaktır Modemler stokla sınırlı, Superonline mülkiyetindedir. iptalde iade edilmezse faturokandırılır. Aykırılıkta cayma bedeli yansır. AKK yoktur. Kota aşımı sebebiyle hız düşmez. ancak bağlanılan yer, cihoz vb'ye göre değişebilir. Kablolu bağlantı tavsiye edilir. Aylk 2 GB hediyeden Esnaf Paketlerinde 12 ay boyunca toplamda 
24 GB fayda sunulacak olup kampanyadan yararlananlar ESNAF2G8 ve promosyon kodunu yazıp 2200'0 SMS atarak yararlanabilir. Faydalar devredilmez 
Kampanyada değişiklik hakkı saklıdır. Detaylar turkcell com tr/kurumsal veya 0532 532 00 00. Katılım için 0532 752 52 20'ye FİBER yazıp SMS gönderilebilir SMS'ler öperatörünüzce ücretlendirilir 


